
 

 

Opgang, 26 mei 
 
Teksten 
 
1. Lied 704,  Ere zij aan God de Vader 
Ere zij aan God, de Vader,  
ere zij aan God, de Zoon,  
eer de Heil'gen Geest, de trooster,  
de Drie-een'ge in zijn troon.  
Halleluja, halleluja,  
de Drie-een'ge in zijn troon.  
 
Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
 
Halleluja, lof, aanbidding  
brengen eng'len U ter eer,  
heerlijheid en kracht en machten  
legt uw schepping voor U neer.  
Halleluja, halleluja,  
lof zij U, der heren Heer! 

 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) BWV 0129,1 Gelobet sei der Herr, mein Gott BWV 129 
 

2. Koor Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Licht＂ 
Gelobet sei der Herr, 
mein Gott, mein Licht, mein Leben, 
mein Schöpfer, der mir hat 
mein' Leib und Seel gegeben, 
mein Vater, der mich schützt 
von Mutterleibe an, 
der alle Augenblick 
viel Guts an mir getan. 

 
3. Aria (Bas) Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Heil 
Gelobet sei der Herr, 
mein Gott, mein Heil, mein Leben, 
des Vaters liebster Sohn, 
der sich für mich gegeben, 
der mich erlöset hat 
mit seinem teuren Blut, 
der mir im Glauben schenkt 
sich selbst, das höchste Gut. 
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4. Aria (Sopraan) Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Trost 
Gelobet sei der Herr, 
mein Gott, mein Trost, mein Leben, 
des Vaters werter Geist, 
den mir der Sohn gegeben, 
der mir mein Herz erquickt, 
der mir gibt neue Kraft, 
der mir in aller Not 
Rat, Trost und Hülfe schafft. 

 
5.  Koor, Dem wir das Heilig itzt mit Freuden lassen klingen 
Dem wir das Heilig itzt 
mit Freuden lassen klingen 
und mit der Engel Schar 
das Heilig, Heilig singen, 
den herzlich lobt und preist 
die ganze Christenheit: 
Gelobet sei mein Gott 
in alle Ewigkeit! 

 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) Miss in C 'In honorem Sanctissimae Trinitatis', KV.167  
       
6. I.Kyrie  
Kyrie Eleisin 
Christe eleison 
Kyrie eleison 
 

7. II.Gloria 
Eer aan God in den hoge. 
En vrede op aarde aan de mensen die Hij lief heeft. 
Wij loven U. Wij prijzen U. 
Wij aanbidden U. Wij verheerlijken U. 
Wij zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader. 
Heer eniggeboren Zoon, Jezus Christus. 
Heer God, Lam Gods, Zoon des Vaders. 
Gij Die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U onzer. 
Gij Die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. 
Gij Die zit aan der rechterhand des Vaders, ontferm U onzer. 
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. 
Met de Heilige Geest, in de Heerlijkheid van God de Vader. 
Amen. 

 
8. III Sanctus, Benedictus en Hosanna 
Heilig, heilig, heilig, 
Heer, God, Heer van de hemelse machten. 
Vol zijn de hemelen en de aarde van uw roem. 
 
Hosanna in de hoge. 
 
Gezegend Hij, 
die komt in de naam des Heren. 
 
Hosanna in de hoge. 
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09. Uit Taizé,  Singt ein Danklied (Rendez grâce au Seigneur) 
Halleluja, halleluja, halleluja 
Prijs de Heer, want hij is goed, 

eeuwig is zijn liefde, alleluja. 

 

Prijs Jezus Christus, de Opgestane, 

eeuwig is zijn liefde, alleluja. 

 

Prijs de schepper Geest, 

eeuwig is zijn liefde, alleluja. 

Halleluja, halleluja, halleluja 

 
 


