
       ORDE VAN DIENST 
          voor de viering op 
          Zondag 2 juni 2024 
          in de Dorpskerk 
          aanvang: 10.00 uur 

 
                 ~1e zondag na Trinitatis ~ 

 
Dienst van Schrift en Tafel 

 
Voorganger  : ds. Jessa van der Vaart 
Ouderling van dienst : Liesbeth Spigt 
Diakenen  : Bart Kramer, Jan van der Kroon, Bea te Winkel 
Organist  : Dirk Out  
Koster   : Adriana Verkuyl 
Kinderkring  : Voor alle kinderen van de basisschool 
Crèche   : Voor alle kinderen van 0-4 jaar 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel: ‘Was Gott tut das wist wohlgetan’     

       van Johann Peter Kellner (1705-1772) 
 
Woorden van welkom- door de ouderling van dienst  
 
Bemoediging  
Voorganger :Onze hulp is in de naam van de Heer  
Allen  :die hemel en aarde gemaakt heeft  
Voorganger :die trouw houdt tot in eeuwigheid  
Allen  :en niet laat varen het werk van zijn handen.  
 
Groet  
Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  
    en van Jezus Christus, onze Heer 
Allen  :Amen. 
 
Aanvangslied: 282: 1, 2 en 3

Gebed om ontferming 
 
Loflied: 305       

De kinderen ontvangen het licht en gaan naar de kinderkring

Gebed van de zondag 
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DE SCHRIFT 
   
Lezing uit de profeten: Jesaja 35, 1-10 (NBV) 
1 De woestijn zal zich verheugen, 

de dorre vlakte vrolijk zijn, 
de wildernis zal jubelen en bloeien, 

2 als een lelie welig bloeien, 
jubelen en juichen van vreugde. 
De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, 
met de schoonheid van de Karmel en de Saron. 
Men aanschouwt de luister van de HEER, 
de schoonheid van onze God. 

3 Geef kracht aan trillende handen, 
maak knikkende knieën sterk. 

4 Zeg tegen het moedeloze volk: 
‘Wees sterk en vrees niet, 
want jullie God komt met zijn wraak. 
Gods vergelding zal komen, 
hijzelf zal jullie bevrijden.’ 

5 Dan worden blinden de ogen geopend, 
de oren van doven worden ontsloten. 

6 Verlamden zullen springen als herten, 
de mond van stommen zal jubelen: 
waterstromen zullen de woestijn splijten, 
beken de dorre vlakte doorsnijden. 

7 Het verzengde land wordt een waterplas, 
dorstige grond wordt waterrijk gebied; 
waar eenmaal jakhalzen huisden, 
maakt dor gras plaats voor riet en biezen. 

8 Daar zal een gebaande weg lopen, 
‘Heilige weg’ genaamd, 
geen onreine zal die betreden. 
Over die weg zullen zij gaan, maar dwazen zijn er niet te vinden. 

9 Geen leeuw of roofdier zal daar komen, 
geen enkel wild dier dwaalt er rond, 
ze blijven er allemaal weg, 
alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan. 

10 Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug. 
Jubelend komen zij naar Sion, 
gekroond met eeuwige vreugde. 
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, 
gejammer en verdriet vluchten eruit weg. 
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Lied: Psalm 81: 4, 5 en 8 
 
Lezing uit de evangeliën: Marcus 2, 1-12 NBG aangepast   
1 Toen hij Kapernaüm weer was ingegaan  
2 na verloop van dagen, 
 hoorde men dat hij thuis was.  
2 Velen kwamen bijeen  

zodat zelfs voor de deur geen ruimte meer was; 
 en hij sprak het woord tot hen.  
3 Er kwamen er  die een verlamde bij hem brachten,  

gedragen door vier.  
4 En omdat ze deze niet bij hem konden brengen vanwege de schare,  
 haalden ze de dakbedekking weg waar hij was; 
 ze groeven een gat uit   
 en lieten de mat waarop de verlamde lag neer.  
5 Toen Jezus hun geloofsvertrouwen zag zei tegen de verlamde: 
 Kind, je zonden worden vergeven!  
6 Daar waren enkele schriftgeleerden gezeten 
 die in hun harten redeneerden: 
7 Wat spreekt deze zo?  
 Hij lastert! Wie kan zonden vergeven dan God alleen? 
8 Meteen begreep Jezus met zijn geest dat ze zo redeneerden in 

zichzelf en hij zei: 
  Waarom redeneren jullie dat in jullie hart? 
9  Wat is gemakkelijker: 
  tegen de verlamde zeggen:  
  je zonden worden vergeven, 
  of zeggen: ontwaak, til je mat op en loop? 
10  Maar opdat jullie weten dat de mensenzoon volmacht heeft 
  om zonden te vergeven op aarde –  
 zei hij tegen de verlamde: 
11  Tegen jou zeg ik: 
  ontwaak, neem je mat op en ga heen naar je huis. 
12 Hij werd opgewekt, 
 nam meteen zijn mat op en ging ten overstaan van allen naar buiten, 
 zodat allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten;  
 ze zeiden: 
  Zoiets hebben we nog nooit gezien! 
Lied: 324     
 
Overdenking 
 
Orgelspel: ‘Air’ van Samuel Wesley (1766-1837) 
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DE TAFEL 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
1e:  Diaconie 
Deze collecte zal bestemd zijn voor algemene diaconale doeleinden.  
U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie:  
NL 75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. ‘collecte 2 juni. 
2e: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te  
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 
Met deze QR-code kunt u                      Heeft u geen Givt-app, 
via de Givt-app geven       gebruik dan deze code 
      

      

 
 

Orgelspel 
___________________________________________________________ 
Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden, 
gevolgd door het zingen van: Lied 961 
___________________________________________________________ 
 
Voorbeden en stil gebed 
steeds beaamd met lied 368 h   
 
 Tafellied: 390 ‘Het brood in de aarde gevonden’  
Tijdens dit lied wordt de tafel toebereid  

Tafelgebed  
 
v: De Heer met u allen! 
a: Zijn vrede met u! 
v: Verheft uw harten! 
a: Wij zijn met ons hart bij de Heer! 
v: Zegenen wij de Heer onze God!  
a: Hem zeggen wij dank! 
v: … 
 
Lied: 404  

http://www.givtapp.net/
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v: vervolg tafelgebed 
…doe dit tot zijn gedachtenis 
 
Lied: 407a  
 
v: vervolg tafelgebed 
 
We bidden samen het Onze Vader 
 
Vredegroet 
v: de vrede van Christus met u allen! 
a: zijn vrede met u! 
Wij geven elkaar een teken van vrede 
 
Het brood wordt gebroken en de wijn wordt in de beker uitgegoten terwijl 
allen zingen: 
 
Lied 408 e   
 
Nodiging  
 
Delen van brood en wijn 
 
Orgelspel tijdens het delen van brood en wijn: 
Uit sonate V, BWV 529: ‘Largo’ van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
Slotlied (staande): 977: 1, 2, 3 en 5 
 
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  
 
 
 
 
 
Orgelspel: ‘Gavot’ van William Boyce (1710-1779) 
 
 
Inzameling van de gaven bij de uitgang:  Diaconie/ Kerk 
 
    *** 

Na de dienst bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten  
bij koffie of thee in het Kerkelijk Centrum 
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MEDEDELINGEN 
 
Agenda 
di 04-06 14.30 Handwerken, KC 
wo 05-06 12.00  Kerk Open tot 14.00 
do  06-06 10.30  Koffieochtend, KC  
za 08-06 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur    
 
Tentoonstelling 100 jaar Radio Bloemendaal  
Tot en met zondag 16 juni kan iedereen de expositie over 100 jaar radio-
uitzendingen door Radio Bloemendaal bezoeken in het 
Kerkelijk Centrum. 
Op zaterdag en zondag is de tentoonstelling open van 12.00 tot 15.00 uur. 
Op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 14.00 uur. 
 
Gemeenteavond 
U wordt van harte uitgenodigd om de gemeenteavond op 10 juni a.s. bij te 
wonen waarbij de financiële cijfers 2023 gepresenteerd zullen worden. 
Kerkelijk Centrum 10 juni 2024 om 20.00 uur. 
 
Zondag 2 juni 2024 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 
09:30 Opgang met muziek door Pieter Beerthuizen 
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk, voorganger: ds. Jessa van der Vaart 
 
Programma’s van Radio Bloemendaal 
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren. 
Online vanaf 2 juni:  
Orgelpunt met Harrie den Hertog 
In zijn eerste uitzending wil Harrie den Hertog de luisteraars meenemen op 
een boeiende reis langs orgels en de rijke geschiedenis van orgelmuziek. 
Hij begint met een persoonlijke introductie, waarin hij vertelt wat zijn liefde 
voor het orgel heeft aangewakkerd.  
Harrie wil de luisteraars laten kennismaken met het unieke archief van 
Leens, waar al bijna vijftig jaar orgelconcerten worden opgenomen. Dit biedt 
een schat aan historische opnamen. Als vaste registrant van Willeke Smits 
heeft hij tal van boeiende ervaringen opgedaan op bijzondere locaties in 
Europa. Ook daarvan wil Harrie de luisteraar iets laten horen. 
Muziek in deze uitzending onder andere van Bruhns Bach Wammes 
Rheinberger. Al met al belooft de eerste uitzending een fascinerende 
ervaring te worden voor de luisteraars, waarin ze niet alleen worden 
ondergedompeld in de prachtige wereld van orgelmuziek, maar ook een 
kijkje krijgen in persoonlijke ervaringen van de samensteller. 
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Uit Daans Platenkoffer 
Voor deze uitzending heeft Daan diverse fragmenten van Radio 
Bloemendaal programma’s, nog uitgezonden via de niet meer bestaande 
zendmasten nabij het Kopje van Bloemendaal rondom de eeuwwisseling, 
uitgezocht. 
Bekende Nederlanders waren te gast zoals majoor Bosshardt, Huub 
Oosterhuis ,ds Nico ter Linden. In het misschien wel vergeten KZG-
programma “Uitgelicht” komt het kleinste Bijbelboek ter sprake n.l. het 
oudtestamentische OBADJA.  
Wie herinnert zich nog programma’s zoals Vragenderwijs, Leerhuis, Capsule 
waaraan ds Alfred Bronswijk en ds Aart Mak een actief aandeel hadden? 
Straatgeluiden laten zich ook horen; mogelijk gemaakt door Joris Obdam. 
 
Dinsdag  4juni 2024  Alle-Dag-Kerk  
12.00  Muziek 
12.25 ds. Dirk van Duijvenbode / Organist: Everhard Zwart 
 
 

                                                                
Dienst zondag 9 juni 2024 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  
Voorganger: ds. Florida de Kok 

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 
of via uw internetradio 

 

 


