
 

 

Opgang, 9 juni 
 
Teksten 
 
1. Anglicaanse Chant, Psalm 84, O How Amiable. (Chant: Charles H. H. Parry (1848-1918))  
Tekst psalm 84 
 
Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten.   
Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.     
Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, HEER van de 
hemelse machten, mijn koning en mijn God.   
Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven.    
Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u.   
Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer.   
Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen.     
HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, luister naar mij, God van Jakob.     
God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.   
Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, beter op de drempel van Gods huis dan wonen in 
de tenten der goddelozen.     
Want God, de HEER, is een zon en een schild. 
Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan.  HEER van de 
hemelse machten, gelukkig de mens die op U vertrouwt. 
 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. 

Amen.  

 
2. Andreas Hammerschmidt,  Wie lieblich sind deine Wohnungen 
 
Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten.   
Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. 
Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.     

 
3. Lied 84a, Wat hou ik van Uw huis. Tekst Ria Borkent, muziek Cees de Vreede 
 
Wat hou ik van uw huis, 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de levende God. 
 
Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans om te zingen voor U. 
 
Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 

zien zij een bron en regenval, 
gaan zij van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 
 
Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dicht bij U. 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 
De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven, 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.  
Wat hou ik van uw huis. 
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4. Dat Prachthuis. Tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Tom Löwenthal 
 
Dat prachthuis 
dat daar staat, op Groene Heuvel, 
dat Huis van jou 
waar alles welkom is, 
waar alles woont. (2x) 
 
Onrustig is mijn hart 
onstuimig heb ik naar deze plek verlangd. 
Mogen wij hier zijn? 
Wij mogen 
 
Dat prachthuis dat daar staat, 
op Groene Heuvel, 

dat Huis van jou 
waar alles welkom is, 
waar alles woont. 
 
Liever één dag vlak bij jou  
dan duizend ver van je weg. 
Liever één dan  
duizend ver van je weg. 
 
Dat prachthuis dat daar staat, op Groene Heuvel 
dat Huis van jou 
waar alles welkom is, 
waar alles woont. (2x) 

 
6. J. S. Bach, Motet BWV 229 Komm, Jesu, komm   
 
Deel één 
Komm, Jesu, komm, mein Leib ist müde,  
die Kraft verschwindt je mehr und mehr.  
Ich sehne mich nach deinem Friede;  
der saure Weg wird mir zu schwer.  
Komm, komm, ich will mich dir ergeben;  
du bist der rechte Weg, die Wahrheit und das Leben 
 
Deel twee
Drum schließ ich mich in deine Hände  
und sage, Welt, zu guter Nacht!  
Eilt doch mein Lebenslauf zu Ende,  
ist doch der Geist wohl angebracht.  
Er soll bei seinem Schöpfer schweben,  
weil Jesus ist und bleibt  
der wahre Weg zum Leben. 

 
 
 
 


