
       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
          Zondag 16 juni 2024 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 
            ~ 100 jaar Radio Bloemendaal ~   

 
Voorganger  : ds. Jessa van der Vaart 
Ouderling van dienst : Henk ter Steege 
Diaken   : Anne-Marie Scheeres 
Organist  : Agnes van Bekkum 
Pianist   : Dirk Out 
Mezzo Sopraan  : Marga Melerna 
M.m.v.   : De Cantorij o.l.v. Xandra Mizée 
Koster   : Adriana Verkuyl 
Kinderkring  : Voor alle kinderen van de basisschool 
Crèche   : Voor alle kinderen van 0-4 jaar 
 
Orgelspel: Thema ind con variazioni Carl P.E. Bach (1714-1788) 
 

De Cantorij zingt: Rejoice in the Lord van George Rathbone (1874-1951) 
Vertaling:  
Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd 
verheugd. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig 
hebt en dankt Hem in al uw gebeden.  
Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart 
en gedachten in Christus Jezus bewaren. 

 

VOORBEREIDING 
 

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst  
 

Bemoediging  
Voorganger :Onze hulp is in de naam van de Heer  
Allen  :die hemel en aarde gemaakt heeft  
Voorganger :die trouw houdt tot in eeuwigheid  
Allen  :en niet laat varen het werk van zijn handen.  
 
Groet  
Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  
    en van Jezus Christus, onze Heer 
Allen  :Amen 
 

Aanvangslied: 287: 1, 2 en 5
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Gebed om ontferming 
 

Loflied: psalm 103   

 

Moment met de kinderen 
 

Inleiding op de lezingen:  
Twee fragmenten uit de geschiedenis van Radio Bloemendaal 
 

DE SCHRIFT 
 

Lezing uit de Thora: Deuteronomium 6, 4-12 NBG aangepast  
4 Hoor Israel, de Heer, onze God: de Heer is één.  
5 Je zult de Heer, jouw God liefhebben  
   met geheel je hart,  
   met geheel je ziel,  
   en met al je kracht. 
6 Deze woorden die ik je gebied op deze dag, zullen in je hart zijn  
7 en je zult ze jouw kinderen inprenten en daarover spreken als je in je huis 
   zit, wanneer je onderweg bent, wanneer je neerligt en wanneer je opstaat.  
8 Knoop ze tot een teken aan je hand en als een band tussen je ogen  
9 en schrijf ze op de posten van je huis en aan je poorten!  
10 Zo zal het zijn als de Heer jouw God je laat komen in het land  
     dat hij jouw vaderen, Abraham, Izaak en Jacob gezworen heeft  
     te zullen geven: steden, groot en goed, die je niet gebouwd hebt  
11 en huizen, vol van alle goed, die je niet gevuld hebt en uitgehouwen  
     bronnen, die je niet hebt uitgehouwen, wijngaarden en olijfbomen, die je  
     niet geplant hebt; en als gij eet en verzadigd wordt:  
12 houd in bewaring dat je de Heer niet vergeet,  
     die je uit Egypte, uit het diensthuis geleid heeft.  
 

Solozang: ‘Sei stille dem Herrn, und warte auf ihn…’  
      van Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)    

 

Lezing uit de evangeliën: Handelingen 17, 16-34 NBG aangepast 

   
16 En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, werd zijn geest in hem  
     geprikkeld toen hij zag dat de stad zo vol afgodsbeelden was. 
17 Hij ging in de synagoge in gesprek met de Judeeërs en de vromen 
     en op de markt dagelijks met wie daar aanwezig waren.  
18 En er waren er van de Epicureïsche en Stoïcijnse filosofen die met hem  
     redetwistten en sommigen zeiden: 
 Wat zou deze praatjesmaker willen zeggen? 
     Maar anderen zeiden: 
 Hij schijnt een verkondiger van vreemde geesten te zijn  
 - omdat hij Jezus en de opstanding predikte.  
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19 Zij klampten hem aan, brachten hem naar de Areopagus en zeiden: 
 Zouden wij ook mogen weten welke nieuwe leer het is,  
 waarover jij spreekt? 
20 Want jij brengt ons vreemde zaken ter ore; 
 we zouden wel willen weten, wat dit wil zeggen.  
21 Alle Atheners nu en de vreemdelingen die daar verbleven hadden  
     nergens anders tijd voor dan om iets nieuws te zeggen of te horen.  
22 En Paulus, die midden op de Areopagus was gaan staan, sprak: 
 Mannen van Athene,  
 ik zie dat alles erop wijst dat jullie zeer godsdienstig zijn, 
23 want terwijl ik rondging en datgene wat jullie vereren aandachtig 

bekeek, vond ik ook een altaar waarop geschreven stond: 
 ‘Voor een onbekende god’.  
 Wat jullie, zonder te kennen, vereren, deze verkondig ik jullie.  
24 De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is,  
 Hij die de Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met  
  handen gemaakt.  
25 Ook wordt hij niet gediend door mensenhanden, alsof Hij nog iets  

nodig had, daar hij zelf aan allen, adem, leven en alles geeft.  
26 Uit één heeft hij heel het mensenvolk gemaakt 
 om te wonen op het aangezicht van de aarde;  
 Hij heeft de hun toegemeten tijden  
 en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald,  
27 om God te zoeken, of ze hem tastend vinden mochten –  

daar Hij zich immers niet ver bevindt van een ieder van ons.  
28 Want in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij,   
 zoals ook enige van uw dichters gezegd hebben: 
 “want wij zijn immers ook van zijn geslacht”. 
29 Als wij dan van Gods geslacht zijn moeten we niet menen dat het  

goddelijke gelijk is aan goud of zilver of steen,  
 door menselijke handvaardigheid gesneden of bedacht.  
30 God dan verkondigt, voorbijziend aan de tijden van onwetendheid,  
 alle mensen om allen overal om te keren,  
31 omdat Hij een dag heeft vastgesteld waarop Hij de bewoonde wereld  

zal oordelen in gerechtigheid in een man die Hij heeft aangewezen 
 en die hij voor allen geloofwaardig heeft gemaakt 
 door hem te doen opstaan uit de doden.  
32 Toen zij van opstanding van doden hoorden,  
     spotten sommigen, maar anderen zeiden: 
 Wij zullen jou daarover nog eens opnieuw horen.  
33 Zo ging Paulus uit hun midden weg.  
34 Sommige mannen nu voegden zich, vol vertrouwen, bij hem onder wie  
     Dionysius de Areopagiet, en een vrouw genaamd Damaris en  
     anderen met hen.  
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Lied: 325 1: cantorij, 2 en 3 allen 
 
Overdenking 
 
Solozang: ‘’k Wil U Heer, een nieuw lied zingen…’  

       van Antonin Dvorak (1841-1904)

Marga Melerna zong dit lied ook bij het 50 jarig bestaan van Radio 
Bloemendaal. 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst en  
dankwoord Harry Dijkhuizen, voorzitter Radio Bloemendaal 
 
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 
1e: De Ark We kennen inmiddels allemaal de Arkgemeenschap Haarlem, waar 
mensen met en zonder verstandelijke beperking samenleven en zorg dragen 
voor elkaar. Er is veel aandacht voor alles wat verbindt en inspireert. Mensen 
met afstand tot regulier werk komen werken in de biologische tuinderij en de 
werkplaats. Zij worden begeleid door ervaren activiteitenbegeleiders, een 
professionele zorgtuinder en enthousiaste vrijwilligers.  
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL52 TRIO 0391 0985 43 
t.n.v. Stichting Arkgemeenschap regio Haarlem. 
 
2e: Radio Bloemendaal Een gift voor de Radio kunt u geven door uw 
bijdrage over te maken op IBAN: NL07 INGB 0000 1673 16 t.n.v. 
Prot. Gemeente Bloemendaal en Overveen, afd. Radio,  
o.v.v. collecte 16 juni 2024 
Uw gift voor dit belangrijke werk is onmisbaar! 
Met deze QR-code kunt u                      Heeft u geen Givt-app, 
via de Givt-app geven       gebruik dan deze code 
      
 
 
 
 
 
 
Lied: ‘Een lied van de gemeente achter Jona aan’  
 

Tekst: Jan Peter Schouten, Melodie: Dirk Out 
Bij het 75 jarig bestaan van Radio Bloemendaal  
Jubileumviering 20 juni 1999 

http://www.givtapp.net/
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Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden, 
gevolgd door het zingen van: Lied 961 
____________________________________________________________ 
 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
steeds beaamd met lied 368H                    
 
We bidden samen het Onze Vader 
 
Slotlied (staande): 969 
 
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  
 
Orgelspel: Trumpet Voluntary in D, Op.6 nr 5  
                   van John Stanley (1712- 1786) 
 
    *** 
 

MEDEDELINGEN 
 
Agenda 
Wo 19-06 12.00  Kerk Open tot 14.00 
  14.00 Gouden Kring, KC  
do  20-06 10.30  Koffieochtend, KC 
  14.30 Sierlijke Kroon 
za 22-06 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur 
    
Tentoonstelling 100 jaar Radio Bloemendaal  
Vandaag is de laatste dag om de expositie over 100 jaar radio-uitzendingen door 
Radio Bloemendaal te bezoeken in het Kerkelijk Centrum.  
Open tot 15.00 uur! 
 
Sierlijke Kroon 
Op donderdag 20 juni zal Marijke Kots voor ons de voorstelling  
“Mevrouw Van den Berg” spelen, waarin wij ons vast zullen herkennen.  
Omdat het de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie is, sluiten wij deze 
feestelijk af.  
Plaats: Kerkelijk Centrum, Tijd: 14:30 uur (inloop 14 uur)           
U bent van harte welkom. 
 
 
Zondag 2024 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 
09:30 Opgang met muziek door Pieter Beerthuizen 
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk, voorganger: ds. Jessa van der Vaart 
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Programma’s van Radio Bloemendaal 
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren. 
Online vanaf 16 juni: Orgelpunt met Dick Koomans 
Orgels in Scandinavië. We gaan luisteren naar opnames van zeer diverse 
orgels in Denemarken, Zweden en Noorwegen. Variërend van historische 
instrumenten tot nieuw gebouwde orgels. Onder andere het recent 
gerestaureerde Frobenius orgel uit 1928 in de Dom van Aarhus, 
Denemarken. Het is altijd interessant om overeenkomsten en verschillen in 
stijl te horen en te duiden. Mis het niet! 
100 jaar Radio Bloemendaal 
De laatste, extra lange aflevering van 100 jaar Radio Bloemendaal zal (ijs en 
weder dienende) na de kerkdienst live vanuit de tuin van de kerk worden 
uitgezonden. De presentator is Klaas Vos, oud-medewerker van het 
programma Hemelse Modder dat jarenlang te horen was bij RB. Ook Henk 
Kortschot zal een bijdrage leveren, hij maakt sfeerimpressies tijdens de 
koffie. Harry Dijkhuizen wordt geïnterviewd en Paul Amels krijgt extra ruimte 
om het geschiedenisverhaal tot een goed einde te brengen. De anekdotes 
worden op een creatieve manier ingevuld, dat blijft nog even een verrassing. 
Tot slot hebben we de allerlaatste tunesquiz, herinner je je deze nog? 
 
Dinsdag 18 juni 2024 Alle-Dag-Kerk  
12.00  Muziek 
12.25 ds. Robert-Jan van Amstel/ Organist: Everhard Zwart 
 
 
 
 

                                          
Dienst zondag 23 juni 2024 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  
Voorganger: ds. Netty de Jong-Dorland 

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 
of via uw internetradio 

 

 


