MIDDAGPAUZEDIENST

ALLE-
DAG-
KERK

woensdag 12 juni 2024

van 12.40 tot 13.00 uur
Engelse Hervormde Kerk
Begijnhof - Amsterdam

Thema:
“Mee in de stoet van Jezus”

Voorganger:
Ds. Robert-Jan van Amstel
(PKN, Gereformeerde Kerk, Putten)

Organist:
Everhard Zwart



Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur

-NLB 103:1,5en7

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

Zoals een vader liefdevol zijn armen

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.

Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,

Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

Maar ’s Heren gunst zal over wie Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,

en zijn gerechtigheid de eeuwen door.

Zijn heil omsluit de komende geslachten;

zo volgen zij die zijn verbond betrachten,

van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

- Hemelhoog 387:1, 3 en 4

Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doon,

en Christus zal over u lichten!

Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon,
eer Hij u als rechter komt richten.

Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot!

Wie kiest, o verdwaasde, voor ’t leven de dood?

Sta op uit de doden, o zondaar en leef,



dat Christus ook over u lichte!

Sta op uit de doden, o zondaar, of beef
voor God en het jongste gerichte!

Nog wekt u de Heiland en nog is er raad,
sta op uit de doden, 't is spoedig te laat!

Welzalig de vrome, die wandelt in ’t licht,

door Christus de doodslaap ontrezen.

Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,
’t zal nimmermeer nacht voor hem wezen.
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doon!

Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon

- NLB 909: | en 2

Wat God doet, dat is welgedaan, zijn wil is wijs en heilig.
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, die hand geleidt mij
veilig.

In nood is mij zijn trouw nabij.

Ja Hij, de Heer der Heren, blijft eeuwig wijs regeren.

Wat God doet, dat is welgedaan. Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet in vreugd en leed:

zijn vaderlijke ontferming blijft eeuwig mijn bescherming.

- Gezang 300: I, 2 en 3

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand.
Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen, Vader, wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed.

Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet.

Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister , zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in de hemel kom.



Laat mij niet mijn lot beslissen, zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen als Gij mij de keuze liet.

Wil mij als een kind behand’len, dat alleen de weg niet vindt.
Neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

Aanvang dienst 12.40 uur

Woorden van begroeting

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen
Groet

Zingen: NLB 840: 1,2 en 3
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en de Heer zegt 'kom'en ik kom.

O mijn God, Gij zegt 'ga’ en ik ga,

Gij zegt 'ga’ en ik ga, laat mij niet alleen,

wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.



Want o Heer, ik zeg 'kom' en Gij komt,

ik zeg 'kom' en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn

en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Overdenking: “Mee in de stoet van Jezus”

n.a.v Lucas 7, vers || t/m |7 (NBV21)

11 Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Nain heet, en zijn
leerlingen en een grote menigte gingen met Hem mee. ;2 Toen Hij
de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten
gedragen, de enige zoon van een vrouw die ook al weduwe was.
Een groot aantal mensen vergezelde haar. |3 Toen de Heer haar
zag, kreeg Hij medelijden met haar en zei: ‘Weeklaag niet

meer.” 14 Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan — de dragers
bleven stilstaan — en zei: Jongeman, Ik zeg je: sta op!’ ;5 De dode
richtte zich op en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan
zijn moeder. 16 Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met
de woorden: ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan,’ en: ‘God
heeft zich over zijn volk ontfermd!” ;7 Het nieuws over Hem
verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek.

Korte instrumentale improvisatie
Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader”
Collecte voor de Alle-Dag-Kerk
Geen contant geld bij je?

Scan dan de QR-code voor digitale betaling
Alle giften zijn welkom




Zingen: ZG 322: 1,2,3 en 4

Zoals een arm, vertroostend om mij heen

zo teder ligt uw liefde om mijn leven

Ben ik soms moe en moederziel alleen

Op smalle paden en langs steile wegen

En is mijn hart zo hard gelijk een steen

Gij streelt mij zacht, uw vingers zijn een zegen.

Zoals een arm, een uitgestoken hand,

zoals het licht dat glimlacht in de bomen,
zoals een wolkbreuk boven dorstig land,

zo zijt Gij menigmaal tot mij gekomen,

als ik door nacht en ontij overmand

niets anders zag dan doden in mijn dromen.

Zoals een klauw, een ijzersterke tang,

zo is de angst: ijskoud en ongenadig,

een beest, een geest, een spookbeeld nachtenlang.
Hoe anders Gij! — O God, hoe warm, weldadig.
Zegt mij uw stem: Mijn kind, wees maar niet bang;
Als Ik het wil, is zelf de dood genadig!

Zoals een arm, zo vriendelijk en zacht

hebt Gij uw liefde om mij heen geslagen;
altijd als ik geen morgen meer verwacht
vraagt Gij vandaag nog het met U te wagen.
Mijn God, al moet ik door de langste nacht,
Gij zult mij slapend in uw armen dragen!

Zegen en uitleidend orgelspel

Na afloop van de dienst is er koffie en thee
en kunnen wij elkaar ontmoeten.
Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek.




De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van
korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar
ook niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn.

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor
de middagpauzediensten.

www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of
luisteren naar de meditaties; Gedrukte tekst is aan te vragen bij
Anny Kijk in de Vegte - annykidv@planet.nl

li @alledagkerkamsterdam

@ @alledagkerk_amsterdam
Podcast. Alledagkerk

De diensten zijn ook te beluisteren op dinsdag vanaf 12.25 uur via
www.radiobloemendaal.nl

Volg ons via:

Giften en donaties zijn van harte welkom:
NLO5INGB0000238938 / NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting
Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status.
Zie website onder ‘Schenken’

Bestuur Alledagkerk: Ds. Dirk van Duijvenbode — voorzitter
Everhard Zwart — secretaris
Jaap van Rijn — penningmeester
Doke Hoekstra — bestuurslid
Ds. Koos Staat — bestuurslid

Kom jij ons team versterken als vrijwilliger? Meld je aan bij één van
de bestuursleden of via secretaris@alledagkerk.nl

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk
Zondag 16 juni, 19.00 uur
Voorganger en muziek: gegevens niet bekend
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KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN
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Voorganger: Pastor Joost Verhoef
(Geestelijk verzorger OLVG, Amsterdam)
Organist: Wilbert Magré

Voorganger: Ds. Pieter Boomsma
(PKN, Amsterdam)
Organist/pianist: Rob van Dijk

Voorganger: Ds. Koos Staat
(PKN, Gereformeerde Kerk, Andijk)
Organist/pianist: Rob van Dijk

Voorganger: Ds. Henk Methorst
(PKN, Eben-Haézerkerk, Apeldoorn)
Organist: Everhard Zwart

Voorganger: Ds. Arenda Haasnoot
(PKN, De Brug, Spijkenisse)
Organist: Wilbert Magré






