
M I D D A G PA U Z E D I E N S T  
 

 
 

woensdag 7 augustus 2024 
 

van 12.40 tot 13.00 uur 

Engelse Hervormde Kerk 

Begijnhof - Amsterdam 
 

Thema:  

“Vreugde in de Heer” 
 

Voorganger: 

Ds. Koos Staat 

(PKN, Gereformeerde Kerk, Andijk) 
 

Organist: 

Everhard Zwart 



Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur 
 

- NLB 632: 1, 2 en 3 
 

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht, 

heeft Hij ons licht aangeheven. 
 

Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren, 

doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen, 

Hij is zo groot, Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren. 

 
Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden. 

Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen 
en zo voortaan eren uw heilige naam 

en U in waarheid aanbidden. 
 

- Gezang 330: 1 en 2 (LvdK)  315 

 
Heb dank, o God van alle leven, 

die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 

uw licht en liefde ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 

nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 

en wat voor wijzen bleef verborgen 

werd kinderen geopenbaard. 
 

En of een mens al diep verloren 
en ver van U verzworven is, 
Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 



vernieuwd door uw getuigenis. 

Uw woord, dat spreekt in alle talen, 

heeft uit het graf ons opgericht, 
doet ons in vrijheid ademhalen 

en leven voor uw aangezicht. 
 

- ELB 357: 1 en 4 
 

Vreugde, vreugde, louter vreugde  
is bij U van eeuwigheid, 

Schepper die ’t heelal verheugde, 
bron van eeuw’ge vreugde zijt. 

Gij die woont in licht en luister 
drijft de schaduwen uiteen. 
Hij die zoekend doolt in ’t duister 

vindt het licht bij U alleen. 
 

Open nu ook onze ogen 
voor het ware vreugdelicht 

opdat wij uw naam verhogen, 
juichend voor uw aangezicht. 

Want in Christus komt Gij nader 
hem, die onder zonde zucht. 

Ieder wilt Gij zijn een vader, 
die in Jezus tot U vlucht. 
 

- Psalm 119: 49 en 65 
 

Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 

Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. 
Wanneer uw heilig woord geopend is 

zal ’t als een licht het duister op doen klaren. 
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, 
uw kennis maakt onkundigen ervaren. 



Al uw geboden zijn gerechtigheid. 

Ik prijs uw woord met juichende gezangen. 

Uw rechterhand geleide mij altijd; 
naar uw geboden richt ik al mijn gangen. 

Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, 
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen. 

 
Aanvang dienst 12.40 uur 

 
Woorden van begroeting 

 
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen 

 
Groet 

 
Zingen: Psalm 19: 3 en 4 
 

Volmaakt is 's Heren wet, die ons verkwikt en redt, 
waarbij de ziel herleeft. Getrouw en gans gewis 

is Gods getuigenis, dat dwazen wijsheid geeft. 
Des Heren woord is goed, wie zijn bevelen doet, 
zijn hart wordt opgetogen. Recht is het woord van God 

en louter zijn gebod, een licht voor onze ogen. 
 

Des Heren vrees is rein, zo zal ik zeker zijn 

van d' allergrootste schat. Al wat waarachtig is, 
bestendig en gewis, is in zijn wet vervat. 

Die wet is 't hoogste goed, meer kostelijk en zoet 
dan 't edelst van de honing; begeerlijker dan goud, 
blijft dit ons laatst behoud: het woord van onze koning. 

 



Overdenking: “Vreugde in de Heer” 

 

n.a.v. Nehemia 8 

Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in 

hun steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich op 
het plein voor de Waterpoort. Men vroeg Ezra, de priester, het boek 

te halen met de wet van Mozes, de wet die de HEER aan Israël had 
opgelegd. Ezra, de priester, haalde het wetboek en hij las de 

mannen en de vrouwen en iedereen die het kon begrijpen hardop 
uit het boek voor, vanaf het moment dat het licht werd tot de 

middag. Allen luisterden aandachtig naar de voorlezing van het 
wetboek. (…) 

Nehemia – hij was de landvoogd  - en Ezra, de priester zeiden 
tegen iedereen: ‘Deze dag is gewijd aan de HEER, uw God; rouw 
dus niet, en huil niet!’ Het hele volk was namelijk in tranen 

uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. Ezra zei 
tegen hen: ‘Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken, 

en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan 
onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde in de HEER, is uw 

kracht.’ 
 

Korte instrumentale improvisatie 
 

Gebed  
en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader” 

 
Collecte voor de Alle-Dag-Kerk    

 

Geen contant geld bij je? 
Scan dan de QR-code voor digitale betaling 

Alle giften zijn welkom 
 

 



Zingen: Gezang 305: 2 (LvdK) 

 

O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 

wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 

mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 

Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 

naar ’t land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 

opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 
 

Zegen en uitleidend orgelspel 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Na afloop van de dienst is er koffie en thee. 

Wij vinden het leuk om iedereen te ontmoeten. 

Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. 

 

 

 



De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van 

korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar 

ook niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn. 

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor 

de middagpauzediensten. 

 

www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of 

luisteren naar de meditaties; Gedrukte tekst is aan te vragen bij 

Anny Kijk in de Vegte -   annykidv@planet.nl 

 

Volg ons via:   @alledagkerkamsterdam  

              @alledagkerk_amsterdam 

    
Podcast. Alledagkerk

 
De diensten zijn ook te beluisteren op dinsdag vanaf 12.25 uur via 

www.radiobloemendaal.nl   

 

Giften en donaties zijn van harte welkom: 

NL05INGB0000238938 / NL27RABO0127086544  t.n.v. Stichting 

Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status. 

Zie website onder ‘Schenken’ 

 

Bestuur Alledagkerk: Ds. Dirk van Duijvenbode – voorzitter 

Everhard Zwart – secretaris    

  Jaap van Rijn – penningmeester 

  Doke Hoekstra – bestuurslid 

  Ds. Koos Staat – bestuurslid  

 

Kom jij ons team versterken als vrijwilliger? Meld je aan bij één van 

de bestuursleden of via secretaris@alledagkerk.nl  

 

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk 
 Komende zondag geen avonddienst 

 

http://www.alledagkerk.nl/
mailto:annykidv@planet.nl
http://www.radiobloemendaal.nl/
mailto:secretaris@alledagkerk.nl


KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN 

 

 
 
 

14 augustus Voorganger: Evang. Jurjen ten Brinke 
   (Pastor, presentator EO, Amsterdam) 

   Organist/pianist: Rob van Dijk 
 

21 augustus Voorganger: Ds. Wim Scheltens 

   (PKN, Lunteren) 

   Organist: Everhard Zwart 
 

28 augustus Voorganger: Ds. Paul Visser 
   (PKN, Maranthakerk, Rotterdam) 
   Organist: Wilbert Magré 

 
 4 september Voorganger: Ds. Koos Staat 

   (PKN, Gereformeerde Kerk, Andijk) 

   Organist/pianist: Rob van Dijk 

 
11 september Voorganger: Ds. Arnold Vroomans 

   (PKN, Rijnsburg) 
   Organist: Everhard Zwart 

 


