MIDDAGPAUZEDIENST

ALLE-
DAG-
KERK

woensdag 2| augustus 2024

van 12.40 tot 13.00 uur
Engelse Hervormde Kerk
Begijnhof - Amsterdam

Thema:
“Leiderschap en dienstbaarheid”

Voorganger:
Ds. Wim J.W. Scheltens
(PKN, Lunteren)

Organist:
Everhard Zwart



Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur

-NLB 838: 1,2 en 3

O grote God die liefde zijt,

o Vader van ons leven,

vervul ons hart, dat wij altijd

ons aan uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,

uw waarheid openbaren.

Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,

dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.

Laat ons getrouw de weg begaan

tot allen die ons verre staan

en laat ons zonder vrezen

de minste willen wezen.

Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,

opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

- Hemelhoog 686: |1 en 2

Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan uw hand.

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in 't barre land.



Gij mijn sterkte, Gij mijn leider,
vul mij met uw Geest steeds meer.
Vul mij met uw Geest steeds meer.

Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.

Leid mij steeds door uwe liefde,
groeiend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U.

Voed mij dat ik groei naar U.

- Hemelhoog 629: | en 2
Heer, ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Woant, Heer, ik heb ontdekt dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.
Refrein  Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.
Refrein

-NLB 538:1,2en 4

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,

is leven van genade buiten de eeuwigheid,

is leven van de woorden die opgeschreven staan

en net als Jezus worden die 't ons heeft voorgedaan.



Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,

is komen uit het water en staan in de woestijn,
geen god onder de goden, geen engel en geen dier,
een levende, een dode, een mens in wind en vuur.

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,

dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde de duivel wederstaan.

Aanvang dienst 12.40 uur

Woorden van begroeting

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen
Groet

Zingen: Psalm 89: | en 8

Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied

des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.



Gij, Here, die de glans van onze sterkte zijt,

geeft luister aan uw volk, en hoge heerlijkheid.

Uw welgevallen doet ons grote dingen wagen

en met geheven hoofd de kroon der ere dragen.
Gij Heilige Israéls, Gij zelf hebt ons ten leven

een koning naar uw wil, een schild van heil gegeven.

Overdenking: “Leiderschap en dienstbaarheid”

n.a.v. Lucas 22: 27-27

Jezus zei tegen hen: Vorsten oefenen heerschappij uit over de aan
hen onderworpen volken, en wie macht heeft laat zich weldoener
noemen.

Laat dat bij jullie niet zo zijn! De belangrijkste van jullie moet de
minste worden en de leider de dienaar.

Want wie is belangrijker: degene die aanligt om te eten of degene
die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar lk ben in jullie
midden als iemand die dient.

Korte instrumentale improvisatie
Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader”
Collecte voor de Alle-Dag-Kerk
Geen contant geld bij je?

Scan dan de QR-code voor digitale betaling
Alle giften zijn welkom

Zingen: NLB 990: 1,2,3 en 6
De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,

de knechten mogen heersen,

de dienaar heet een zoon.



O Heer, o eerstgeboren
van allen uit de dood,

Gij zoekt wat is verloren,
Gij maakt het leven groot.

Gij die als allerlaatste

ter wereld wederkomt,

Gij wijst ons onze plaatsen
wanneer de strijd verstomt.

De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
wie slaaf was mag nu heersen,
de vreemdeling wordt zoon.

Zegen en uitleidend orgelspel

Na afloop van de dienst is er koffie en thee.
Wij vinden het leuk om iedereen te ontmoeten.
Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek.

Wij zoeken een vrijwilliger die ons wil helpen met de
techniek, zoals het verzorgen van het geluid en het
opnemen van dienst.

Heb je interesse om ons team te komen versterken?
Spreek dan één van de bestuursleden aan.




De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van
korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar
ook niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn.

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor
de middagpauzediensten.

www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of
luisteren naar de meditaties; Gedrukte tekst is aan te vragen bij
Anny Kijk in de Vegte - annykidv@planet.nl

li @alledagkerkamsterdam

@ @alledagkerk_amsterdam
Podcast. Alledagkerk

De diensten zijn ook te beluisteren op dinsdag vanaf 12.25 uur via
www.radiobloemendaal.nl

Volg ons via:

Giften en donaties zijn van harte welkom:
NLO5INGB0000238938 / NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting
Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status.
Zie website onder ‘Schenken’

Bestuur Alledagkerk: Ds. Dirk van Duijvenbode — voorzitter
Everhard Zwart — secretaris
Jaap van Rijn — penningmeester
Doke Hoekstra — bestuurslid
Ds. Koos Staat — bestuurslid

Kom jij ons team versterken als vrijwilliger? Meld je aan bij één van
de bestuursleden of via secretaris@alledagkerk.nl

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk
Komende zondag 19.00 uur - Ds. Taco Koster
Muziek: Vincent Benjamin en Sarah Brandjes
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Voorganger: Ds. Paul Visser

(PKN, Maranthakerk, Rotterdam)
Organist: Wilbert Magré

Voorganger: Ds. Koos Staat
(PKN, Gereformeerde Kerk, Andijk)
Organist/pianist: Rob van Dijk

Voorganger: Ds. Arnold Vroomans
(PKN, Rijnsburg)
Organist: Everhard Zwart

Voorganger: Ds. Margriet van der Kooi
(PKN, Geestelijk verzorger, Woerden)
Organist: Wilbert Magré

Voorganger: Ds. Ruud Stiemer
(PKN, Grote Kerk, ’s-Hertogenbosch)
Organist/pianist: Rob van Dijk



