
M I D D A G PA U Z E D I E N S T  
 

 
 

woensdag 31 juli 2024 
 

van 12.40 tot 13.00 uur 

Engelse Hervormde Kerk 

Begijnhof - Amsterdam 
 

Thema:  

“Zout van de aarde” 
 

Voorganger: 

Ds. Hans van Ark 

(PKN, Herv. Gemeente, Vorchten) 
 

Organist: 

Everhard Zwart 



Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur 
 

- NLB 84: 1 en 3 
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 

te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 

dan dat het juichend U ontmoet 

die leven zijt en leven doet. 
 

Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 

zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 

en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 

Ja, in het hart van de woestijn 

ontspringt een heldere fontein. 
 

- NLB 978: 1, 3 en 4 
Aan U behoort, o Heer der heren, 

de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, het vaste land, de onzekere zee. 

Van U getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 

Gij hebt de bloemen op de velden 

met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet. 

’t Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis. 
 
Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 



met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet. 
 

- LvdK 440 : 1 en 4 

Ik heb de vaste grond gevonden 
waarin mijn anker eeuwig hecht 
de dood van Christus voor de zonden, 

van eeuwigheid als grond gelegd. 
Die grond zal onverwrikt bestaan 

als aard’ en hemel ondergaan. 
 

Daarop wil ik gelovig bouwen, 

getroost, wat mij ook wedervaart; 
mij aan Gods vaderhart vertrouwen, 

wanneer mijn zonde mij bezwaart. 
Steeds vind ik daar opnieuw bereid 

oneindige barmhartigheid. 
 

- Psalm 98: 1, 2 en 4 

Zing een nieuw lied voor God de Here, 

want Hij bracht wonderen tot stand. 

Wij zien Hem heerlijk triomferen 

met opgeheven rechterhand. 

Zing voor de Heer, Hij openbaarde 

bevrijdend heil en bindend recht 

voor alle volkeren op aarde. 

Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 

Ja, Hij is ons getrouw gebleven, 

Hij heeft in goedertierenheid, 

naar de belofte eens gegeven, 

het huis van Israël bevrijd. 

Zijn volk is veilig in zijn handen. 

Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 



Zo werd tot in de verste landen 

het heil van onze God aanschouwd. 

 

Laat alle zeeën, alle landen 

Hem prijzen met een blij geluid. 

Rivieren klappen in de handen, 

de bergen jubelen het uit. 

Hij komt, Hij komt de aarde richten, 

Hij komt, o volken wees verblijd, 

Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 

zijn heil en zijn gerechtigheid. 

 
Aanvang dienst 12.40 uur 

 
Woorden van begroeting 

 
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen 
 

Groet 
 
Zingen: JdH 657: 1, 2 en 4 

 
Ik wil zingen van mijn Heiland, 

Van Zijn liefde wondergroot, 

Die Zichzelven gaf aan 't kruishout 

En mij redde van den dood. 
Refr.: Zing, o zing van mijn Verlosser, 

Met Zijn bloed kocht Hij ook mij: 
Aan het kruis schonk Hij genade, 

Droeg mijn schuld en ik was vrij. 



'k Wil het wonder gaan verhalen, 

Hoe Hij op Zich nam mijn straf; 

Hoe in liefde en genade 
Hij 't rantsoen gewillig gaf.  Refr. 

 
Ik wil zingen van mijn Heiland, 

Hoe Hij smarten leed en pijn, 
Om mij 't leven weer te geven, 

Eeuwig eens bij Hem te zijn.  Refr. 
 

Overdenking: “Zout van de aarde” 

n.a.v. Mattheüs 5: 1 – 13 - Bergrede  
1 Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten 

met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen: 

3   ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van 

de hemel. 4 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 

5  Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. 

6  Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen 

verzadigd worden. 7  Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen 

barmhartigheid ondervinden. 8  Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 

want zij zullen God zien. 9  Gelukkig de vredestichters, want zij zullen 

kinderen van God genoemd worden. 10  Gelukkig wie vanwege de 

gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

11  Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen 

en van allerlei kwaad betichten. 12  Verheug je en juich, want je zult rijkelijk 

beloond worden in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de 
profeten. 

13  Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, 

hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, 

het wordt weggegooid en vertrapt. 

 

Korte instrumentale improvisatie 
 

Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader” 
 



Collecte voor de Alle-Dag-Kerk    

 

Geen contant geld bij je? 
Scan dan de QR-code voor digitale betaling 

Alle giften zijn welkom 
 

Zingen: NLB 838: 1, 2 en 4 
 

O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn,  
het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren. 
 
Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen. 

 
Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht  
waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven. 

 
Zegen en uitleidend orgelspel 

 

 

Na afloop van de dienst is er koffie en thee. 
Wij vinden het leuk om iedereen te ontmoeten. 

Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. 



De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van 

korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar 

ook niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn. 

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor 

de middagpauzediensten. 

 

www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of 

luisteren naar de meditaties; Gedrukte tekst is aan te vragen bij 

Anny Kijk in de Vegte -   annykidv@planet.nl 

 

Volg ons via:   @alledagkerkamsterdam  

              @alledagkerk_amsterdam 

    
Podcast. Alledagkerk

 
De diensten zijn ook te beluisteren op dinsdag vanaf 12.25 uur via 

www.radiobloemendaal.nl   

 

Giften en donaties zijn van harte welkom: 

NL05INGB0000238938 / NL27RABO0127086544  t.n.v. Stichting 

Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status. 

Zie website onder ‘Schenken’ 

 

Bestuur Alledagkerk: Ds. Dirk van Duijvenbode – voorzitter 

Everhard Zwart – secretaris    

  Jaap van Rijn – penningmeester 

  Doke Hoekstra – bestuurslid 

  Ds. Koos Staat – bestuurslid  

 

Kom jij ons team versterken als vrijwilliger? Meld je aan bij één van 

de bestuursleden of via secretaris@alledagkerk.nl  

 

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk 
 Komende zondag geen avonddienst 

 

http://www.alledagkerk.nl/
mailto:annykidv@planet.nl
http://www.radiobloemendaal.nl/
mailto:secretaris@alledagkerk.nl


KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN 

 

 
 
 

 7 augustus  Voorganger: Ds. Koos Staat 
   (PKN, Gereformeerde Kerk, Andijk) 

   Organist: Everhard Zwart 
 

14 augustus Voorganger: Evang. Jurjen ten Brinke 

   (Pastor, presentator EO, Amsterdam) 

   Organist/pianist: Rob van Dijk 
 

21 augustus Voorganger: Ds. Wim Scheltens 
   (PKN, Lunteren) 
   Organist: Everhard Zwart 

 
28 augustus Voorganger: Ds. Paul Visser 

   (PKN, Maranthakerk, Rotterdam) 

   Organist: Wilbert Magré 

 
 4 september Voorganger: Ds. Koos Staat 

   (PKN, Gereformeerde Kerk, Andijk) 
   Organist/pianist: Rob van Dijk 

 



 
 

 


