LIED VAN ABRAHAM (muziek: Antoine Oomen)

1.

Tempeltorens hoog oprijzend:
sterrenwachten, derde ogen.
Wirwarstad van blinde muren,
bloemfonteinen, massagraven.

Allen leefden, eeuwenoud, on-
wrikbaar zeker, allen stierven;
nieuwe kwamen en verdwenen,
niets van hen zou overblijven.

Blijft alleen het onafzienbaar
lotbeschikkend rad voor ogen,
schaterlachend oogverblindend
zonnewiel, de zonnevader.

Blijft alleen de moedermaalstroom
die ons naamloos meesleurt, allen,

kansloos aan elkaar geketend,
keten van voldongen feiten.

2.

In die schoot werd ik ontvangen,
in die schittering geborgen.
Daar geboren en getogen,
daaruit ben ik uitgebroken.

Om te zien een glimlach verte,
om te gaan een weg van dagen
naar een plaats van nieuwgeboorte
—en geen dag mijn leven zeker.

Tastend naar wie met mij gaande
als een kind mij nagegeven,

als ontelbaar licht van sterren
mij zal richten, mens op aarde.

Die mij schiep uit mijn ellende,
die mij zaait om vrucht te dragen,
die mij roept om niet te vrezen:
mij geschiede naar zijn woord.
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