ORDE VAN DIENST
voor de viering op

Zondag 8 september 2024
in de Dorpskerk

aanvang: 10.00 uur

~ 12® Zondag van de zomer ~

Startzondag
Voorganger : ds. Jessa van der Vaart
Ouderling van dienst  : Beppechien Bruins Slot
Diaken : Anneke Weenink
Organist : Dirk Out
Koster : Adriana Verkuyl
Kinderkring : Voor alle kinderen van de basisschool
Creche : Voor alle kinderen van 0-4 jaar

In deze dienst zal Lalita de Goederen aftreden als ambtsdrager en
stappen Michael de Goederen, Mia Doeven en Catoo de Groot over van
Kinderkring naar Tienergroep.

VOORBEREIDING

Orgelspel: Partita ‘Was Gott tut, das ist wohlgetan’
van Johann Pachelbel (1653-1706)

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst
Aanvangslied: 280:1,2,3,4en7

Groet

Voorganger:  Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer.

Allen: Amen

Bemoediging en gebed van toenadering

V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die ons geroepen hebt,

nog altijd ons zoekt,
ons aanziet en wil kennen:
A: Blijf naar ons vragen
V: Als wij niet horen,
vluchten in zwijgen,
noem onze naam,
noem ons uw geliefde:
A: Blijf naar ons vragen
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Die aan ons vasthoudt,
ons leven ten goede:
Sta ons voor ogen

Doe ons elkaar zien
zoals Gij ons ziet:

Sta ons voor ogen

Die ons geroepen hebt:
Hoor ons gebed!

Amen
Tekst: Sytze de Vries, melodie: Dirk Out

Kyriégebed

Loflied: 305

Moment met de kinderen

Inleiding op de lezingen

DE SCHRIFT

Eerste lezing: Handelingen 3, 1-16 (NBG aangepast)

1

2

7

8

9

En Petrus en Johannes gingen zoals gewoonlijk
omstreeks het uur van het gebed, het negende, op naar de tempel.
En een zeker man, die vanaf de moederschoot verlamd was, werd steeds
daarheen gedragen; dagelijks zetten zij hem neer bij de poort van de
tempel, die de Schone genoemd wordt, om een aalmoes te vragen van de
tempelgangers.
Toen hij zag dat Petrus en Johannes op het punt stonden de tempel in te
gaan, vroeg hij om een aalmoes.
En Petrus vestigde zijn blik doordringend op hem, samen met Johannes
en zei:

Kijk naar ons!
En hij hield zijn blik op hen gevestigd in de verwachting iets van hen te
ontvangen.
Maar Petrus zei:

Zilver en goud heb ik niet,maar wat ik heb, dat geef ik je:

in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeér, sta op en wandel!
En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op.
En terstond werden zijn voeten en enkels sterk gemaakt
en opspringend ging hij staan en wandelde en ging met hen de tempel
binnen, wandelend en springend en God lovend.
En heel het volk zag hem wandelen en God loven.

10En zij herkenden hem als degene die om een aalmoes gezeten had bij de

Schone poort van de tempel en zij waren vervuld van verwondering en
ontzetting over wat er met hem gebeurd was.



11

12

13

14

15

16

En terwijl hij Petrus en Johannes vasthield, liep het gehele volk op hen toe
in de zogenaamde zuilengang van Salomo, vol verwondering.
Maar toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk:
Mannen Israélieten, wat verwonderen jullie je hierover,
of wat vestigen jullie de blik gespannen op ons,
alsof wij door eigen kracht of vroomheid
hem hebben doen wandelen?
De God van Abraham en de God van Izadk en de God van Jakob,
de God van onze vaderen, heeft zijn dienstknecht Jezus verheerlijkt,
die jullie hebben overgeleverd en verloochend voor het aangezicht
van Pilatus, die oordeelde dat hij vrijgelaten moest worden.
Maar jullie hebben de heilige en rechtvaardige verloochend en
geéist dat een man die moordenaar was genade geschonken zou
worden,
maar de leidsman naar het leven hebben jullie gedood, die God
heeft opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn.
En door het geloofsvertrouwen in zijn naam,heeft zijn naam deze,
die jullie zien en kennen, sterk gemaakt en het geloofsvertrouwen
door Hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in aanwezigheid
van jullie allen.

Lied: 825:1,2en 3

Tweede lezing: Handelingen 4: 1-10 (NBG aangepast)
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Maar terwijl zij nog tot het volk spraken, stelden de priesters en de
bevelhebber van de tempel en de Sadduceeén zich bij hen op,
hevig verontwaardigd omdat zij het volk leerden
en in Jezus de opstanding van de doden verkondigden.
En zij sloegen de hand aan hen en stelden hen in bewaring tot de
volgende dag, want het was al avond.
Maar velen van degenen die het woord gehoord hadden,
gingen geloven en het getal van de mannen werd ongeveer 5000.
En het geschiedde tegen de volgende morgen, dat hun oversten en
oudsten en schriftgeleerden zich verzamelden in Jeruzalem;
En Annas, de overpriester en Kajafas en Johannes en Alexander
en al wie uit het priesterlijk geslacht waren.
En nadat zij hen in het midden neergezet hadden, trachtten zij te weten te
komen: in welke kracht of in welke naam hebben jullie dit gedaan?
Toen zei Petrus vol van heilige geestkracht tot hen:
Oversten van het volk en oudsten,
indien wij heden rechterlijk verhoord worden vanwege een weldaad
aan een ziek mens, waardoor deze geheeld is,
laat dan bekend zijn aan jullie allen en het gehele volk Israél,
dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeér, die jullie
gekruisigd hebben, die God uit de doden heeft opgewekt,
dat door deze (naam) diegene gezond voor jullie ogen staat.



Lied: 825:8en9

Overdenking

Orgelspel: Siciliano, BWV 1031 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Aftreden van Lalita de Goederen als ambtsdrager

Lied: 362: 1 en 2

GAVEN EN GEBEDEN

Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1% KiA Jonge generaties

Het programma ‘jonge generaties’ van de Protestantse Kerk helpt gemeenten
ervoor te zorgen dat jongeren zich thuis voelen. Er worden pakketten
aangeboden met aantrekkelijke methoden, spellen en werkvormen voor
jeugdgroepen, clubs en gezinnen. Er zijn seizoenspakketten voor verschillende
leeftijdsgroepen én intergeneratief kerk-zijn. De materialen zijn uitgedacht in
samenwerking met lokale gemeenten en worden steeds opnieuw aangevuld.
Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL52 ABNA 0414 141 415
t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. ‘Jonge generaties september’.
Hartelijk dank.

2¢: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te

maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u Heeft u geen Givt-app,
via de let app geven gebruik dan deze code

Orgehmprowsatie

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden,
gevolgd door het zingen van: Lied 961

Dankgebed, voorbeden en stil gebed
steeds beaamd met lied 368 J


http://www.givtapp.net/

We bidden samen het Onze Vader

De kinderen komen terug uit de kinderkring

Inleiding op de overstap van de tieners

Zegen voor Michael, Mia en Catoo

Onder de linten door...

Slotlied: 416

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b

Na de zegen nemen we afscheid van Lalita de Goederen als ouderling
Open Kerk en van Jack de Groot als penningmeester en verwelkomen we
Jappie van der Heide als zijn opvolger.

Orgelspel: Uit Watermusic: ‘Hornpipe’ van Georg Friedrich Handel (1685-1759)
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MEDEDELINGEN

Agenda
Wo 11-09 10.30 Schilderen met Adrie Winter, KC

12.00 Kerk Open tot 14.00
do 12-09 10.30 Koffieochtend, KC

20.00 Op verhaal komen, Consistorie
za 14-09 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur

Zondag 8 september 2024 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk, voorganger: ds. Jessa van der Vaart

Programma’s van Radio Bloemendaal

De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren.
Online vanaf 8 september: Orgelpunt met Kees Schuurman.

Gast in deze uitzending is Jos Moeke. Hij heeft een paar fraaie cd’s
gepubliceerd op prachtige orgels van de Grote Kerk van Hasselt en de
Evangelisch Lutherse Kerk van Den Haag. Naast mooi uitgevoerde werken
staan er ook de nodige psalmimprovisaties op de cd die de moeite waard

zZijn om te horen.




Dinsdag 10 september 2024 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 ds. Koos Staat / Organist: Rob van Dijk

Dienst zondag 15 september 2024 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio




