MIDDAGPAUZEDIENST

ALLE-
DAG-
KERK

woensdag |18 september 2024

van 12.40 tot 13.00 uur
Engelse Hervormde Kerk
Begijnhof - Amsterdam

Thema:
“Op handen gedragen”

Voorganger:

Ds. Margriet van der Kooi
(PKN, Hart- en zielzorg Daan Theeuwes Centrum, Woerden)

Organist:
Wilbert Magré



Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur

- Hemelhoog 466: 1,2 en 3
Vaste Rots van mijn behoud,

als de zonde mij benauwt,

laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schaliw,
waar het bloed, door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

Jezus, niet mijn eigen kracht,

niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,

niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr’ of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet!

- ELB 246: 1,2 en 3

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U, en ga in uwen Naam.



Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.

En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan

in rust met U die mij hebt voortgeleid.

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan

in rust met U die mij hebt voortgeleid.

- Hemelhoog 430: 1,2 en 3
Je hoeft niet bang te zijn al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft als jij je ogen sluit.

- Hemelhoog 467: | en 2

Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart,

daar, in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, 't is het lied der eng’len, zingend van liefd’ en vreg,
ruisend uit ’s hemels zalen, over de glazen zee.

Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart,

daar, in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.



Veilig in Jezus’ armen, vrij bij mijn Heer en Borg;

vrij van 't gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg.
Vrij van de vrees en twijfel, vrij van der zonden macht,
nog slechts een weinig lijden, nog slechts een korte nacht.
Veilig in Jezus’ armen, vrij bij mijn Heer en Borg;

vrij van 't gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg.

Aanvang dienst 12.40 uur

Woorden van begroeting

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen
Groet

Zingen: NLB 91a: | en 2

Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen —
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

Engelen zendt Hij alle dagen

om jou tot vaste gids te zijn.

Zij zullen je op handen dragen

door een woestijn van hoop en pijn.



Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,

rust aan de oever van een beek.

Overdenking: “Op handen gedragen”

n.a.v. Psalm 91: | - 12

' Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont

en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,

? zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,

mijn God, op U vertrouw ik.’

3 Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger

en redt je van de dodelijke pest,

* Hij zal je beschermen met zijn vleugels,

onder zijn wieken vind je een toevlucht,

zijn trouw is een schild en pantser.

> De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen,

ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,

® noch de pest die rondwaart in het donker,

noch de plaag die toeslaat midden op de dag.

” Al vallen er duizend aan je linkerzijde

en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen.

8 Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft.

? U bent mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de Allerhoogste,
"0 zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen.
' Zijn engelen geeft Hij opdracht over je te waken waar je ook gaat.
'2-Op hun handen zullen zij je dragen,

je zult je voet niet stoten aan een steen.

Korte instrumentale improvisatie

Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader”



Collecte voor de Alle-Dag-Kerk

contant geld bij je?
Scan dan de QR-code voor digitale betaling
Alle giften zijn welkom

Zingen: NLB 221: | en 2

Zo vriendelijk en veilig als het licht,

zo als een mantel om mij heen geslagen,

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.

Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Zegen en uitleidend orgelspel

Na afloop van de dienst is er koffie en thee.
Wij vinden het leuk om iedereen te ontmoeten.
Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek.




De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van
korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar
ook niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn.

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor
de middagpauzediensten.

www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of
luisteren naar de meditaties; Gedrukte tekst is aan te vragen bij
Anny Kijk in de Vegte - annykidv@planet.nl

li @alledagkerkamsterdam

f@ @alledagkerk_amsterdam
Podcast. Alledagkerk

De diensten zijn ook te beluisteren op dinsdag vanaf 12.25 uur via
www.radiobloemendaal.nl

Volg ons via:

Giften en donaties zijn van harte welkom:
NLO5INGB0000238938 / NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting
Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status.
Zie website onder ‘Schenken’

Bestuur Alledagkerk: Ds. Dirk van Duijvenbode — voorzitter
Everhard Zwart — secretaris
Jaap van Rijn — penningmeester
Doke Hoekstra — bestuurslid
Ds. Koos Staat — bestuurslid

Kom jij ons team versterken als vrijwilliger? Meld je aan bij één van
de bestuursleden of via secretaris@alledagkerk.nl

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk
Komende zondag 19.00 uur - Ds. Marjolein Hekman
Muziek: Allard de Bruijne
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KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN

25 september

2 oktober

9 oktober

16 oktober

23 oktober

ALLE-
DNG-
KERK

Voorganger: Ds. Ruud Stiemer
(PKN, Grote Kerk, ’s-Hertogenbosch)
Organist/pianist: Rob van Dijk

Voorganger: Ds. Dirk van Duijvenbode
(PKN, Dorpskerk, Hoek van Holland)
Organist: Everhard Zwart

Voorganger: Ds. Gerco Lock
(PKN, Bethelkerk, Scheveningen)
Organist: Wilbert Magré

Voorganger: Ds. Teus Prins
(PKN, Open Hof, Aalsmeer)
Organist/pianist: Rob van Dijk

Voorganger: Evang. Johan Krijgsman
(GG, Amsterdam)
Organist: Everhard Zwart



