
M I D D A G PA U Z E D I E N S T  
 

 
 

woensdag 28 augustus 2024 
 

van 12.40 tot 13.00 uur 

Engelse Hervormde Kerk 

Begijnhof - Amsterdam 
 

Thema:  

“Er klopt niks van… en toch!” 
 

Voorganger: 

Ds. Paul Visser 

(PKN, Maranathakerk, Rotterdam) 
 

Organist: 

Wilbert Magré 



Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur 
 

- LvdK 20: 1, 2 en 4 

 
Laat ons nu vrolijk zingen! Kom, heft uw liederen aan 
voor Hem, wie alle dingen altijd ten dienste staan. 

Ik wil de Heer daarboven lofprijzen hier op aard, 
ja, Hem van harte loven, die veilig mij bewaart. 

 
Hoe goed is ’t hun die bouwen op Israëls vaste  rots, 

hun die zich toevertrouwen de trouwe handen Gods. 
Zij hebben ’t heil verkregen, de allerschoonste schat; 

God leidt hen op zijn wegen, hun voet wordt moe noch mat. 
 

Hij is de Heer, de trouwe, die niemand onrecht doet. 
Wie maar aan Hem zich houden, die geeft Hij alle goed. 

Moet iemand onrecht lijden, de Heer staat aan zijn kant. 
Hij doet te allen tijde aan elk zijn woord gestand. 

 

- HH 466: 1, 2 en 4 
 

Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op uw trouw, laat mij rusten in uw schauw, 

waar het bloed door U gestort, mij de bron des levens wordt. 
 

Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, 
niet het offer, dat ik breng, niet de tranen, die ik pleng, 

schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, Gij alleen. 
 

Eenmaal als de stonde slaat, dat dit lichaam sterven gaat, 
als mijn ziel uit de aardse woon opklimt tot des rechters troon, 

Rots der eeuwen, in uw schoot berg mijn ziele voor de dood. 
 



- Psalm 33:7 

 

Heil hem, die hoopt in vrees en beven 
op Gods genadig aangezicht. 

Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, 
God houdt het oog op hem gericht. 

Ja, Hij kent de zijnen, / Hij laat niet verkwijnen 
wie zijn hulp verbeidt. 

Koninklijk van gaven / wil de Here laven 
wie ontbering lijdt. 

 
- NLB 800: 1, 3 en 4 

 
Wat zou ik zonder U geweest zijn, 
hoe zou ik zonder U bestaan? 

Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn 
en eenzaam door de wereld gaan. 

Mijn liefde tastte in den blinde. 
Een afgrond lag in het verschiet. 

En waar zou ik een trooster vinden 
die werkelijk wist van mijn verdriet? 

 
Maar Christus gaf mij taal en teken 

en ik ben zeker van zijn stem. 
De nacht is voor het licht geweken, 

het grondloos lot krijgt zin door Hem. 
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid 

bij water, woord en brood en wijn, 

omdat ik weet van zijn nabijheid 
waar twee of drie vergaderd zijn. 

 
 

 



Godlof, een Heiland, een bevrijder, 

vol liefde en macht heeft ons gered. 

De Mensenzoon werd onze leider 
en heeft ons hart in vlam gezet. 

Toen ging voor ons de hemel open, 
oorsprong en doel, zo ongedacht. 

Geloven konden wij en hopen. 
Wij wisten ons van Gods geslacht. 

 
 

 
Aanvang dienst 12.40 uur 

 
Woorden van begroeting 
 

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen 

 
Groet 
 

Zingen: LvdK 427: 5, 6 en 8 

 
Laat Hem besturen, waken, 't is wijsheid wat Hij doet! 

Zo zal Hij alles maken, dat ge u verwondren moet, 
als Hij, die alle macht heeft,  met wonderbaar beleid 

geheel het werk volbracht heeft, waarom gij thans nog schreit. 
 

Wel kan zijn hulp vertragen, en 't schijnt soms in de nacht, 
alsof geen licht zal dagen, alsof geen troost u wacht, 

als u de angst doet beven dat God u niet meer kent, 
dat Hij zich van uw leven voorgoed heeft afgewend. 



Hoor onze smeekgebeden; Heer, red uit alle nood! 

Sterk onze wankle schreden en leer ons tot de dood 

vertrouwen op uw zegen en vaderlijk beleid, 
dan voeren onze wegen naar 't rijk der heerlijkheid. 

 
Overdenking: “Er klopt niks van… en toch!” 

n.a.v. Psalm 73 
21 Zolang ik verbitterd was, gekwetst vanbinnen, 
22 dom en dwaas, was ik bij U als een redeloos dier. 
23 Maar nu weet ik mij altijd bij U, U houdt mij aan de hand 
24 en leidt mij volgens uw plan.  
Dan neemt U mij weg, met eer bekleed. 

 
Korte instrumentale improvisatie 
 

Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader” 
 

Collecte voor de Alle-Dag-Kerk    
 

Geen contant geld bij je? 
Scan dan de QR-code voor digitale betaling 

Alle giften zijn welkom 
 

Zingen: Psalm 73: 1, 9 en 10 
 

Ja, God is goed voor Israël,  
is waarlijk goed, ik weet het wel,  

voor 't zuiver hart dat leeft in vrede. 
Maar ik was bijna uitgegleden. 
Mijn afgunst groeide met de dag,  

daar ik der bozen voorspoed zag,  
hoe moeiteloos hun leven is,  

zo zonder kwelling en gemis. 
 



Nu blijf ik bij U voor altijd,    

God die mij troost, die bij mij zijt,  

mijn twijfel stilt en mijn  verlangen,  
die mij in liefde houdt omvangen. 

Gij neemt mij bij de rechterhand,  
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,  

uw wijsheid is het die mij leidt 
en eenmaal kroont met heerlijkheid. 
 

Wie heb ik in den hemel, Heer,  

behalve U, mijn troost en eer? 
Wat kan op aarde mij bekoren? 

Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan,  
toch zal ik, God, voor U bestaan,  

wie ik mijn leven toevertrouw,  
Gij zijt de rots waarop ik bouw. 

 
Zegen en uitleidend orgelspel 

 

Na afloop van de dienst is er koffie en thee. 
Wij vinden het leuk om iedereen te ontmoeten. 

Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. 

 

 

 

Wij zoeken een vrijwilliger die ons wil helpen met de 

techniek, zoals het verzorgen van het geluid en het 

opnemen van dienst. 

 

Heb je interesse om ons team te komen versterken? 

Spreek dan één van de bestuursleden aan. 



De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van 

korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar 

ook niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn. 

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor 

de middagpauzediensten. 

 

www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of 

luisteren naar de meditaties; Gedrukte tekst is aan te vragen bij 

Anny Kijk in de Vegte -   annykidv@planet.nl 

 

Volg ons via:   @alledagkerkamsterdam  

              @alledagkerk_amsterdam 

    
Podcast. Alledagkerk

 
De diensten zijn ook te beluisteren op dinsdag vanaf 12.25 uur via 

www.radiobloemendaal.nl   

 

Giften en donaties zijn van harte welkom: 

NL05INGB0000238938 / NL27RABO0127086544  t.n.v. Stichting 

Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status. 

Zie website onder ‘Schenken’ 

 

Bestuur Alledagkerk: Ds. Dirk van Duijvenbode – voorzitter 

Everhard Zwart – secretaris    

  Jaap van Rijn – penningmeester 

  Doke Hoekstra – bestuurslid 

  Ds. Koos Staat – bestuurslid  

 

Kom jij ons team versterken als vrijwilliger? Meld je aan bij één van 

de bestuursleden of via secretaris@alledagkerk.nl  

 

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk 

 Komende zondag 19.00 uur - Ds. Taco Koster 

Muziek: Benjamin Bakker 

http://www.alledagkerk.nl/
mailto:annykidv@planet.nl
http://www.radiobloemendaal.nl/
mailto:secretaris@alledagkerk.nl


KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN 

 

 
 
 

 4 september Voorganger: Ds. Koos Staat 
   (PKN, Gereformeerde Kerk, Andijk) 

   Organist/pianist: Rob van Dijk 
 

11 september Voorganger: Ds. Arnold Vroomans 

   (PKN, Rijnsburg) 

   Organist: Everhard Zwart 
 

18 september Voorganger: Ds. Margriet van der Kooi  
(PKN, Geestelijk verzorger, Woerden) 
Organist: Wilbert Magré 

 
25 september Voorganger: Ds. Ruud Stiemer 

   (PKN, Grote Kerk, ’s-Hertogenbosch) 

   Organist/pianist: Rob van Dijk 

 
 2 oktober  Voorganger: Ds. Dirk van Duijvenbode 

   (PKN, Dorpskerk, Hoek van Holland) 
   Organist: Everhard Zwart 


