
       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
          Zondag 6 oktober 2024 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.45 uur 

 
                 ~  3e Zondag van de herfst  ~ 

   
Vriendendienst 

 
Voorganger  : ds. Jessa van der Vaart 
Ouderling van dienst : Monique Brink 
Diaken   : Anneke Weenink 
Organist/ pianist : Dirk Out 
Gitarist/ zanger  : Raoul Michel 
Cantorij   : o.l.v. Xandra Mizée 
Koster   : Adriana Verkuyl 
Kinderkring  : Voor alle kinderen van de basisschool 
Crèche   : Voor alle kinderen van 0-4 jaar 
  

THEMA: TEL JE DAGEN 
De cantorij zingt: ‘Metronoomcanon’, Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
 
VOORBEREIDING 
 
Woorden van welkom- door de ouderling van dienst  
 
Aanvangslied: 287: 1, 2 en 5 

Groet 
Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  
    en van Jezus Christus, onze Heer 
Allen  : Amen.    
 

 
Bemoediging en gebed van toenadering  
 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Kyriëgebed 
 
Na het “… daarom bidden wij U” van de voorganger antwoordt de gemeente 
met lied 301 F 
 
Loflied: 274 
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Inleiding op de lezingen 
 
Muziek: ‘Blaadjes aan de boom’ – Raoul Michel 

(hertaling van Simon & Garfunkel – Leaves that are Green)   
 
De kinderen gaan naar de kinderkerk 
 
DE SCHRIFT 
 
Lezing:  Psalm 90 uit 150 Psalmen vrij, Huub Oosterhuis 
 
Een veilige toevlucht zijt Gij,  
altijd geweest, van geslacht op geslacht. 
De bergen stonden nog niet 
de aarde lag nog in weeën 
er was nog niemand geboren. 
Maar toen al, eeuwigheid nu,  
waart Gij de enige ware, en zo zal het blijven.  
Gij doet het mensenkind tot stof vergaan. 
Gij zegt: ga jij, kind van Adam. 
Duizend jaren zijn in uw ogen 
als de dag van gisteren, weg,  
als een seconde van waken. 
Gij vaagt ons uit als een droom in de morgen,  
wij zijn als het gras dat ’s morgens bloeit 
maar ’s avonds is het verdord.  
 
Gij laait, een verterend vuur 
Gij houdt ons tegen het licht,  
al het intieme doorziet Gij. 
Uw hartstocht is ons te machtig,  
wij durven niet met U gaan,  
Gij verblindt ons – temper uw Aanschijn 
onze adem houdt U niet bij 
Gij zijt te veel voor één leven.  
 
Zeventig jaren zijn onze dagen,  
als wij sterk zijn tachtig.  
Het meeste is zwoegen en pijn 
en plotseling vliegen wij heen.  
Is dat ontferming, liefde en trouw? 
Geef antwoord, stormende god.  
 
Ik tel mijn dagen – hoelang nog? 
Ik wil een wijs en vredig hart.  
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Hoelang nog wachten op antwoord, 
onvoorspelbare Grote Liefde.  
 
Ik wil wakker worden in de morgen 
en weten dat jij bestaat. 
Ik wil gelukkig zijn met jou,  
iedere dag, nooit meer niet.  
 
Maak mij evenveel dagen gelukkig 
als ik ongelukkig geweest ben 
jarenlang, zonder jou.  
 
Doe mij weten: omvat uw ontferming 
ook onze kinderen – hoe werkt dat?  
Jij, enige ware, geef kracht en bestemming 
aan de werken van onze handen.  
Dat ze stand zullen houden.  
Geef richting aan het werk van mijn handen. 
 
Cantorij zingt: ‘Turn Thee again…’ Psalm 90 van Thomas Attwood   
  
Lezing: Wat is tijd? Aurelius Augustinus, uit: Belijdenissen, boek 11 
 
[17] Wat is tijd dan? Zolang niemand het me vraagt, weet ik het wel. Maar 
als ik op deze vraag antwoord moet geven, weet ik het niet meer. Toch durf 
ik te zeggen dat ik weet dat er geen verleden tijd zou zijn, als niets 
voorbijging, en dat er geen toekomstige tijd zou zijn als er niets naar ons toe 
kwam, en dat er geen tegenwoordige tijd was als er niets was. Maar die 
twee tijden, de verleden tijd en de toekomstige, hoe kunnen die bestaan als 
het verleden er niet meer is en de toekomst er nog niet is? En als de 
tegenwoordige tijd steeds tegenwoordig was en niet overging in het 
verleden, zou er geen tijd meer zijn maar eeuwigheid.  
 
[37] Maar hoe kan wat nog komen moet, minder worden of zelfs helemaal 
ophouden als het nog niet bestaat? En hoe kan het verleden aangroeien, als 
het niet meer is? Dit is het werk van onze geest op drie manieren: hij 
verwacht, hij kijkt aandachtig toe en hij herinnert zich. Wat hij verwacht, gaat 
via het waarnemen over in wat hij zich herinnert. Wie zal er ontkennen dat 
het toekomstige nog niet bestaat? Maar in onze geest leeft wel de 
verwachting van de toekomstige dingen. En wie zal ontkennen dat het 
verleden niet meer bestaat? Maar in ons geheugen ligt wel de herinnering 
aan wat voorbij is. En wie zal ontkennen dat het moment van nu geen ruimte 
kent? Het is in een ogenblik voorbij. Maar onze aandacht blijft en daarin gaat 
wat nog te komen staat over naar voorbij. 
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Lied: 845: 1 cantorij, 2 en 3 allen       
 
Overdenking 
 
Muziek: ‘Vroeger Duurt Steeds Langer’ (Wij van September)  - Raoul Michel  
 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 
1e:  KiA Help Soedan 
Ramp op ramp in Soedan. Het Afrikaanse land wordt al anderhalf jaar 
geteisterd door een burgeroorlog met tienduizenden doden en nog veel meer 
vluchtelingen tot gevolg. Er is honger en nu is er ook nog een dam 
doorgebroken waardoor er een watertekort voor een half miljoen mensen dreigt.  
Met het noodhulpprogramma helpt Kerk in Actie wereldwijd op plekken van 
ontreddering en wanhoop, zoals in Soedan, met watervoorziening en middelen 
waarmee gezinnen in hun levensonderhoud kunnen voorzien.  Kerk in Actie 
werkt hiervoor samen met een internationaal netwerk van kerken en 
organisaties.  
We doen een dringend beroep: geef wat u kunt missen. U kunt uw gift voor het 
noodhulpprogramma van Kerk in Actie overmaken via rekeningnummer NL89 
ABNA 0457 457 457 o.v.v. Noodhulp of doneer online. Hartelijk dank. 
 
2e: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te  
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 
 
Met deze QR-code kunt u                      Heeft u geen Givt-app, 
via de Givt-app geven       gebruik dan deze code 
      

 

 
 
 
 
Cantorij zingt: ‘De tijd zal het leren’ 
____________________________________________________________ 
Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden, 
gevolgd door het zingen van: Lied 961 
 

http://www.givtapp.net/
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Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
steeds beaamd met lied 368 J                   
 
We bidden samen het Onze Vader 
 
Slotlied : 423 
 
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  
 
Orgelspel: ‘Te Deum’ van Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) 
 
 
Inzameling van de gaven bij de uitgang: KiA Help Soedan / Kerk 
    *** 
 
Over de band ‘Wij van September’ 
Wij van September is ontstaan toen vier muzikale vrienden in het najaar bij 
elkaar kwamen om mooie liedjes te schrijven. Nederlandstalige muziek, 
variërend van nostalgische ballads tot energieke uptempo nummers. 
Inmiddels hebben ze een repertoire opgebouwd waar de creatieve 
muzikaliteit van alle vier de leden is samengesmolten. De persoonlijke 
teksten, geschreven vanuit het hart worden gezongen door Joke Meliesie en 
Raoul Michel, die ook de akoestische gitaar voor zijn rekening neemt. De 
warme sound wordt verder ingekleurd door gitarist Arnold van Dongen en 
toetsenist Rob Buis. 
Op zondag 16 februari is de EP release van ‘Wij van September’ in de 
Theaterbakkerij in Gouda (aanvang 15.00 uur) 
 
MEDEDELINGEN 
 
Agenda 
wo 09-10 10.30 Schilderen met Adrie Winter 

12.00  Kerk Open tot 14.00   
do 11-10 10.30  Koffieochtend, KC 
  20.00 Bijbeltafel voor ongelovigen 
za 12-10 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur    
 
Sierlijke Kroon 
Op dinsdag 15 oktober  is er weer een middag van de Sierlijke Kroon.  
Denkt u ook wel eens “hoe deed ik dat vroeger, voordat er televisie was,  
toen ik nog geen telefoon had, geen wasmachine, en nog geen auto?  
Joost Lub zal ons meenemen in een quiz “Uit de oude doos”.  
Het belooft een gezellige en herinneringsvolle middag te worden. 
U bent van harte welkom. 
Plaats: Kerkelijk Centrum, Tijd: 14:30 uur (inloop 14 uur)       
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Inzameling Sam’s Kledingactie 
Zaterdag 19 oktober van 10 tot 13 uur staan we weer bij het Kerkelijk Centrum om 
uw spullen in ontvangst te nemen. In principe zamelen we voor Sam’s Kledingactie 
alleen draagbare kleding en schoenen in. Huishoudtextiel (beddengoed, 
theedoeken e.d.) mag ook, mits apart aangeleverd in een zak. Levert u de sokken 
en schoenen per paar aan, dus de sokken in elkaar gerold en de schoenen met de 
veters aan elkaar geknoopt of met een elastiekje eromheen. Lever geen vuile of 
kapotte kleding in, want dit vormt een kostenpost voor Sam’s omdat het moet 
worden afgestort.  
De opbrengst van deze najaar actie is bestemd voor Stichting Leergeld, een 
stichting die gezinnen met geldzorgen in Nederland helpt en ervoor zorgt dat de 
kinderen dezelfde kansen hebben als leeftijdsgenoten. Zo wordt er bijvoorbeeld 
geholpen met schoolspullen, een laptop, een fiets, zwemles, sport, muziekles of 
een verjaardag pakket. 
 
Mutsen, sjaals, handschoenen én slaapzakken voor Stem in de Stad 
Bij Stem in de Stad is er in de winter behoefte aan extra mutsen, sjaals, 
handschoenen en slaapzakken. U kunt nog meedoen. Samen breien we mutsen 
en sjaals. Ook als u nog mutsen, sjaals, handschoenen of zelfs een slaapzak over 
heeft, wilt u die dan bewaren voor de inzameling die eind november zal starten? 
Voor meer informatie kunt u bellen met Anneke Weenink: 06-22420463. 
 
Zondag 6 oktober 2024 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 
10.00 Opgang met muziek door Pieter Beerthuizen 
10.45 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk, voorganger: ds. Jessa van der Vaart 
 
Programma’s van Radio Bloemendaal 
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren. 
Online vanaf 6 oktober: Orgelpunt met Dick Koomans 
Orgels in Scandinavië. 
We gaan luisteren naar opnames van uiteenlopende orgels in Denemarken, 
Zweden en Noorwegen. 
Variërend van historische instrumenten tot nieuw gebouwde orgels. 
Scandinavië was gedurende de periode van de ‘Orgelbewegung’ (grofweg 
tussen 1920 en 1970) met bouwers als Frobenius, Marcussen en anderen, 
toonaangevend in de orgelbouw. Nederlandse orgelbouwers als Flentrop, 
van Vulpen, Vierdag e.a. volgden het vooral Deense voorbeeld. D.A. 
Flentrop bijvoorbeeld (1910-2003) heeft het orgelmakersvak geleerd bij de 
Deense orgelbouwer Frobenius. 
Van Frobenius horen we onder  andere het recent gerestaureerde orgel uit 
1928 in de dom van Aarhus, Denemarken. Uw presentator werkte daaraan 
gedurende een aantal maanden, in nauwe samenwerking met de Deense 
firma Marcussen. Het resultaat mag er zijn! 
Van dit orgel gaan we het nodige horen.  
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Dinsdag 8 oktober 2024 Alle-Dag-Kerk  
12.00  Muziek 
12.25 ds. Dirk van Duijvenbode / Organist: Everhard Zwart 
  

                                          
Dienst zondag 13 oktober 2024 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  
Voorganger: ds. Rinze Marten Witteveen 

 
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 

of via uw internetradio 
 

 


