ORDE VAN DIENST
voor de viering op

Zondag 13 oktober 2024
in de Dorpskerk

aanvang: 10.00 uur

~ 4% Zondag van de herfst ~

Voorganger : ds. Rinze Marten Witteveen
Ouderling van dienst  : Monique Brink

Diaken : Anne-Marie Scheeres
Organist : Agnes van Bekkum

Koster : Ewout Lensvelt

VOORBEREIDING

Orgelspel: Partita in C dur Uber die Arie: Jesu du bist allzu schone.
Georg Bohm (1661-1733)

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst

Aanvangslied: 272

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Allen > Amen.

Bemoediging en gebed van toenadering

V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Kyriégebed

Na het “... daarom bidden wij U” van de voorganger antwoordt de gemeente
met lied 301 F

Loflied: 657:1,2en 4
Inleiding op de lezingen: Lied 335

DE SCHRIFT



Lezing: Romeinen 8, 18-23 (NBV)
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Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen
verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden
geopenbaard.

De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie
Gods kinderen zijn.

Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil,
maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft
hoop gekregen,

omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van
de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods
kinderen geschonken wordt.

Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeén zucht
en lijdt.

En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben
ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de
openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons
sterfelijk bestaan.

Lied: 756:1,2,3,4,5en 6

Lezing: Lucas 18, 1-8 (NBV)
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Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden
en niet op te geven:
‘Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had
voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen.
Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer
naar hem toe ging met het verzoek: “Doe mij recht in het
geschil met mijn tegenstander.”
Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij
zichzelf: Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij
niets aan de mensen gelegen liggen,
toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last
bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze
me nog aan.’
Toen zei de Heer: ‘Luister naar wat deze rechter zegt, al
minacht hij ook het recht.
Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn
uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij
hen wachten?
Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar
als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op
aarde?’



Lied: 1008

Overdenking

Lied: 967:1,5,6en7

GAVEN EN GEBEDEN

Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1¢: De Ark Haarlem

De bewoners van Arkhuis Pelletier aan de Dennenweg zijn inmiddels goede
bekenden. Ze vormen een inspirerende leefgemeenschap waar iedere
huisgenoot naar vermogen bijdraagt aan gezelligheid en taken in huis. Mensen
met afstand tot regulier werk komen werken in de werkplaats. Ze helpen ook
graag op de tuinderij, dit is een combinatie van een zelfoogsttuin,
ontmoetingsplek en zorgtuinderij, waar op biologische wijze groenten, bloemen
en kruiden geteeld worden. Vandaag hebben ze producten meegebracht!
Waar de opbrengst van deze collecte aan zal worden besteed hoort u tijdens de
dienst. Als u uw bijdrage wilt overmaken kan dat via de rekening van de
Diaconie: NL 75 ABNA 0576 1736 81, o.v.v. collecte De Ark.

2¢. Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u Heeft u geen Givt-app,
via de let app geven gebruik dan deze code

Orgelspel

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden,
gevolgd door het zingen van: Lied 961

Dankgebed, voorbeden en stil gebed
steeds beaamd met lied 368 J


http://www.givtapp.net/

We bidden samen het Onze Vader
Slotlied : 1012
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b

Orgelspel: Allegro uit Concerto del Signor Vivaldi
LV 133 Johann Gottfried Walther(1684-1748)
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MEDEDELINGEN

Agenda
di 15-10 14.30 Sierlijke Kroon

wo 16-10 10.30 Schilderen met Adrie Winter, KC
12.00 Kerk Open tot 14.00
do 17-10 10.30 Koffieochtend, KC
20.00 Filosofiekring, KC
20.00 Op verhaal komen, Consistorie
za 19-10 10.00-13.00 Sam’s Kledingactie, KC
12.00 Kerk Open tot 14.00 uur

Sierlijke Kroon
Op dinsdag 15 oktober is er weer een middag van de Sierlijke Kroon.

Denkt u ook wel eens “hoe deed ik dat vroeger, voordat er televisie was,
toen ik nog geen telefoon had, geen wasmachine, en nog geen auto?
Joost Lub zal ons meenemen in een quiz “Uit de oude doos”.

Het belooft een gezellige en herinneringsvolle middag te worden.

U bent van harte welkom.

Plaats: Kerkelijk Centrum, Tijd: 14:30 uur (inloop 14 uur)

Inzameling Sam’s Kledingactie

Zaterdag 19 oktober van 10 tot 13 uur staan we weer bij het Kerkelijk Centrum om
uw spullen in ontvangst te nemen. In principe zamelen we voor Sam’s Kledingactie
alleen draagbare kleding en schoenen in. Huishoudtextiel (beddengoed,
theedoeken e.d.) mag ook, mits apart aangeleverd in een zak. Levert u de sokken
en schoenen per paar aan, dus de sokken in elkaar gerold en de schoenen met de
veters aan elkaar geknoopt of met een elastiekje eromheen. Lever geen vuile of
kapotte kleding in, want dit vormt een kostenpost voor Sam’s omdat het moet
worden afgestort.

De opbrengst van deze najaar actie is bestemd voor Stichting Leergeld.

Zondag 13 oktober 2024 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk, voorganger: ds. R.M. Witteveen




Programma’s van Radio Bloemendaal

De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren.
Online vanaf 13 oktober: Uit Daans platenkoffer

Veel componisten hebben zich laten inspireren door de eenzaamheid- het
thema van dit programma. Een zanger uit de 20-er jaren van de 20e eeuw
hoort u als eerste. Een Nederlands meisjeskoor van lang geleden, artiesten
uit de wereld van de countrymuziek en zelfs de muziek uit een Nederlandse
speelfilm uit de vorige eeuw passeren de revue. De uitzending eindigt met

de panfluit, waarmee het accent komt te liggen op een eenzame herder te
midden van zijn kudde schapen.

Dinsdag 15 oktober 2024 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 ds. Gerco Lock / Organist: Wilbert Magré

Dienst zondag 20 oktober 2024 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio




