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ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 20 oktober 2024

a — é? in de Dorpskerk
J/q\?;l:{)d B S aanvang: 10.00 uur
KA DAy

S ~ 5°¢ Zondag van de herfst ~
Voorganger : ds. Jessa van der Vaart
Ouderling van dienst  : Beppechien Bruins Slot
Diaken : Jan van der Kroon
Organist : Dirk Out
Koster : Adriana Verkuyl
Kinderkring : Voor alle kinderen van de basisschool
Créche : Voor alle kinderen van 0-4 jaar

VOORBEREIDING

Orgelspel: ‘Was Gott tut das wist wohlgetan’
van Johann Peter Kellner (1705-1772)

Woorden van welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied: 686

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Allen : Amen.

Bemoediging en gebed van toenadering

A:
Kyriégebed, beantwoord met door allen gezongen: Lied 301F

Loflied: 871: 1,3 en 4
De kinderen ontvangen het licht en gaan naar de kinderkring
Inleiding op de lezingen

DE SCHRIFT



Lezing: Jesaja 55, 1-11 NBV
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11

Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft.

Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet.

Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling.
Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,

je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?

Luister aandachtig naar mij, en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.

Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven.

Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond,

als bevestiging van mijn liefde voor David.

Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over de naties,

als getuige voor de volken.

Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende,

en een volk dat jou nog niet kende zal zich haasten om bij je te zijn,
omwille van de HEER, je God,

de Heilige van Israél, die je deze luister heeft verleend.

Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.
Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,

laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.

Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen;
laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven.
Mijn plannen zijn niet jullie plannen,

en jullie wegen zijn niet mijn wegen — spreekt de HEER.

Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,

Zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,

en mijn plannen jullie plannen.

Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel

en daarheen niet terugkeert

zonder eerst de aarde te doordrenken,

haar te bevruchten en te laten gedijen,

zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten —

zo geldt dit ook voor het woord

dat voortkomt uit mijn mond:

het keert niet vruchteloos naar mij terug,

niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.

Lied: 382:1en 2



Lezing: Handelingen 8, 4-25 NBG aangepast
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Zij dan die verstrooid waren doorkruisten (het land),
het woord als evangelie verkondigend,
maar Philippus daalde af naar de stad van Samaria
en verkondigde hen de Christus.
En de menigten klampten zich eensgezind vast
aan hetgeen door Filippus gesproken was,
toen ze hem hoorden en de tekenen die hij deed, zagen.
Want van velen, die onreine geesten hadden,
gingen (deze) met grote stem roepende uit,
en velen lammen en verlamden werden genezen.
En er geschiedde veel vreugde in die stad.
En een zeker man, genaamd Simon,
had voordien al magie bedreven in de stad
en het volk van Samaria ontzet,
en zei van zichzelf dat hij iets groots was.
Allen hingen aan hem, van klein tot groot, zeggend:
Deze man is de kracht van God, die men de Grote noemt.
En zij hingen aan hem, omdat hij hen gedurende
geruime tijd met magische kunsten had ontzet.
Maar toen zij geloof schonken aan Filippus,
die het evangelie verkondigde van het koningschap Gods,
en de naam van Jezus Christus, lieten zij zich ook dopen,
zowel mannen als vrouwen.
En ook Simon zelf kwam tot geloof en na gedoopt te zijn,
was hij voortdurend toegewijd aan Filippus en was ontzet door het
zien geschieden van tekenen en grote krachten.
En toen de apostelen in Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord
Gods ontvangen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes uit,
die, afgedaald, voor hen baden,
dat zij de heilige Geestesadem mochten ontvangen.
Want deze was nog op hiemand van hen gevallen,
maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus.
Toen legden zij hun de handen op
en zij ontvingen heilige Geestkracht.
En toen Simon zag, dat door de handoplegging van de apostelen de
geestkracht gegeven werd, bood hij hen geld aan,
zeggend:
Geef mij ook deze macht,
zodat een ieder die ik de handen opleg,
heilige Geestkracht ontvangt.



20 Maar Petrus zei tot hem:
Naar de verdoemenis met jou en je geld,
omdat jij gemeend hebt de gave Gods
voor geld te kunnen kopen.

21 Jij hebt noch aandeel, noch erfdeel in dit werk,
want jouw hart is niet oprecht tegenover God
22 en smeek tot de Heer,
of misschien deze overlegging van jouw hart jou vergeven
zal worden;
23 want ik zie dat jij vol bittere gal
en een keten van ongerechtigheid bent.
24 En Simon antwoordde en zei:

Smeken jullie de Heer voor mij,
opdat niets over mij mag komen
van de dingen waarover jullie gesproken hebben.
25 Zij dan van het woord van de Heer getuigenis afleggend
en sprekend, keerden terug naar Jeruzalem
en bleven het evangelie aan veel dorpen van de Samaritanen
verkondigen.

Lied: 843
Overdenking

Orgelspel: Adagio uit Concerto in b
van Johann Gottfried Walther (1684-1748)

GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1°: KiA Indonesié

Het is niet eenvoudig om als boer in Zuid-Sumatra het hoofd boven water te
houden. Veel boeren zijn arm en de verbouw van exportgewassen heeft de
grond uitgeput. Yabima, de diaconale organisatie van de kerk van Zuid-Sumatra
stimuleert boeren om af te stappen van het verbouwen van exportgewassen, en
te kiezen voor het verbouwen van voedselgewassen, waaronder rijst, mais en
cassave, voor eigen gebruik en voor verkoop op lokale of regionale markten.
Yabima leert boeren om dit ecologisch te doen, zodat de grond zich kan
herstellen. Boeren leren zelf zaden en organische mest en bestrijdingsmiddelen
te produceren. Steun dit werk via het programma werelddiaconaat met een
bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 0.v.v.
landbouw Zuid-Sumatra. Hartelijk dank!

2¢: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59


http://www.givtapp.net/

Met deze QR-code kunt u Heeft u geen Givt-app,
viade G|vt app geven gebruik dan deze code

Orgelimprovisatie

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden,
gevolgd door het zingen van: Lied 961

Dankgebed, voorbeden en stil gebed
steeds beaamd met lied 368 J

We bidden samen het Onze Vader
Slotlied: 841
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b

Orgelspel: Allegro uit Concerto in b
van Johann Gottfried Walther (1684-1748)
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MEDEDELINGEN

Agenda
wo 23-10 10.30 Schilderen met Adri Winter

12.00 Kerk Open tot 14.00
14.00 Gouden Kring, KC
20.00 Leestafel Theologie

do 24-10 10.30 Koffieochtend, KC

za 26-10 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur

Zondag 20 oktober 2024 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Pieter Beerthuizen
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk, voorganger: ds. Jessa van der Vaart

Programma’s van Radio Bloemendaal

De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren.
Online vanaf 20 oktober: Orgelpunt met Bert Wisgerhof

In deze aflevering van Orgelpunt kijkt presentator Bert Wisgerhof terug op
het leven en werken van de organist Johan van Dommele, die in de
afgelopen zomer op 97-jarige leeftijd overleed. Van Dommele genoot
bekendheid als organist van de Arnhemse Eusebiuskerk, een post die hij
bijna 40 jaar bekleedde. Als docent en directeur van het conservatorium in
Arnhem leidde hij vele jongere organisten op. Als adviseur was hij
bovendien betrokken bij de bouw van veel nieuwe orgels, met name voor
gereformeerde kerken.

En van Dommele componeerde talloze koraalbewerkingen voor psalmen
heen gezangen van het Liedboek voor de Kerken. In de uitzending horen we
opnamen van van Dommele als organist en van anderen die composities
van hem spelen. De Nederlandse orgelwereld verliest in hem een
beminnelijk en bescheiden mens, die goed vakmanschap en gevoel voor stijl
hoog in het vaandel had staan.

Dinsdag 22 oktober 2024 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 ds. Teus Prins / Organist: Rob van Dijk

Dienst zondag 27 oktober 2024 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Tjitske de Vries- Meijer

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio




