
       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
          Zondag 10 november 2024 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 
                 ~ 8e Zondag van de herfst  ~ 

   
 
Voorganger  : ds. Rob Visser 
Ouderling van dienst : Mini Hulscher 
Diaken   : Jan van der Kroon 
Organisten  : Agnes van Bekkum en Anne Brummelkamp 
Cellist   : Erik Dansen 
Koster   : Ewout Lensvelt 
  
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel: Es ist gewisslich an der Zeit – Johann Ludwig Krebs (1713-1780)   
 
Muzikaal intermezzo door Erik en Anne: Siciliano uit de 2e fluitsonate  

           BWV 1031 Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
           (bewerking voor cello en orgel) 

 
Woorden van welkom- door de ouderling van dienst  
 
Aanvangslied: 713: 1 en 5 
 
Groet 
Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  
    en van Jezus Christus, onze Heer 
Allen  : Amen.    
 

Bemoediging en gebed van toenadering   
 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft  

  
Kyriëgebed, beantwoord met door allen gezongen: lied 301 F 
 
Loflied: 647  
 
Inleiding op de lezingen 
 
DE SCHRIFT 
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Lezing:  Jesaja 5 vers 1-7 (NBV)    
1 Voor mijn geliefde wil ik zingen 

het lied van mijn lief en zijn wijngaard. 
Mijn geliefde had een wijngaard, gelegen op vruchtbare grond. 

2 Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit 
en plantte een edele druivensoort. 
Hij bouwde er een wachttoren, 
hakte ook een perskuip uit. 
Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, 
maar die bracht slechts wrange druiven voort. 

3 Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem, 
spreek recht tussen mij en mijn wijngaard. 

4 Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen, wat heb ik te weinig  
gedaan? 
Ik verwachtte zo veel van mijn wijngaard, 
waarom bracht hij slechts wrange druiven voort? 

5 Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen: 
Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af, 
zodat hij verbrand en vertrapt kan worden. 

6 Ik zal hem laten verwilderen, 
er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewied, 
dorens en distels schieten er op. 
De wolken zal ik opdragen geen regen op hem te laten vallen. 

7 Israël is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten, 
de uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda. 
Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht, 
hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting. 

 
Lied: 653: 5     
 
Lezing: Romeinen 3: 1-4 (NBV)    
1 Wat hebben de Joden dan nog voor op anderen? Heeft het enig nut 

dat men besneden is?  
2 Zeer zeker, en in ieder opzicht. In de eerste plaats zijn het de Joden 

aan wie God zijn woord heeft toevertrouwd.  
3 Maar wat is daarvan de zin? Wanneer sommigen van hen God 

ontrouw zijn geworden, zal dat dan geen einde maken aan Gods 
trouw?  

4 Natuurlijk niet. Ieder mens is onbetrouwbaar, maar God is 
betrouwbaar, zoals ook geschreven staat: ‘U blijkt rechtvaardig 
wanneer u rechtspreekt, u overwint wanneer u vonnist.’ 

 
Lied: 962  
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Overdenking 
 
Muzikaal intermezzo door Erik en Anne: Toccata voor Cello en Orgel  

          Girolamo Frescobaldi (1583-1644) 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 
1e:  KiA Werelddiaconaat Bolivia 
Door klimaatverandering valt de regen in het hoge Andesgebergte steeds 
grilliger. Boeren en boerinnen gaan samenwerken in coöperaties, zodat ze 
bijvoorbeeld met behulp van waterreservoirs hun land kunnen irrigeren. Ze 
leren inheemse groenterassen weer waarderen en biologisch verbouwen. 
Jongeren zien weer toekomst op het platteland. Stadsbewoners leren 
stadslandbouw en scholieren gaan aan de slag in schooltuinen. Het geeft hoop 
dat zelfs op 4.000 meter hoogte landbouw mogelijk is. 
Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat onder andere de 
boeren en boerinnen in Bolivia. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op 
rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 
collecte werelddiaconaat november of doneer online. Hartelijk dank! 
 
2e: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te  
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 
 
Met deze QR-code kunt u                      Heeft u geen Givt-app, 
via de Givt-app geven       gebruik dan deze code 
      

 

 

 
Orgelimprovisatie 
____________________________________________________________ 
Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden, 
gevolgd door het zingen van: Lied 961 
____________________________________________________________ 
 
 

http://www.givtapp.net/
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Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
steeds beaamd met lied 368 J                   
 
We bidden samen het Onze Vader 
 
Slotlied: 839 
 
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  
 
Orgelspel: Es ist gewisslich an der Zeit BWV 734  

     Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

    *** 
MEDEDELINGEN 
 
Agenda 
wo 13-11 12.00  Kerk Open tot 14.00   
do  14-11 10.30  Koffieochtend, KC  
za 16-11 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur 
 
Sierlijke Kroon 
Op dinsdag 19 november is er weer een middag van de Sierlijke Kroon. 
Marjan Wormsbecher vertelt ons over haar reis naar Peru, geïllustreerd met 
mooie beelden. Plaats en tijd: Kerkelijk Centrum om 14.30 uur. 
U bent van harte welkom. 
    
Kerstactie voor Buurtgezinnen  
De Diaconie organiseert dit jaar voor de vierde keer de Kerstpakkettenactie  
voor Buurtgezinnen. We rekenen weer op uw enthousiaste hulp!   
Op zondag 10, 17 en 24 november kunt u intekenen op de welbekende 
boodschappenlijst. Deze lijst ligt na de dienst bij de koffie in het Kerkelijk  
Centrum. Op zondag 1, 8 en 15 december vóór en na de kerkdiensten, 
zamelt de diaconie de producten in die u toegezegd heeft te zullen 
meebrengen. Wij vragen u dringend om geen producten mee te brengen die 
over de houdbaarheidsdatum zijn en/of die niet op de lijst staan. Mocht u 
niet in de gelegenheid zijn producten te kopen en af te geven in het Kerkelijk 
Centrum, dan kunt u uw donatie overmaken naar de Diaconie. Vermeldt u er 
dan wel even bij dat het voor de kerstpakkettenactie is? Van de totale 
opbrengst koopt de diaconie boodschappenbonnen. Het rekeningnummer 
van de Diaconie is: NL75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. Kerstpakkettenactie 
Buurtgezinnen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd bellen met Anne-
Marie Scheeres (06-28279680), liefst na 18 uur.   
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Inzameling mutsen, sjaals en handschoenen voor Stem in de Stad 
In september deden we een oproep om te gaan breien, en mutsen, sjaals en 
handschoenen en eventueel een slaapzak die u over heeft opzij te leggen voor 
Stem in de Stad. U kunt ook bijdragen door bijvoorbeeld handschoenen voor 
volwassenen te kopen.  
Op zondag 24 november en 1 december na de dienst zal er iemand van de 
diaconie in het kerkelijk centrum aanwezig zijn om de spullen in ontvangst te 
nemen. Voor vragen kunt u terecht bij Anneke Weenink: 06-22420463. 
 

Zondag 10 november 2024 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 
09:30 Opgang met muziek door Pieter Beerthuizen 
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk, voorganger: ds. Rob Visser 
 

Programma’s van Radio Bloemendaal 
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren. 
Online vanaf 10 november: Uit Daans platenkoffer: Gekheid. 
Alle gekheid op een stokje: gekheid is het thema van de muziek uit de 
platenkoffer van Daan. 
 

Dinsdag 12 november 2024 Alle-Dag-Kerk  
12.00  Muziek 
12.25 ds. Koos Staat / Organist: Rob van Dijk 
 

                                          
Dienst zondag  17 november 2024 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  
Voorganger: ds. Henk Reefhuis 

 

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 
of via uw internetradio 

 


