
       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
      Zondag 8 december 2024 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 
                 ~  2e Zondag van Advent  ~ 

   
 
Voorganger  : ds. Juup van Werkhoven- Romeijn 
Ouderling van dienst : Liesbeth Spigt 
Diaken   : Anne-Marie Scheeres 
Organist  : Agnes van Bekkum 
Koster   : Ewout Lensvelt 
  
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel: Variaties over ‘Nu daagt het in het oosten'  

      Johann Pachelbel (1653-1706) 
 
Woorden van welkom en aansteken adventskaarsen door de ouderling  
 
Aanvangslied: 441: 1 en 5  
 
Groet 
Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  
    en van Jezus Christus, onze Heer 
Allen  : Amen.    
 

Bemoediging en gebed van toenadering   
 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 

 
Kyriëgebed  
     

Lied om ontferming: 829 
          
Inleiding op de lezingen 
 
DE SCHRIFT 
 
Lezing: Maleachi 3: 1-5 en 22-24a (NBV)  
1   Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens  
     zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel  
     van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij – zegt de HEER  
     van de hemelse machten.  
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2   Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij 
     verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser.  
3   Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen  
     van Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op 
     de juiste wijze offeren aan de HEER.  
4   De offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde vervullen,  
     zoals in vroeger jaren, zoals in de dagen van weleer.  
5   Ik zal naar jullie toe komen om recht te spreken, en ik zal niet aarzelen te  
     getuigen tegen tovenaars en echtbrekers, tegen mensen die meineed  
     plegen en mensen die hun dagloners uitbuiten, en tegen allen die  
     weduwen en wezen onderdrukken en vreemdelingen geen plaats gunnen,  
     want geen van allen hebben zij ontzag voor mij – zegt de HEER van de  
     hemelse machten. 
 
22 Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar, aan wie ik op de 
     Horeb regels en wetten heb gegeven die gelden voor heel Israël.  
23 Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, 
     stuur ik jullie de profeet Elia,  
24 en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en   
     kinderen zich verzoenen met hun ouders. 
 
Lied: 259: 1 en 2  
 
Lezing: Lucas 1: 11-17 (NBV) 
11  Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant 
      van het reukofferaltaar stond.  
12  Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst  
      overvallen.  
13  Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is  
      verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem 
      Johannes noemen.  
14  Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over  
      zijn geboorte verheugen.  
15  Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste   
      drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige Geest  
      terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is,  
16  en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen.  
17  Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om  
      ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot  
      rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de   
      Heer.’ 
 
Lied: 259: 3 en 4 



Lezing: Lucas 3: 1-6 (NBV)    
1  In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius 
Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer  
Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene,  
2  en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de   
woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. 3Daar ging Johannes in de 
omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten 
dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te  
verkrijgen,  
4 zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet  
Jesaja: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer  

gereed, maak recht zijn paden! 
5 Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, 

kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend; 
6 en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’ 
 
Lied: 439: 1 en 2 
 
Overdenking 
 
Lied: 462: 1, 2, 4 en 6 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
 

Mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 

1e:  Kerstactie van havenpredikant Rasser 
Zeevarenden die werkzaam zijn op koopvaardijschepen zijn in de regel 
negen maanden van huis. Hun werk is zwaar, het leven aan boord is 
eentonig en menigeen heeft last van heimwee. Het Protestants 
Koopvaardijwerk Amsterdam (PKWA) wil deze mensen een hart onder de 
riem steken. Dominee Leon Rasser van het PKWA bezoekt zeevarenden 
aan boord en staat hen bij met advies, een luisterend oor, boodschappen of 
tweedehands kleding. Op verzoek bidt dominee Rasser met zeevarenden of 
houdt een kerkdienst aan boord. Met kerst worden er vele pakketjes 
uitgedeeld op de schepen en wordt er in het Seamen’s Centre Amsterdam 
een feest georganiseerd. Uw bijdrage voor de kerstactie van havendominee 
Leon Rasser en het PKWA is welkom op bankrekeningnummer  
NL13 INGB 0000 3463 67, t.n.v. Protestants Koopvaardijwerk Amsterdam, 
o.v.v. ‘kerstactie’. 
2e: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te  
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 
 
 
 

http://www.givtapp.net/
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Met deze QR-code kunt u                      Heeft u geen Givt-app, 
via de Givt-app geven       gebruik dan deze code 
      

 

 
 
Orgelimprovisatie 
 

 

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden, 
gevolgd door het zingen van: Lied 961 
_____________________________________________________________ 
 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed 

        
We bidden samen het Onze Vader 
 
Slotlied: 444: 1, 2 en 4

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  
 
Orgelspel: Verwacht de komst des Heren. Johann Ludwig Krebs (1713-1780) 
 
    *** 
MEDEDELINGEN 
 
Agenda 
wo 11-12 12.00  Kerk Open tot 14.00   
do  12-12 10.30  Koffieochtend, KC 
  20.00 Bijbeltafel ongelovigen, Consistorie  
za 14-12 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur 
    
Sierlijke Kroon 
De Sierlijke Kroon nodigt u uit voor een de Kerstbijeenkomst op dinsdag  
17 december in het Kerkelijk Centrum. Het thema VREDE zal terug te 
vinden zijn in gebeden, gedichten, liederen en verhalen. De muzikale 
begeleiding zal worden verzorgd door Agnes van Bekkum (piano) en  
haar dochter Mirjam Louwen-van Bekkum (harp). 
Wilt u zich opgeven vóór 10 december bij Aagje Scheeres (023-5376143)  
of Susan de Bruin (023-5241351). Heeft u vervoer nodig, dan kunt u dat  
ook via één van beide nummers doorgeven. De deur gaat om 14 uur open 
en wij beginnen om 14:30 uur. Wij sluiten af met een gezellig samenzijn en 
een hapje en een drankje. Iedereen is van harte welkom! 
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Zondag 8 december 2024 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum 
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk,  

voorganger: ds. Juup van Werkhoven-Romeijn 
 
 
Programma’s van Radio Bloemendaal 
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren. 
Online vanaf 8 december: Uit Daans platenkoffer: Muziek over de zak. 
Begin deze maand kwam de Sint met een zak vol inhoud veelal bedoeld 
voor de kinderen. Later deze maand komt een man die met zijn 
goedgevigheid  de Sint tracht te overtreffen te weten de kerstman. 
In deze aflevering van Daans Platenkoffer horen we muziek over een zak in 
velerlei afmetingen en in  diverse  situaties. Waarbij een opmerkelijk nummer 
over een sakkie bij het doktersspreekuur. Via een speciale dans komen we 
weer bij de zak van Sinterklaas terecht. 
 
Meditaties tijdens de adventsweken. 
Advent betekent komst. In deze tijd leven we toe naar kerst. Een tijd van 
hoop en verwachting. Elk jaar lezen we met kerst het verhaal van Lucas over 
de geboorte van het Kind in een stal in Bethlehem. Lucas schreef ook een 
proloog met daarin verhalen over onder andere de aankondiging van de 
geboorte. Tijdens de adventsweken kunt u elke dag luisteren naar, kunt u 
elke dag luisteren naar een korte meditatie met steeds een paar regels uit 
de Bijbeltekst van Lucas, een lied, gedicht of gebed en mooie 
adventsmuziek. Elke dag, behalve op zondag, een digitale Adventskalender 
verzorgd door Juup van Werkhoven-Romeijn. 
 
Dinsdag 10 december 2024 Alle-Dag-Kerk  
12.00  Muziek 
12.25 ds. Koos Staat/ Organist: Everhard Zwart 
 
 

                                          
Dienst zondag 15 december 2024 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart 

m.m.v. Het Kleinkoor 
 

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 
of via uw internetradio 

 

 


