ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 15 december 2024
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur

~ 3® Zondag van Advent ~

Voorganger : ds. Jessa van der Vaart

Ouderling van dienst  : Monique Brink

Diaken : Anneke Weenink

Organist/ pianist : Dirk Out

m.m.v. : Het Kleinkoor o.l.v. Peter Folstar
Koster : Adriana Verkuyl

Kinderkring : Voor alle kinderen van de basisschool
Creche : Voor alle kinderen van 0-4 jaar

Kleinkoor zingt: ‘Rejoice in the Lord alway’, Georg Rathbone (1874-1951)
‘Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd ul’

VOORBEREIDING

Woorden van welkom en aansteken adventskaarsen door de ouderling
Aanvangslied: 452: 1, 2 en

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Allen : Amen.

Bemoediging en gebed van toenadering

Kyriégebed

Lied om ontferming: 919:1,2en 3

De kinderen ontvangen het licht en gaan naar de kinderkring
Inleiding op de lezingen

DE SCHRIFT

Lezing: Uit Habakuk 1, 2 en 3 NBG aangepast

1,1 Profetie; visioen van de profeet Habakuk.

2 Hoe lang nog, Jij, God-met-ons, moet ik smeken en hoor je mij niet?
Moet ik ‘Geweld!” schreeuwen en breng je geen redding?
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Waarom toon je mij dit onheil en zie je zelf de ellende aan?

Ik zie slechts verwoesting en geweld, opkomende twist en
groeiende tweedracht.

Daardoor verlamt de Torah en komt er geen rechtvaardig oordeel
meer uit. De wettelozen verdringen de rechtvaardige;

het recht wordt kromgetrokken.

Ben jij niet van oudsher God-met-ons, mijn God, mijn heilige?

Jij zal niet sterven! Om te richten heb je dit volk (Babylon) gemaakt,
rots, om aan te klagen heb je hem gegrondvest.

Jouw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, om de
ellende te kunnen verdragen. Waarom dan verdraag je deze
trouwelozen, zwijg je, nu de wetteloze verslindt

wie rechtvaardiger is dan hij?

Ik ga de wacht houden, betrek mijn post op de wachttoren,

kijk uit om te zien wat de Heer mij zal zeggen,

wat hij mij antwoordt op mijn verwijt.

Dit was het antwoord van de Ene: ‘Schrijf dit visioen op,

grif het duidelijk in platen, zodat het snel te lezen is.

Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is, maar het getuigt ervan,
het liegt niet. Als het talmt, wacht erop,

want het komt en het zal komen, het blijft niet uit.

Zie, arrogant is iemands ziel als zij niet oprecht is in hem,

maar de rechtvaardige zal leven door zijn vertrouwen’.

Ik hoorde alles en ik beefde vanbinnen,

ik vernam het en mijn lippen trilden.

Mijn botten werden aangevreten,

ik stond te trillen op mijn benen,

wachtend op de dag van het onheil,

de dag dat u optrekt tegen het volk dat ons aanviel.
Al zal de vijgenboom niet bloeien,

al zal de wijnstok niets voortbrengen,

al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,
al zal er geen koren op de akkers staan,

al zal er geen schaap meer in de kooien zijn
en geen rund meer binnen de omheining —
toch zal ik juichen voor de Heer,

jubelen voor de God die mij redt.

God, de Heer is mijn kracht,

hij maakt mijn voeten snel als hinden,

hij laat mij over mijn bergen gaan.



Kleinkoor en allen: psalm 85 vrij Tekst Huub Oosterhuis; muziek Antoine Oomen

Lezing: Lukas 3, 7-18 Oosterhuis Van Heusden
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En zo sprak hij tot de menigten die uitgetrokken waren
om zich door hem te laten dopen:
Adderengebroed,
wie heeft jullie aangepraat
dat je de komende toorn kunt ontvluchten?
Draag vruchten van waarachtige omkeer, zeg niet op
voorhand tegen jezelf: ‘Wij hebben Abraham tot vader, toch?’
Ik zeg je dat God bij machte is
uit deze stenen op te wekken kinderen voor Abraham.
Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen:
als een boom geen goede vruchten draagt,
zal hij worden omgehakt en in het vuur geworpen.
De menigten vroegen hem:
Wat moeten wij doen?
Hij antwoordde en sprak tot hen:
Wie twee hemden heeft, moet delen met wie er geen heeft,
en wie te eten heeft, moet hetzelfde doen.
Ook tollenaars kwamen om zich te laten dopen,
ze zeiden tegen hem:
Wat moeten wij doen, meester?
Hij sprak tot hen:
Vorder niet meer dan voor jullie is vastgesteld.
Ook het legervolk vroeg hem:
En wij, wat moeten wij doen?
Hij sprak tot hen:
Niemand uitschudden, niemand iets afpersen,
genoegen nemen met je soldij.
Vol verwachting was het volk
en in hun hart vroegen allen zich af
of Johannes de messias zou zijn,
maar aan allen gaf Johannes het antwoord:
Ik doop jullie met water, maar komen zal hij die sterker is
dan ik — ik ben niet waardig zijn sandalenriemen los te
maken. Hij zal jullie dopen in heilige geest en vuur.
In zijn hand is de wan om zijn dorsvloer te reinigen;
hij zal het graan verzamelen in zijn schuur,
het kaf zal hij in onblusbaar vuur verbranden.
Zo en met nog meer bemoediging
bracht hij aan het volk het goede nieuws.



Kleinkoor zingt: Evangelie-motet: ‘lk doop u met water’ van
Willem Vogel (1920-2010)
Overdenking

Kleinkoor zingt: ‘Das Volk, das noch im Finstern wandelt’ van
Sascha André Heberling (*1975)
‘Het volk dat nog in het duister wandelt, zal een groot licht zien!".

GAVEN EN GEBEDEN

Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1¢: Kerk in Actie Ghana

In Noord-Ghana is het tegenwoordig te droog om het hele jaar van de eigen
oogst te leven, maar gelukkig gedijen sheabomen goed in dit gebied. Deze
bomen voorkomen erosie en leveren sheanoten, waarvan je olie en sheaboter
kunt maken, geschikt om in te koken of te gebruiken voor huidverzorging. Dit is
een inkomstenbron voor Ghanese vrouwen, die de noten rapen als er op het
land weinig werk is. De traditionele manier van rapen en verwerken is
tijdrovend. Veel vrouwen verkopen hun producten aan tussenhandelaren als de
prijs laag is door het hoge aanbod.

Sinds de landbouworganisatie van de Ghanese kerk vrouwen traint en
begeleidt, zijn sheanoten een stuk winstgevender geworden. Er worden centra
opgezet waar de vrouwen de noten goed kunnen bewaren en machinaal
kunnen verwerken tot boter. De vrouwen gaan samenwerken in codperaties en
leren beter onderhandelen. Na een aantal jaren training lukt het steeds meer
groepen hun sheanoten rechtstreeks te verkopen aan commerciéle bedrijven.
De vrouwen kunnen zo hun families het hele jaar voeden en het schoolgeld van
hun kinderen betalen.

Steun de Ghanese boerinnen en geef aan de collecte of maak een bijdrage
over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte
werelddiaconaat Ghana of doneer online. Hartelijk bedankt!

2¢: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u Heeft u geen Givt-app,
via de let app geven gebruik dan deze code



http://www.givtapp.net/

Orgelimprovisatie

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden,
gevolgd door het zingen van: Lied 961

Dankgebed, voorbeden en stil gebed
We bidden samen het Onze Vader
Slotlied (staande): 444 1,2,3en5

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b
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Orgelspel: ‘Sortie’ van César Franck (1822-1890)
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MEDEDELINGEN

Agenda
Di 17-12 14.30 Kerstviering Sierlijke Kroon, KC

wo 18-12 12.00 Kerk Open tot 14.00
14.00 Gouden Kring, KC

do 19-12 10.30 Koffieochtend, KC
20.00 Filosofiekring, KC

za 21-12 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur

Zondag 15 december 2024 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Pieter Beerthuizen
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk, voorganger: ds. Jessa van der Vaart

Programma’s van Radio Bloemendaal

De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren.
Online vanaf 15 december: Orgelpunt met Bert Wisgerhof

Deze uitzending is in zijn geheel gewijd aan opnamen van de organist
Christoph Grohmann (1955-2023). Grohmann had een internationale

carriére als concertorganist. Daarnaast was hij orgeldocent aan de
hogescholen voor muziek in Detmold, Herford en Bremen. Door zijn studie

bij Flor Peeters in Mechelen ontwikkelde hij een voorliefde voor Belgische
orgelmuziek. U hoort improvisaties over advents- en kerstliederen en als
begeleider in Marialiederen van César Franck en Charles-Marie Widor.




Adventskalender

Tijdens de adventsweken kunt u elke dag luisteren naar een korte meditatie
met steeds een paar regels uit de Bijbeltekst van Lucas, een lied, gedicht of
gebed en mooie adventsmuziek. Elke dag, behalve op zondag, een digitale
Adventskalender verzorgd door Juup van Werkhoven-Romeijn.

Dinsdag 17 december 2024 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 ds. Klaas de Vries / Organist: Wilbert Magré

Dienst zondag 22 december 2024 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Tjitske de Vries- Meijer
m.m.v. De Cantorij o.l.v. Xandra Mizée
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio




