Kerstfeest 2024
Dorpskerk, Bloemendaal

Woensdag 25 december 2024 - aanvang: 10.00 uur

Voorganger : ds. Jessa van der Vaart
Ouderling van dienst  : Beppechien Bruins Slot
Diaken : Anne-Marie Scheeres
Organist/ pianist : Dirk Out

Saxofonist : Ineke Wentink

Koster : Adriana Verkuyl

Samenzang voor aanvang van de dienst
Lied 506
Lied 481

VOORBEREIDING
Woorden van welkom door de ouderling van dienst
Aanvangslied: 477:1,2,3en5

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Allen > Amen.

Bemoediging en gebed van toenadering
Kyriégebed
Loflied: 468: 1, 2,3 en 4

Inleiding op het kerstspel, hierna ontvangen de kinderen het licht en
gaan ze naar de kinderkring

Muzikaal intermezzo



DE SCHRIFT
Lezing: Jesaja 11, 1-9 (uit NBV)
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Maar uit de stronk van Isai schiet een telg op,

een scheut van zijn wortels komt tot bloei.

De geest van de HEER zal op hem rusten:

een geest van wijsheid en inzicht,

een geest van kracht en verstandig beleid,

een geest van kennis en ontzag voor de HEER.

Hij ademt ontzag voor de HEER;

zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,

noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.

Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.

Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.
Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.

Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;

kalf en leeuw zullen samen weiden

en een kleine jongen zal ze hoeden.

Een koe en een beer grazen samen,

hun jongen liggen bijeen;

een leeuw en een rund eten beide stro.

Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,

een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil

op heel mijn heilige berg.

Want kennis van de HEER vervult de aarde,

zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Lied: 473:1,2en 3

Lezing: Mattheus 1, 18-25 en 2, 7-12 NBG aangepast
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Van Jezus Christus was de wording aldus:

Nadat zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef,

voordat zij gingen samenwonen,

bleek zij zwanger te zijn uit de Heilige Geest.

Jozef, haar man - omdat hij een rechtvaardige was

en hij haar niet te schande wilde maken -

besloot haar heimelijk weg te zenden.

Terwijl hij dat in de zin had,

zie! een bode van de Heer verscheen hem in een droom

en zei: Jozef, zoon van David vrees niet Maria je vrouw bij je te



21

22

23

24

25

2,7

10
11

12

nemen want het in haar verwekte is uit de Heilige Geest.
Zij zal een zoon baren en jij zult zijn naam roepen:
Jezus, hij redt, want hij is het die zijn volk zal redden
van hun zonden.
Dit alles is geschied opdat vervuld zou worden wat de Heer
heeft gesproken door de profeet die zegt:
Ziel De maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon
baren en zij zullen zijn naam roepen: Immanuél!
dat is vertaald: God met ons.
Jozef, opgestaan uit zijn slaap,
deed zoals de bode van de Heer hem had bevolen
en hij nam zijn vrouw tot zich
en hij had geen gemeenschap met haar voordat zij een zoon had
gebaard. En hij riep zijn naam: Jezus!

Toen heeft Herodes in het geheim de magiérs geroepen
en kwam nauwkeurig van hen te weten de tijd dat de ster was
verschenen;
hij zond hen naar Bethlehem en zei:
Ga heen en doe nauwkeurig navraag omtrent het kind
en wanneer je gevonden hebt, bericht het mij
opdat ik ook kom, om hem te aanbidden.
Toen zij de koning gehoord hadden, gingen zij heen.
En zie! De ster die zij in het oosten gezien hadden ging voor hen uit
totdat hij kwam en stond boven waar het kind was.
Toen zij de ster zagen werden zij vervuld met zeer grote blijdschap
en zij kwamen in het huis en zagen het kind met Maria zijn moeder.
Zij vielen neer en aanbaden hem
en zij openden hun schatten en brachten hem geschenken:
goud en wierook en mirre.
En in een droom gelast niet terug te keren naar Herodes,
weken zij uit, langs een andere weg, naar hun land.

Muzikaal intermezzo

Overdenking

Muzikaal intermezzo



GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1¢: Stem in de Stad (SidS) is er voor Haarlemmers die het moeilijk hebben,
bijvoorbeeld door een verslaving, dakloosheid of psychische nood. SidS is er
ook voor migranten met of zonder officiéle documenten. De 150 vrijwilligers
en 10 betaalde medewerkers zetten zich in voor een groot aantal
programma’s waarbij ontmoeten, helpen, activeren en inspireren
sleutelwoorden zijn. Uitgangspunt hierbij is het christelijk oecumenische
denken waarbij gelovigen maar ook niet gelovigen zich thuis voelen. Een
greep uit wat SidS doet: het aanloopcentrum, de eetvoorziening, taallessen
en integratie, inloopspreekuur en het straatpastoraat. Als u Stem in de Stad
wilt steunen, dan kan dat via rekeningnummer NL34 TRIO 0254 656 242
t.n.v. Stem in de Stad Haarlem, o.v.v. collecte Dorpskerk.

2¢: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u Heeft u geen Givt-app,
via de Givt- app geven gebruik dan deze code

Muzikaal intermezzo
De kinderen komen terug in de kerk voor het inspringkerstspel
Lied: 486: 1 en 2

Dankgebed, voorbeden en stil gebed
steeds beaamd met lied 368 ¢

We bidden samen het Onze Vader

Slotlied : 487:1,2en 3


http://www.givtapp.net/

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b

Orgelspel: Uit ‘Messiah’ het ‘Hallelujah-koor’
van Georg Friedrich Handel (1685-1759)

Inzameling van de gaven bij de uitgang: Stem in de Stad/ Kerk
*k%k

Dienst zondag 29 december 2024 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Wim Brouwer

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio




