ORDE VAN DIENST
voor de viering op
zondag 29 december 2024
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur

~1® zondag na Kerst ~

Voorganger : ds. Wim Brouwer
Ouderling van dienst  : Erik Ingwersen
Diaken : Jan van der Kroon
Organist : Agnes van Bekkum
Koster : Adriana Verkuyl

VOORBEREIDING

Orgelspel: Alla Siciliana, Allemande en Aria uit de Pastorale BWV 590
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Woorden van welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 27: 1 en 2 Componist Genine 1551, Dictter Muus Jacobese
Groet
Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
Allen : Amen.

Bemoediging en gebed van toenadering
Tekst: Sytze de Vries Muziek: Dirk Out
Kyriégebed

Wij zingen: Lied 755
Inleiding op de lezingen
DE SCHRIFT

Thoralezing: Genesis 23

Sara leefde honderdzevenentwintig jaar. Ze stierf in Kirjat-Arba, het huidige
Hebron, in Kanaan. Nadat Abraham bij zijn overleden vrouw had gerouwd
en haar had beweend, stond hij op, vertrok en wendde zich tot de Hethieten.
Hij zei: ‘Ik woon maar als vreemdeling bij u. Geeft u mij hier een eigen graf,
dan kan ik mijn overleden vrouw uitdragen en begraven.’ De Hethieten
antwoordden hem: ‘Maar luister, heer, wij beschouwen u als een vorst die
door God zelf begunstigd wordt! Begraaf uw vrouw in het beste graf dat we
hebben. Niemand van ons zal u zijn graf weigeren en u beletten haar daarin
te begraven.’ Toen boog Abraham diep voor de Hethitische landeigenaars.
‘Als u er dus mee instemt dat ik mijn vrouw uitdraag en begraaf,” zei hij,



‘wees dan zo goed er bij Efron, de zoon van Sochar, op aan te dringen dat
hij mij de grot van Machpela afstaat, die zijn eigendom is en aan de rand van
zijn akker ligt. Laat hij mij die geven voor de volle prijs, zodat ik bij u een
eigen graf heb.” Onder de Hethieten die daar zaten, bevond zich ook Efron
zelf. Zo luid dat allen die in de stadspoort bijeen waren gekomen het konden
horen, zei hij tegen Abraham: ‘Geen sprake van, heer! Luister: die akker
schenk ik u, en ook de grot die erop ligt. Ten overstaan van mijn
volksgenoten geef ik u die; u kunt uw vrouw daarin begraven.” Abraham
boog diep voor de landeigenaars, en terwijl iedereen toehoorde antwoordde
hij Efron: ‘Als u werkelijk ... Maar luistert u toch naar wat ik voorstel! Ik wil de
prijs betalen die de akker waard is. Neemt u dat geld toch van mij aan en
laat mij er mijn vrouw begraven.’ Toen zei Efron tegen Abraham: ‘Ach luister,
heer, een stuk grond van vierhonderd sjekel zilver, wat betekent dat nu voor
mij of voor u? U kunt er gerust uw vrouw begraven.” Abraham ging hierop in
en woog de hoeveelheid zilver af die Efron in het bijzijn van de andere
Hethieten had genoemd: vierhonderd sjekel zilver naar de gangbare
handelswaarde. Zo ging de akker van Efron in Machpela, in de buurt van
Mamre, met de grot en met alle bomen op dat stuk land, als rechtmatig
eigendom over op Abraham, ten overstaan van alle Hethieten die in de
stadspoort aanwezig waren. Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de
grot op de akker in Machpela, dicht bij Mamre, het huidige Hebron, in
Kanaén. Zo gingen het stuk grond en de daarop gelegen grot van de
Hethieten over op Abraham en kwam hij in het bezit van een eigen graf.

Wij zingen: Psalm 90: 1 en 8
Evangelielezing: Lucas 2, 21 - 40

Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van Mozes ten einde was,
brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan de Heer aan te bieden, zoals
is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan
de Heer worden toegewijd.” Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van
de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven.
Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig
en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israél vertroosting zou
schenken, en de heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de heilige
Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de
Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel,
en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met Hem te doen
wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God
met de woorden

Wij zingen: Lied 159a



Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over Hem werd gezegd.
Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in
Israél vanwege Hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een
teken zijn dat weersproken wordt, en zelf zult u als door een zwaard
doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’

Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam
Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar
met haar man geleefd, en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was
altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden.
Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over
het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.

Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden
ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. Het kind groeide op,
werd sterk en was vervuld van wijsheid; Gods genade rustte op Hem.

Wij zingen: Lied 339a
Overdenking
Wij zingen: Lied 500: 1, 3,4 en 5

GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1% Ouderenkringen

De collecte zal worden besteed aan het ouderenwerk in onze eigen
kerkgemeenschap. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van
de Diaconie: NL75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. ‘Collecte 29 december’.

2¢: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te

maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u Heeft u geen Givt-app,
gebruik dan deze code



http://www.givtapp.net/

Orgelimprovisatie

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden,
gevolgd door het zingen van: Lied 961

Dankgebed, voorbeden en stil gebed
steeds beaamd met lied 368 ¢

We bidden samen het Onze Vader
Wij zingen (staande): Lied 505
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b

Orgelspel: Das alte Jahr vergangen ist, BWV 614
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

*k%k

MEDEDELINGEN

Agenda
do 02-01 10.30 Koffieochtend, KC

za 04-01 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur

Zondag 29 december 2024 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Pieter Beerthuizen
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk, voorganger: Wim Brouwer

Programma’s van Radio Bloemendaal

De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren.
Online vanaf 29 december: Orgelpunt met Kees Schuurman

Gast in de uitzending van 29 december is organist en beiaardier Bernard
Winsemius. Hij kreeg al bij het afronden van zijn orgelstudie de Prix
d’Excellence toegekend en hij is nog steeds organist van de Nieuwe Kerk in
Amsterdam. Hij speelde bij het huwelijk van Prins Willem Alexander en
Maxima en bij de inhuldiging van de Koning.

Winsemius was beiaardier van de Bavo en Bakenesserkerk in Haarlem en
van de Zuidertoren in Amsterdam. Verder was hij betrokken bij het
Internationaal Orgelfestival in Haarlem. Bovendien was hij ook orgeldocent
aan verschillende Hogescholen. Winsemius liet meerdere cd’s het licht zien.
In deze uitzending hoort u een bloemlezing uit zijn veelzijdige spel.




Dinsdag 31 december 2024 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 ds. Dirk van Duijvenbode/ organist Everhard Zwart

Wellicht heeft u het nieuws al ergens gehoord maar na bijna 28 jaar wil het
bestuur van de Alle Dag Kerk het contract zoals ADK dat nu heeft met Radio
Bloemendaal beéindigen.

We hebben begrip voor dat besluit maar betreuren het dat er na zo'n lange
tijld een einde komt aan de wekelijkse uitzendingen op de dinsdagen bij
Radio Bloemendaal. Het betekent dat er vanaf 1 januari a.s. geen
uitzendingen meer zullen zijn op de dinsdagen. Vanaf januari zal een
opname vanuit Amsterdam nog wel 'on-demand' beschikbaar zijn op onze
website.

Dienst zondag 5 januari 2025 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: prof. dr. Matthias Smalbrugge

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio




