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Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur

- Joh de Heer 962 (mel. k Wil U, o God, mijn dank betalen)

Al zou de vijgenboom niet bloeien,

geen opbrengst aan de wijnstok zijn,
toch zal mijn beker overvloeien,

want Jezus schenkt mij vreugdewijn.

Al draagt ook de olijf geen vruchten,
ontbreekt het koren op het veld,

met Hem heb ik geen kwaad te duchten,
die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld.

Al kwellen ziekten, zorgen, machten,
ik zal hen met Gods Woord verslaan.
Ik blijf Zijn beeld in mij verwachten,
al klaagt de boze mij ook aan.
Nochtans, ja nochtans zal ik juichen,
de Here, Here is mijn kracht!

En ied’re vijand zal zich buigen

voor Hem, die alles heeft volbracht.

- Hemelhoog 16: |

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.

U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.

U alleen kunt mijn hart vervullen,

mijn aanbidding is voor U.



- Hemelhoog 228: 1,3 en 5

Heer, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer;
laat ook van die milde regen
dropp’len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
dropp’len vallen ook op mij.

Heil’'ge Geest, wil niet voorbij gaan;
Gij geeft blinden d’ ogen weer!
Wil, o wil nu bij mij stilstaan,

werk in mij met kracht, o Heer!
Ook in mij, ook in mij,

werk ook door uw kracht in mij!

Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
o, verheerlijk U in mij.

Ook in mij, ook in mij,

o, verheerlijk U in mij.

-ELB 170: 1 en 2

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw, o Heer,

Groot is uw trouw, o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.



Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden

En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt

Kracht voor vandaag blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

Groot is Uw trouw, o Heer

Groot is Uw trouw, o Heer

ledere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Aanvang dienst 12.40 uur

Woorden van begroeting

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen
Groet

Zingen: Gezang 448: | en 4
Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:

de Heer is 't die met vleugels

van liefde hem omringt.

Loopt alles ons ook tegen,

Hij zal ons 't goede doen,

Hij geeft na donkr regen

een mild en klaar seizoen.



Al zal geen wijnstok dragen,
geen vijgenboom zijn vrucht,
al ligt het veld te klagen

onder een lege lucht,

God doet zijn hand toch open,
zijn lof krijgt stem in mij.

Daar ik op Hem mag hopen,
ben ik alleen maar blij.

Overdenking: "Nochtans™

n.a.v. Habakuk 3:17-19

I 7 Al zal de viigenboom niet bloeien,

al zal de wijnstok niets voortbrengen,

al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,
al zal er geen koren op de akkers staan,

al zal er geen schaap meer in de kooien zijn
en geen rund meer binnen de omheining —
I8 toch zal ik juichen voor de HEER,
jubelen voor de God die mij redt.

19 God, de HEER, is mijn kracht,

hij maakt mijn voeten snel als hinden,

hij laat mij over mijn bergen gaan.

Korte instrumentale improvisatie
Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader”
Collecte voor de Alle-Dag-Kerk
Geen contant geld bij je?

Scan dan de QR-code voor digitale betaling
Alle giften zijn welkom




Zingen: Psalm 121:1,4

Ik sla mijn ogen op en zie

de hoge bergen aan,

waar komt mijn hulp vandaan ?
Mijn hulp is van mijn HERE, die
dit alles heeft geschapen.

Mijn herder zal niet slapen.

De HEER zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,

Hij is het die u hoedt.

Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,

in eeuwigheid bewaren.

Zegen
Uitleidend orgelspel

Na afloop van de dienst is er koffie en thee.
Wij vinden het leuk om iedereen te ontmoeten.
Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek.




De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van
korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar ook
niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn.

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor
de middagpauzediensten.

www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of
luisteren naar de meditaties; Gedrukte tekst is aan te vragen bij
Anny Kijk in de Vegte - annykidv@planet.nl

li @alledagkerkamsterdam

f@ @alledagkerk_amsterdam
Podcast. Alledagkerk

De diensten zijn ook te beluisteren op dinsdag vanaf 12.25 uur via
www.radiobloemendaal.nl

Volg ons via:

Giften en donaties zijn van harte welkom:
NLO5INGB0000238938 / NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting
Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status. Zie
website onder ‘Schenken’

Bestuur Alledagkerk: Ds. Dirk van Duijvenbode — voorzitter
Everhard Zwart — secretaris
Jaap van Rijn — penningmeester
Doke Hoekstra — bestuurslid
Ds. Koos Staat — bestuurslid

Kom jij ons team versterken als vrijwilliger? Meld je aan bij één van
de bestuursleden of via secretaris@alledagkerk.nl

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk
Komende zondag 19.00 uur - Ds. Taco Koster
Muziek: Wilbert Magré en Gemma Blaauw
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KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN
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22 januari

29 januari

5 februari

12 februari

ALLE-
DANG-
KERK

Voorganger: Ds. Johan Visser

(PKN, Noorderkerk, Amsterdam)
Organist: Wilbert Magré

Voorganger: Ds. Wim Scheltens
(PKN, Lunteren)
Organist/pianist: Rob van Dijk

Voorganger: Ds. Rene de Reuver
(Scriba PKN, Bunnik)
Organist: Everhard Zwart

Voorganger: Ds. Joost Roselaers
(Waalse Gemeente, Amsterdam)
Organist: Wilbert Magré

Voorganger: Pastor André van Aarle
(RK, Diaken, Langeraar)
Organist/pianist: Rob van Dijk



