
         ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
       zondag 16 februari 2025 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 
                 ~ 6e Zondag van Epifanie  ~ 

   
Voorganger  : ds. Tjitske de Vries - Meijer 
Ouderling van dienst : Liesbeth Spigt 
Diaken   : Jan van der Kroon 
Organist  : Dirk Out 
Koster   : Ewout Lensvelt 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel: 'Echo-fantasie' van Jan Pieterszn. Sweelinck (1562-1621) 
 
Woorden van welkom door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: 207: 1, 2, 3 en 4 

 
Groet 
Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  
    en van Jezus Christus, onze Heer 
Allen  : Amen.    
 

Bemoediging en gebed van toenadering   

                                            

Kyriëgebed 

 
Loflied: 273; 1, 2, 3 en 4     
         
Inleiding op de lezingen 
 
DE SCHRIFT 
 
Eerste lezing: Jeremia 17, 5 - 10 (NBV21) 
   
5 Dit zegt de HEER: 

Vervloekt wie op een mens vertrouwt, 
zijn kracht ontleent aan stervelingen, 

  zich afkeert van de HEER. 
6 Hij is als een struik in een dorre vlakte, 

hij merkt de komst van de regen niet op. 
Hij staat in een steenwoestijn, 
in een verzilt en verlaten land. 
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7 Gezegend wie op de HEER vertrouwt, 
wiens toeverlaat de HEER is. 

8 Hij is als een boom geplant aan water, 
zijn wortels reiken tot in de rivier. 
Hij merkt de komst van de hitte niet op, 
zijn bladeren blijven altijd groen. 
Tijden van droogte deren hem niet, 
steeds weer draagt hij vrucht. 

9 Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, 
onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? 

10 Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, 
die nieren toetst, 
die ieder naar zijn levenswandel beloont, 
aan ieder geeft wat hij verdient. 

 
Lied: 313: 1 en 2  
. 
Tweede lezing: Psalm 1 (NBV21) 
     
1 Gelukkig de mens 

die niet meegaat met wie kwaad doen, 
die de weg van zondaars niet betreedt, 
bij spotters niet aan tafel zit, 

2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER 
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 

3 Hij zal zijn als een boom, 
geplant aan stromend water. 
Op tijd draagt hij vrucht, 
zijn bladeren verdorren niet. 
Alles wat hij doet komt tot bloei. 

4 Zo niet de wettelozen! 
Zij zijn als kaf 
dat verwaait in de wind. 

5 Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, 
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. 

6 De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, 
de weg van de wettelozen loopt dood. 

 
Lied: 321: 1, 2, 3, 6 en 7  

Overdenking 
 
Lied: 1: 1, 2 en 3 
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GAVEN EN GEBEDEN 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 
1e:  De Ark We kennen inmiddels allemaal de Arkgemeenschap Haarlem, waar 
mensen met en zonder verstandelijke beperking samenleven en zorg dragen 
voor elkaar. Er is veel aandacht voor alles wat verbindt en inspireert. Mensen 
met afstand tot regulier werk komen werken in de biologische tuinderij en de 
werkplaats. Zij worden begeleid door ervaren activiteitenbegeleiders, een 
professionele zorgtuinder en enthousiaste vrijwilligers.  
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL52 TRIO 0391 0985 43 
t.n.v. Stichting Arkgemeenschap regio Haarlem. 
 
2e: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te  
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 
 
Met deze QR-code kunt u                      Heeft u geen Givt-app, 
via de Givt-app geven       gebruik dan deze code 
      

      

 
 
Orgelimprovisatie 
_____________________________________________________________ 
 
Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden, 
gevolgd door het zingen van: Lied 961  
____________________________________________________________ 
 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
steeds beaamd met lied 368 c                 

        
We bidden samen het Onze Vader 
 
Slotlied: 825: 1, 2 en 3 
     

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  
 
Orgelspel: 'Dank sei dir Herr' van Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
 

    *** 

http://www.givtapp.net/
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MEDEDELINGEN 
 

Agenda 
di 18-02 15.00 Sierlijke Kroon, KC 
wo 19-02 12.00  Kerk Open tot 14.00 
  14.00 Gouden Kring, KC  
do  20-02 10.30  Koffieochtend, KC  
za 22-02 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur    
 
Sierlijke Kroon 
De spreekster van dinsdag 18 februari is helaas ziek. Wij bieden u een 
alternatief programma te weten: een muziek-meezing-quiz,  die Joost Lub 
nog op de plank heeft liggen. We maken er een gezellige middag van in het 
Kerkelijk Centrum. Aanvangstijd 14.30 uur, de zaal is open om 14.00 uur.  
Iedereen is van harte welkom!! Komt u ook? 
 
Zondag 16 februari 2025 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum 
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk, voorganger: ds. Tjitske de Vries-Meijer 
 
Programma’s van Radio Bloemendaal 
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren. 
Online vanaf 16 februari: Aangeraakt met Mirjam Wolthuis 
De samenstellers van Aangeraakt kozen voor de eerste helft van dit jaar 
voor het thema ‘Wat er te vieren valt’.  
 
Alle Dag Kerk: Pastor André van Aarle, organist Rob van Dijk 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Dienst zondag 23 februari 2025 in de Dorpskerk 
aanvang 10.00 uur  

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart 
 

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 
of via uw internetradio 

 


