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woensdag 12 februari 2025 
 

van 12.40 tot 13.00 uur 

Engelse Hervormde Kerk 

Begijnhof – Amsterdam 

 

Thema:  

“Wat heb je nodig” 
 

Voorganger: 

Pastor André van Aarle 

(RK Diaken, Langeraar) 
 

Organist/pianist: 

Rob van Dijk

 
 



Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur 
 

- Psalm 86: 1, 4 en 5 

Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden, zie mijn bittere ellende. 

Hoed mijn leven, U gewijd, stel uw knecht in veiligheid. 

Heer mijn God, wees mij genadig, want ik roep tot U gestadig. 

Stel mij in het blijde licht, want ik zoek uw aangezicht. 
 

Leer mij naar uw wil te handelen, laat mij in uw waarheid wandelen. 

Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwe naam. 

Heer mijn God, ik zal U loven, heffen ’t ganse hart naar boven. 

Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid. 
 

Gij zijt groot en zeer verheven, Gij doet wonderen aan ons leven. 

Gij zijt God, ja Gij alleen, goedertieren om ons heen. 

Heer, Gij hebt mij aangenomen, mij weer tot het licht doen komen 

uit de diepten van de dood. Ja, uw goedheid is zeer groot. 

 

- HH 686: 1, 2 en 3 

Leid mij, Heer, o machtig Heiland door dit leven aan uw hand. 

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, wees mijn Gids in ’t barre land. 

Gij mijn sterkte, Gij mijn leider, vul mij met uw Geest steeds meer. 

Vul mij met uw Geest steeds meer. 
 

Laat mij zijn een Godsgetuige, sprekend van U meer en meer. 

Leid mij steeds door uwe liefde, groeiend naar uw beeld, o Heer. 

Brood des levens, brood des hemels, voed mij dat ik groei naar U. 

Voed mij dat ik groei naar U. 

 

Laat door mij uw levend water vloeien als een klare stroom. 

O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later dat uw Geest over allen koom’. 

Machtig Heiland, mijn Verlosser, kom, Heer Jezus, in uw kracht. 

Kom, Heer Jezus, in uw kracht. 
 

 



- JdH 330: 1, 3 en 4 

Leer mij Uw weg o Heer, leer mij Uw weg 

Schenk van Uw kracht mij meer, leer mij Uw weg 

Houd mij in evenwicht, dat 'k voor Uw aangezicht 

Wandel in 't volle licht, leer mij Uw weg 
 

Hoe ook mijn toestand wordt, leer mij Uw weg 

't Leven zij lang of kort, leer mij Uw weg 

Is dan mijn loop volbracht ,vrees ik geen dood of macht 

Daar mijn ziel U verwacht leer mij Uw weg 
 

Wat ook dit leven brengt, hij is nabij 

't Zij vreugd of droefheid schenkt, hij is nabij 

Hoe sterk ook satans macht Jezus geeft licht en kracht 

Ieder die Hem verwacht Hij is nabij 
 

- Psalm 89: 1  en 7 

Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 

des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 

Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 

hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 

Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 

een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 

Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 

dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 

Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 

Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 

zij gaan in vrede voort, zij wandelen voor uw ogen, 

want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 

 

 
 

 
 



Aanvang dienst 12.40 uur 

 

Woorden van begroeting 
 

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen 

 
Groet 

 
Zingen: NLB 802: 1, 2, 4 en 6 

 
Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort: 
‘Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat Ik u wijs.’ 

Here God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem. 

 
Door de wereld gaat een stoet die de ban brak van het bloed. 

Die bij wat op aarde leeft nu geen burgerrecht meer heeft. 
Here God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. 

Breng ons saam met uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem. 
 

Door de wereld klinkt een lied tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang richten pelgrims hun gezang. 

Here God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem. 

 

Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort: 
‘Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat Ik u wijs.’ 

Here God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem. 

 



Overdenking: "Wat heb je nodig” 
n.a.v. Psalm 86   
1 Een gebed van David. 

Hoor mij, HEER, en antwoord mij, ik ben verzwakt en arm. 
2 Behoed mij, want ik ben U toegewijd, red uw dienaar, die op U vertrouwt, 

U bent mijn God. 3 Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot U, 
4  verblijd het hart van uw dienaar, naar U verlang ik, Heer. 
5 U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, uw trouw is groot voor ieder die 

U aanroept. 6  Hoor mijn gebed, HEER, luister naar mijn smeken. 
7 In dit uur van mijn nood roep ik U aan, want U geeft mij antwoord. 
8  Geen god is U gelijk, Heer, uw daden zijn zonder weerga. 
9  Alle volken, door U gemaakt, komen en buigen zich, Heer, voor U 

en prijzen uw naam. 10 U bent groot, U doet wonderen, U alleen bent God. 
11  Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, 

vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. 12 U, Heer, mijn God, zal ik 

loven met heel mijn hart, uw naam voor eeuwig prijzen. 
13 Want U toont mij uw grote trouw, U verlost mij uit de diepte van het 

dodenrijk. 14  God, een opstandige bende komt op mij af, met geweld 

bedreigen zij mijn leven, zij houden U niet voor ogen. 
15  U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en 

waarachtig. 16  Keer u tot mij en wees mij genadig, schenk kracht aan uw 

dienaar, red het kind van uw dienares. 17 Geef mij een teken van uw 

goedheid, dan staan mijn haters beschaamd, zij zien dat U, HEER, mij 

bijstaat en troost. 

 
Korte instrumentale improvisatie 

 
Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader” 

 
Collecte voor de Alle-Dag-Kerk    

 

Geen contant geld bij je? 
Scan dan de QR-code voor digitale betaling 

Alle giften zijn welkom 
 



Zingen: NLB 221: 1 - 3 

 

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen geslagen, 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 

om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

 
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 

Zegen 
 

Uitleidend orgelspel 
 

 

Na afloop van de dienst is er koffie en thee. 
Wij vinden het leuk om iedereen te ontmoeten. 

Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. 



De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie 

van korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- 

maar ook niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn. 
In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte 

voor de middagpauzediensten. 
 

Giften en donaties zijn van harte welkom: 
NL05INGB0000238938 / NL27RABO0127086544  t.n.v. 
Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de 

ANBI status. Zie website onder ‘Schenken’ 
  

Volg ons via:   @alledagkerkamsterdam  

  Podcast. Alledagkerk 
www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of 
luisteren naar de meditaties; Gedrukte tekst is aan te vragen bij 

Anny Kijk in de Vegte -   annykidv@planet.nl 
 

De diensten zijn ook te beluisteren op dinsdag vanaf 12.25 uur 

via www.radiobloemendaal.nl   

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk 
 Komende zondag 19.00 uur - Ds. Taco Koster 

Muziek: Wilbert Magré en Gemma Blaauw 

Bestuur Alledagkerk: Ds. Dirk van Duijvenbode – voorzitter 

   Everhard Zwart – secretaris    
   secretaris@alledagkerk.nl  

   Jaap van Rijn – penningmeester 
   Doke Hoekstra – bestuurslid 

   Ds. Koos Staat – bestuurslid  
 

http://www.alledagkerk.nl/
mailto:annykidv@planet.nl
http://www.radiobloemendaal.nl/
mailto:secretaris@alledagkerk.nl


KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
19 februari  Voorganger: Ds. Wouter Klouwen 

   (PKN, Pauluskerk, Baarn) 
   Organist: Everhard Zwart 

 
26 februari  Voorganger: Ds. Henk Methorst 

   (PKN, Herv. Gemeente, Veenendaal) 
   Organist: Wilbert Magré 

 
  5 maart  Voorganger: Koos Staat 

   (PKN, Herv. Gemeente, IJmuiden) 
   Pianist/organist: Rob van Dijk 

 
12 maart  Voorganger: Dhr. Andries Knevel 

   (Theoloog, Huizen) 

   Organist: Everhard Zwart 
 

19 maart  Voorganger: Ds. Anne Verbaan-v.d.Heuvel 
   (PKN, Herv. Gemeente, Bennekom) 

   Organist: Wilbert Magré 


