
        ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
          zondag 2 maart 2025 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 
                 ~  8e Zondag van Epifanie  ~ 
 

Thema van de dienst: Heilig vuur 
 
Voorganger  : ds. Juup van Werkhoven-Romeijn 
Ouderling van dienst : Mini Hulscher 
Diaken   : Anneke Weenink 
Organist  : Dirk Out 
Koster   : Ewout Lensvelt 
  
Orgelspel: “Freu dich sehr, o meine Seele” van  

       Johann Ludwig Krebs (1730-1789) 
 
Woorden van welkom door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: Psalm 27 vers 1 en 7 
 
Groet 
Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  
    en van Jezus Christus, onze Heer 
Allen  : Amen.    
 

Bemoediging en gebed van toenadering   

 
Kyriëgebed 
 
Inleiding gebed 
 
Gezongen gebed: lied 997 vers 1, 2 en 4 

Inleiding op de lezingen 
 
DE SCHRIFT 

 
Eerste lezing: Romeinen 12, 1-2, 9-21(NBV) 
 
1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag 

ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn 
dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.  
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2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen 
door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van 
u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. 

 
9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het 

goede toegedaan.  
10 Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht 

de ander hoger dan uzelf.  
11 Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de 

Geest en dien de Heer.  
12 Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer 

u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.  
13 Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.  
14 Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.  
15 Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.  
16 Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot 

bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.  
17 Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het 

goede te doen.  
18 Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle 

mensen in vrede te leven.  
19 Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw 

wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan 
mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’  

20 Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst 
heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn 
hoofd’.  

21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade 
door het goede. 

 
Lied: 974 vers 1, 2 en 3 
      

Tweede lezing: Lucas 12, 49-56 (NBV) 
 
49 Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik 

graag willen dat het al brandde!  
50 Ik moet een doop ondergaan, en ik word hevig gekweld zolang die 

niet volbracht is.  
51 Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? 

Geenszins, zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid brengen.  
52 Vanaf heden zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen twee en 

twee tegen drie.  
53 De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn 

vader, de moeder tegenover haar dochter en de dochter tegenover 
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haar moeder, de schoonmoeder tegenover haar schoondochter en 
de schoondochter tegenover haar schoonmoeder.’ 

54 Tegen de menigte zei hij: ‘Wanneer jullie een wolk zien opkomen in 
het westen, zeggen jullie meteen dat er regen op komst is, en dat is 
ook zo.  

55 En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, zeggen 
jullie dat er hitte op komst is, en dat is ook zo. 

56 Huichelaars! De aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie 
duiden, hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden? 

 

Lied: 339a                         
 

Overdenking 
 
Lied: 673 vers 1, 2 en 3  

 
GAVEN EN GEBEDEN 
 

Mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 
1e:  Diaconie 
Deze collecte zal bestemd zijn voor algemene diaconale doeleinden. U kunt 
uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie: NL 75 
ABNA 0576 1736 81 o.v.v. ‘collecte 2 maart. 
 
2e: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te  
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 
 
Met deze QR-code kunt u                      Heeft u geen Givt-app, 
via de Givt-app geven       gebruik dan deze code 
      

    

 
Orgelimprovisatie 
 

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden, 
gevolgd door het zingen van: Lied 961  
_____________________________________________________________                                  
Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
steeds beaamd met lied 368 c                        
 
We bidden samen het Onze Vader    

http://www.givtapp.net/
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Slotlied: 834  
 
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  
 
Orgelspel: Uit Symphony IV: “Gavot” van William Boyce (1710-1779) 
 
    *** 
 
MEDEDELINGEN 
 
Agenda 
Wo 05-03 12.00  Kerk Open tot 14.00 
  19.30 Vesper 
do  06-03 10.30  Koffieochtend, KC 
  20.00 Op verhaal komen, Consistorie 
za 08-03 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur  
  16.00 Internationale Vrouwendag zangmiddag 
 

Vespers in de 40-dagen in de stijl van Taizé  
De tijd van veertig dagen voor Pasen is een periode van inkeer, verstilling en 
bezinning. Daarom organiseert de Dorpskerk ook dit jaar weer elke 
woensdagavond van 19.30-20.00 uur een vesper: een kort, meditatief 
moment om stil te staan in onze vaak zo hectische tijd. 
De vespers een bijzonder karakter: we gebruiken daarin elementen uit de 
oecumenische kloostergemeenschap Taizé in Noord-Frankrijk. Het bekendst 
van deze gemeenschap zijn de Taizé-liederen vanwege hun meditatieve 
karakter. Ze bestaan meestal uit slechts een of twee zinnen die een aantal 
keer herhaald worden. Daarnaast speelt stilte een belangrijke rol. En vraagt 
onze tijd niet meer dan ooit om stilte? Om te luisteren naar elkaar, naar God, 
naar het onnoembare. 
Elke vesper wordt muzikaal begeleid door Agnes van Bekkum of Dirk Out op 
de vleugel en een instrumentalist. 
Wees van harte welkom in de Dorpskerk voor een half uurtje stilte en 
bezinning op een van de volgende data: 5 maart, 12 maart, 19 maart, 26 
maart, 2 april, 9 april. Aanvang 19.30 uur. 
 
Meditaties in de veertigdagentijd 
In de komende veertigdagentijd zal Juup van Werkhoven-Romeijn  
programma’s verzorgen rond de zeven hoofdzonden: hoogmoed, hebzucht, 
afgunst, woede wellust, gulzigheid en gemakzucht. Zonde is een woord dat 
we niet zo graag gebruiken, maar de zeven hoofdzonden zijn bijzonder 
actueel. Wat heeft hoogmoed bijvoorbeeld met social media te maken en 
waarom zou je niet woedend zijn over onrecht?  
Zijn de hoofdzonden alleen maar negatief en hoe kom je van zonde naar 
deugd? Wat heeft de Bijbel er over te zeggen?  
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Kortom genoeg bezinning voor veertig dagen. Elke donderdag, vanaf 
donderdag 6 maart,  staat er een aflevering van ongeveer 20 minuten online. 
 
Zondag 2 maart 2025 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum 
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk, voorganger:  

ds.Juup van Werkhoven-Romeijn 
 
Programma’s van Radio Bloemendaal 
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren. 
Online vanaf 2 maart: Uit Daans Platenkoffer 
Daan Molenaar is in januari j.l. plotseling overleden. Zijn programma voor 
maart lag al klaar en we zenden dit graag uit als eerbetoon aan Daan. 
Onderwerp: De Stoel. Het is bijna voorjaar en daarom bedacht Daan een 
programma om eens lekker bij gaan te zitten. Vandaag opnamen die op een 
of andere manier betrekking hebben op de stoel. 
 
Alle Dag Kerk: deze week: ds. Henk Methorst, organist: Wilbert Magré 
 
 

 
Dienst van Schrift en Tafel zondag 9 maart  2025 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart 
m.m.v. de cantorij o.l.v. Xandra Mizée 

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 
of via uw internetradio 

 

 


