
 

 
Opgang, 2 maart 2025 
 
Teksten 
 
1. Psalm 92, koorbewerking van Gerard de Wit  
 
Waarlijk, dit is rechtvaardig  
dat men de Here prijst.  
Dat men Hem eer bewijst,  
Zijn Naam is eerbied waardig.  
 
Laat ons den rustdag, rustdag wijden  
met psalmen tot Gods eer, Gods eer.  
 
't Is goed, o Opperheer, Opperheer  
dat w'ons in U verblijden, verblijden  
't Zij d' ochtendstond vol zoetheid  
ons stelt uw gunst in 't licht  

't Zij ons de nacht bericht  
van uwe trouw en goedheid  
Laat ons de rustdag wijden  
 
Waarlijk, dit is rechtvaardig  
dat men de Here prijst.  
Dat men Hem eer bewijst,  
Zijn Naam is eerbied waardig.  
Wij loven in de morgen  
uw goedertierenheid.  
Ook als de nacht zich spreidt  
houdt ons uw hand geborgen. 

 
2. Psalm 92, Engelse chant van Walter Parratt 
 
It is good to praise the Lord 
    and make music to your name, O Most High, 
 proclaiming your love in the morning 
    and your faithfulness at night, 
 to the music of the ten-stringed lyre 
    and the melody of the harp. 
 For you make me glad by your deeds, Lord; 
    I sing for joy at what your hands have done. 
How great are your works, Lord, 
    how profound your thoughts! 
 Senseless people do not know, 
    fools do not understand, 
 that though the wicked spring up like grass 
    and all evildoers flourish, 
    they will be destroyed forever. 
But you, Lord, are forever exalted. 
For surely your enemies, Lord, 
    surely your enemies will perish; 
    all evildoers will be scattered. 

You have exalted my horn like that of a wild ox; 
    fine oils have been poured on me. 
My eyes have seen the defeat of my adversaries; 
    my ears have heard the rout of my wicked foes. 
The righteous will flourish like a palm tree, 
    they will grow like a cedar of Lebanon; 
 planted in the house of the Lord, 
    they will flourish in the courts of our God. 
They will still bear fruit in old age, 
    they will stay fresh and green, 
proclaiming, “The Lord is upright; 
    he is my Rock, and there is no wickedness in 
him.” 
 
Glory be to the Father, and to the Son,  and to the 
Holy Spirit,  
as it was in the beginning,  is now, and ever shall 
be,  
world without end.  Amen.  

 
3. Andrea Gabrieli, Bonum est confiteri Domino,Part I 
 
Het is goed de HEER te loven, 
uw naam te bezingen, Allerhoogste, 
in de morgen te getuigen van uw liefde 
en in de nacht van uw trouw, 
 
 
Vervolg op pagina 2  



 
Pagina 2 
 
 
4. Andrea Gabrieli, Bonum est confiteri Domino,  Part II 
 
Het is goed de HEER te loven, 
bij de klank van de tiensnarige harp 
en bij het ruisend spel op de lier. 
U verheugt mij, HEER, met uw daden, 
ik juich om wat uw hand verricht. 

 
6. Franz Schubert (1797 – 1828) Psalm 92, D. 953  
 
Het is goed de HEER te loven, 
uw naam te bezingen, Allerhoogste, 
in de morgen te getuigen van uw liefde 
en in de nacht van uw trouw, 
bij de klank van de tiensnarige harp 
en bij het ruisend spel op de lier. 
U verheugt mij, HEER, met uw daden, 
ik juich om wat uw hand verricht. 
Hoe groot zijn uw daden, HEER, 
hoe peilloos diep uw gedachten. 
Het dringt tot de dommen niet door 
en dwazen kunnen het niet vatten: 
dat de wettelozen als onkruid gedijen 
en de onrechtvaardigen bloeien 
alleen om te worden verdelgd, voor altijd. 

U, HEER, bent eeuwig verheven, 
maar uw vijanden, HEER, 
uw vijanden gaan te gronde 
en wie onrecht doen, worden verstrooid. 
U geeft mij de kracht van een wilde stier, 
met pure olie ben ik overgoten. 
Mijn oog ziet op mijn aanvallers neer, 
mijn oor hoort de angstkreet van mijn belagers. 
De rechtvaardigen groeien op als een palm, 
als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog. 
Ze staan geplant in het huis van de HEER, 
in de voorhoven van onze God groeien zij op. 
Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn 
en blijven krachtig en fris. 
Zo getuigen zij dat de HEER recht doet, 
mijn rots, in wie geen onrecht is. 

 
8. Een lied uit IJsland: Heyr himna smiður 
 
Hoor, smid des hemels. 
wat de dichter vraagt. 
Moge zacht naar mij komen uw genade.  
Terwijl ik u aanroep, 
Gij mijn schepper. 
Ik ben uw dienaar, 
U bent mijn ware Heer. 
 
God, ik roep U aan; 
om mij te genezen. 
Denk aan mij, vredesvorst,  
 

 
die u nodig heeft.  
Verdrijf al mijn boosheid,  
overvloedig en groots,  
haal elke zorg uit de stad der liefde.  
 
Bescherm mij, mijn redder. 
Ooit heb ik U nodig, 
op elk moment 
in deze wijde wereld. 
Zoon van een maagd,  
stuur me nu al het goede. 
al uw hulp, in mijn hart. 

 


