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woensdag 26 maart 2025 
 

van 12.40 tot 13.00 uur 

Engelse Hervormde Kerk 

Begijnhof – Amsterdam 

 

Thema: Kleren maken de mens 
 

Voorganger: 

Ds. Piet van Midden 

(Universiteit Tilburg, Schoonrewoerd) 
 

Organist/pianist: 

Rob van Dijk

 
 



Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur 

 

- NLB 314: 1 en 3 
Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeen gekomen. 

Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven. 

 
O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, 

maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen. 

 
- Psalm 147: 1, 3 en 6 

Lof zij de Heer, goed is het leven 
als ’s Heren lof wordt aangeheven. 
Lieflijk en recht te allen tijde 

is ’t onze God ons lied te wijden. 
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren, 

het volk in ballingschap verloren 
brengt Hij er samen, heelt hun wonden, 

hoezeer hun harten zijn geschonden. 
 

Zing, zing om beurt om Hem te danken, 
ontlok de lier de schoonste klanken 

voor onze God, Hem die in luister 
de hemel dekt met wolkenduister, 

de aarde drenkt met milde regen, 
het gras doet spruiten allerwegen, 

de dieren zegent met zijn gaven 

en hoort de roep der jonge raven. 
 

De aarde hoort Gods heilig spreken. 
Zijn woord snelt voort door alle streken. 

De Heer spreidt sneeuw als wollen vachten, 



strooit rijp als as in winternachten. 

Hagel zendt Hij in barre vlagen. 

Wie kan zijn bittere kou verdragen? 
Hij spreekt: de zuidenwinden komen; 

dan smelt het ijs: de wateren stromen. 
 

- NLB 910: 1, 2 en 3 
Soms groet een licht van vreugde de christen als hij zingt: 

de Heer is ’t die met vleugels van liefde hem omringt. 
Loopt alles ons ook tegen, Hij zal ons ’t goede doen, 

Hij geeft na donkere regen een mild en klaar seizoen. 
 

Goddank, wij overdenken ’t geheim van onze Heer, 
het heil dat Hij wil schenken, dat nieuw is altijd weer. 
Bevrijd van onze zorgen begroeten wij de dag 

en vrezen niet de morgen, wat hij ook brengen mag. 
 

Hij die met heerlijkheden de leliën bekleedt, 
zal ook zijn kinderen kleden, Hij kent ons lief en leed. 

Geen schepsel wordt vergeten, Hij houdt het al in stand, 
die vogels geeft te eten, Hij voedt ons uit zijn hand. 

 
- HH 399: 1-3 

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. 

Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. 

 

Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is, 
en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 

’t Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. 

 



Prijst de Heer de weg is open naar de Vader, naar elkaar. 

Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. 

Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 
’t Is uw Geest die mij doet zeggen Jezus Christus is de Heer! 

 
 

 
Aanvang dienst 12.40 uur 
 

Woorden van begroeting 
 

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen 
 

Groet 

 
Zingen: NLB 281: 1, 7 en 8 

Wij zoeken hier uw aangezicht. 

God, houd uw oog op ons gericht: 
Kyrie eleison! 

 
Gij hebt uw woord gestand gedaan: 

wij zijn met Christus opgestaan! 
Amen. Halleluja! 

 
Hij gaat ons voor, is ons vooruit. 

De schepping zingt zijn vreugde uit: 
Amen. Halleluja! 

 
Overdenking: Kleren maken de mens 

n.a.v. Genesis 37: 1-4   



Jakob vestigde zich in Kanaän, het land waar ook zijn vader gewoond 

had. 2 Dit is de geschiedenis van Jakob en zijn nakomelingen. 3 Omdat 

Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan 
van zijn andere zonen, en hij had een prachtig bovenkleed voor hem 

laten maken in allerlei kleuren. 4 De broers zagen wel dat hun vader het 
meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en kon er 

geen vriendelijk woord voor hem af. 
Openbaring 3: 4-6 

4 Enkelen in Sardes hebben hun kleren schoon gehouden. Zij zullen bij 
me zijn, in het wit gekleed, want ze verdienen het. 5 Wie overwint zal 

zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het 
leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn 

Vader en zijn engelen. 6 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen 
de gemeenten zegt.” 
  

Korte instrumentale improvisatie 
 

Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader” 
 

Collecte voor de Alle-Dag-Kerk   

  
Geen contant geld bij je? 

Scan dan de QR-code voor digitale betaling 
Alle giften zijn welkom 

 
Zingen: NLB 221: 1 en 2 

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

zo als een mantel om mij heen geslagen, 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 



Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

waakt over mij en over al mijn gangen. 

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

 
Zegen 

 
Uitleidend orgelspel 

 
 

 
 

 
Na afloop van de dienst is er koffie en thee. 

Wij vinden het leuk om iedereen te ontmoeten. 
Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



Volg ons via:   @alledagkerkamsterdam  

  Podcast. Alledagkerk 

 

www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of 
luisteren naar de meditaties; Gedrukte tekst is aan te vragen bij 

Anny Kijk in de Vegte -   annykidv@planet.nl 
 

De diensten zijn ook te beluisteren op dinsdag vanaf 12.25 uur via 
www.radiobloemendaal.nl   

 
De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van 

korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar 
ook niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn. 

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor 
de middagpauzediensten. 
 

Giften en donaties zijn van harte welkom: 
NL05INGB0000238938 / NL27RABO0127086544  t.n.v. Stichting 

Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status. 

Zie website onder ‘Schenken’ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk 
 Komende zondag 19.00 uur–Spreker: Ds. Rens de Ronde 

Muziek: Benjamin Bakker 

Bestuur Alledagkerk: Ds. Dirk van Duijvenbode – voorzitter 

   Everhard Zwart – secretaris    
   secretaris@alledagkerk.nl  

   Jaap van Rijn – penningmeester 
   Doke Hoekstra – bestuurslid 

   Ds. Koos Staat – bestuurslid  

http://www.alledagkerk.nl/
mailto:annykidv@planet.nl
http://www.radiobloemendaal.nl/
mailto:secretaris@alledagkerk.nl


KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
  2 april  Voorganger: Ds. Dirk van Duijvenbode 

(PKN, Dorpskerk, Hoek van Holland) 

Organist: Everhard Zwart 

 

  9 april  Voorganger: Ds. Erick Versloot 

   (PKN, Mijdrecht) 

   Organist: Wilbert Magré 

 

16 april  Voorganger: Ds. Bas van der Graaf 

   (PKN, Herv. Gemeente, Huizen) 

Organist: Everhard Zwart 

 

23 april  Voorganger: Ds. Wim Scheltens 

   (PKN, Lunteren) 

   Organist: Everhard Zwart 

 

30 april  Voorganger: Majoor Irene Jouvenaar 

   (Leger des Heils, Hilversum) 

   Organist: Wilbert Magré 

 


