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woensdag 5 maart 2025 
 

van 12.40 tot 13.00 uur 

Engelse Hervormde Kerk 

Begijnhof – Amsterdam 

 

Thema:  

Liever arm of rijk? 
 

Voorganger: 

Ds. Koos Staat 

(PKN, Herv. Gemeente, IJmuiden) 
 

Pianist/organist: 

Rob van Dijk

 
 



Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur 

 

- Hemelhoog: 554: 1, 2, 4 en 7 
Dank U voor deze nieuwe morgen. 

Dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag. 

 
Dank U voor alle goede vrienden. 

Dank U, o God voor al wat leeft. 
Dank U voor wat ik niet verdiende dat U mij vergeeft. 

 
Dank U dat U in moeilijkheden, 

dank U dat U in pijn en strijd, 
dank U dat U in alle tijden toch steeds bij ons zijt. 
 

Dank U, uw liefde kent geen grenzen. 
Dank U dat ik nu weet daarvan. 

Dank U, o God, ik wil U danken dat ik danken kan. 
 

- Hemelhoog 364: 1 en 2 
Verlosser, Vriend, o hoop, o lust 

van die U kennen, neem het lied, 
dat U in ’t stof een sterv’ling biedt, 

een zondaar, die uw voeten kust, 
een zondaar, een verlost’, o Heer, en nu geen zondaar meer; 

o, neem het aan! Gij laat geen bidder staan, 
Gij hoort in hemelingen verloste zondaars zingen. 

O, neem het aan! 

 
Bedreigt mij leed, ontmoet mij smart, 

ik vrees geen kwaad, maar klaag het Hem. 
Hoe groot in eer, Hij hoort mijn stem, 

hoe ver van d’aard, Hij kent mijn hart. 



Gods Zoon vergeet de broeder niet die Hij op aarde liet. 

Hij is mijn hoop. Hij wies mij met zijn doop, 

Hij geeft mij brood en beker, ’k ben van zijn liefde zeker. 
Hij is mijn hoop! 

 
- Psalm 91a: 2 

Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 

Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 

Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 

Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 
 

- ELB 72: 1 en 5 
Meester, tot wie zouden wij gaan? 

Bij U zijn woorden van leven! 
U zocht ons op, U sprak ons aan 

wat zou de wereld ons geven, 
waar door de macht de duisternis 

het leven zelf ontluisterd is? 
Bij U zijn woorden van leven! 

 
Heer, stort uw liefde in ons uit, 

maak ons fonteinen van leven! 
Dan dragen wij uw woorden uit, 

die in ons hart staan geschreven. 

Leer ons te volgen waar U gaat 
en leer ons spreken metterdaad, 

Meester, uw woorden van leven! 
 
 



Aanvang dienst 12.40 uur 

 

Woorden van begroeting 
 

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen 

 
Groet 

 
Zingen: Gezang 21: 2, 5 en 6 

Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, 
zij keren eens tot aarde weer; 
rijkdom en macht, het gaat alles verloren, 

niemand gedenkt hun daden meer. 
Machtigen wanklen in hun waan, 

roepen wij dan de Here aan. Halleluja! Halleluja! 
 

O gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 
Hij die u recht verschaft is hier! 

Hongrige, Hij wil u spijze bereiden, 
dorstig, zie de heilsrivier! 

Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 
God schenkt genade velerlei. Halleluja! Halleluja! 

 
Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, 

dat u de haat der mensen treft, 

Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen 
en Hij buigt neer wie zich verheft. 

Zijt gij  in rouw, God is uw licht; 
Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht. Halleluja! Halleluja! 

 



Overdenking: Liever arm of rijk? 

n.a.v. Lucas 16: 19 - 23 
19 Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in 
purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig 

feestvierde. 20 Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort 
van zijn huis, overdekt met zweren. 21  Hij hoopte zijn maag te 

vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man; maar er 
kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten. 22 Op 

zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen 
weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf 

en werd begraven. 23 Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig 
gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met 

Lazarus aan zijn zijde. 
 
Korte instrumentale improvisatie 

 
Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader” 

 
Collecte voor de Alle-Dag-Kerk    

 
Geen contant geld bij je? 

Scan dan de QR-code voor digitale betaling 
Alle giften zijn welkom 

 
Zingen: Psalm 72: 4 en 7 

Hij zal de redder zijn der armen, 

hij hoort hun hulpgeschrei. 

Hij is met koninklijk erbarmen 

hun eenzaamheid nabij. 

Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 

die zijn in vrees verward. 

Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 

Hij draagt hen in zijn hart. 



Laat ons de grote naam bezingen 

van Hem die Israël leidt, 

want Hij alleen doet grote dingen, 

zijn roem vervult de tijd. 

Looft God de Heer, Hij openbaarde 

zijn wonderen, zijn eer. 

Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 

Ja, amen, looft de Heer. 

 

Zegen 

 
Uitleidend orgelspel 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
Na afloop van de dienst is er koffie en thee. 

Wij vinden het leuk om iedereen te ontmoeten. 

Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. 

 

 

 
 

 
 



Volg ons via:   @alledagkerkamsterdam  

  Podcast. Alledagkerk 

 

www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of 
luisteren naar de meditaties; Gedrukte tekst is aan te vragen bij 

Anny Kijk in de Vegte -   annykidv@planet.nl 
 

De diensten zijn ook te beluisteren op dinsdag vanaf 12.25 uur 
via www.radiobloemendaal.nl   

 
De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie 

van korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- 
maar ook niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn. 

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte 
voor de middagpauzediensten. 
 

Giften en donaties zijn van harte welkom: 
NL05INGB0000238938 / NL27RABO0127086544  t.n.v. 

Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de 

ANBI status. Zie website onder ‘Schenken’ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk 
 Komende zondag 19.00 uur – Spreker: Ds. Taco Koster 

Muziek:  Allard de Bruijne 

Bestuur Alledagkerk: Ds. Dirk van Duijvenbode – voorzitter 

   Everhard Zwart – secretaris    
   secretaris@alledagkerk.nl  

   Jaap van Rijn – penningmeester 
   Doke Hoekstra – bestuurslid 

   Ds. Koos Staat – bestuurslid  

http://www.alledagkerk.nl/
mailto:annykidv@planet.nl
http://www.radiobloemendaal.nl/
mailto:secretaris@alledagkerk.nl


KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

12 maart  Voorganger: Dhr. Andries Knevel 

   (Theoloog, Huizen) 

   Organist: Everhard Zwart 

 

19 maart  Voorganger: Ds.  Anne Verbaan-v.d. Heuvel 

   (PKN, Herv. Gemeente, Bennekom) 

   Organist: Wilbert Magré 

 

26 maart  Voorganger: Ds. Piet van Midden 

   (Universiteit Tilburg, Schoonrewoerd) 

   Pianist/organist: Rob van Dijk 

 

  2 april  Voorganger: Ds. Dirk van Duijvenbode 

(PKN, Dorpskerk, Hoek van Holland) 

Organist: Everhard Zwart 

 

  9 april  Voorganger: Ds. Erick Versloot 

   (PKN, Mijdrecht) 

   Organist: Wilbert Magré 


