
       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
          zondag 13 april 2025 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 
           ~  6e Zondag van de 40-dagentijd ~ 

   
    Palmpasen 
 
Voorganger  : ds. Jessa van der Vaart 
Ouderling van dienst : Monique Brink 
Diaken   : Bea te Winkel 
Organist  : Agnes van Bekkum 
Fluitist   : Evi List 
Sousafonist  : Kees van Dooren 
Saxofonist  : Gerda Groot 
Koster   : Ewout Lensvelt 
Kinderkring  : Voor alle kinderen van de basisschool 
Crèche   : Voor alle kinderen van 0-4 jaar 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel: Variaties over psalm 24, Anthonie van Noordt (1619-1675) 
 
Muzikaal Intermezzo: Sonate in A moll Sarabande, Largo cantabile en  

            Giga, Allegro van Arcangelo Corelli (1653 -1713) 
 
Woorden van welkom door de ouderling van dienst 
 

Aanvangslied: 550: 1, 2 en 3     
 

Groet 
Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  
    en van Jezus Christus, onze Heer 
Allen  : Amen.    
 

Bemoediging en gebed van toenadering   

                                            

V:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
A:  Die hemel en aarde gemaakt heeft.   
 
Verhaal voor de kinderen, daarna ontvangen ze het licht en gaan naar 
de kinderkring 
 
Kyriëgebed  
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Lied om ontferming: 547:1, 4, 5 en 6 
 
Inleiding op de lezingen 
 
DE SCHRIFT 
 
Eerste lezing: Openbaring 6, 1-11 (NBG, aangepast) 
 
1 En ik zag, toen het lam het eerste van de zeven zegels opende,  
 en ik hoorde de eerste van de vier dieren roepen  
 met een stem als van een donderslag: Kom! 
2 En ik zag, en zie, een wit paard  

en die erop zat had een boog en hem werd een kroon gegeven 
 en hij trok uit, overwinnend om te overwinnen. 
3 En toen hij het tweede zegel opende,  
 hoorde ik het tweede dier roepen: Kom!  
4 En een tweede, een rossig paard, kwam  

en aan hem die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg 
te nemen zodat men elkaar zou afslachten,  

 en hem werd een groot zwaard gegeven.  
5 En toen hij het derde zegel opende, 
 hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! 
 En ik zag en zie, een zwart paard 
 en die erop zat had een weegschaal in zijn hand.  
6 En ik hoorde iets als een stem te midden van de vier dieren zeggen: 

Een maat tarwe voor een dagloon en drie maten gerst voor een 
dagloon 

 en breng geen schade toe aan de olie en de wijn! 
7 En toen hij het vierde zegel opende, 
 hoorde ik de stem van het vierde dier roepen: Kom! 
8 En ik zag en zie, een vaal paard 
 en die erop zat, zijn naam was de dood en het dodenrijk volgde  

hem.  Hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde 
om te doden, met het zwaard, met de honger, met de pest   

 en door de wilde dieren der aarde.  
9 En toen hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar  
 de zielen van hen, die afgeslacht waren om het woord van God 
 en om het getuigenis dat zij hadden.  
10 En zij riepen met luide stem en zeiden: 
 Hoelang nog, Meester, heilige en waarachtige,  

voordat gij oordeelt en ons bloed wreekt aan hen, die op de aarde 
wonen? 
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11 En aan ieder van hen werd een wit gewaad gegeven 
 en hun werd gezegd nog een korte tijd te rusten,  
 totdat ook het getal van hun mede-dienaren en broeders vol zou zijn,  
 die gedood zouden worden, evenals als zij. 
 
Lied: 760: 1, 2, 3, 4 en 6 
     

Tweede lezing: Lukas 19, 28-40 (Oosterhuis Van Heusden) 
 

28 Toen hij dit gesproken had,trok hij verder, voor hun aangezicht uit,  
     opwaarts naar het heilige Jeruzalem.  
29 En het geschiedde toen hij dicht bij Betfage en Betanië gekomen was,  
     bij de berg die de Berg van de Olijven genoemd wordt,  
     dat hij twee van zijn leerlingen uitzond 
30 en zei: 
 Ga naar het dorp daar tegenover je. Als je daar binnenkomt, vind je  

een veulen, vastgebonden, een waarop nog nooit een mens gezeten 
heeft.  Maak het los, breng het hier.  

31   En als iemand je vraagt waarom je het losmaakt,  
zeg dan: ‘De heer heeft het nodig.’ 

32 Die gezonden werden gingen en vonden het zoals hij hen had gezegd.  
33 Toen zij het losmaakten, zeiden de heren van het veulen tegen hen: 
 Waarom maken jullie het ezelsveulen los? 
34 Ze zeiden: 
 De heer heeft het nodig.  
35 En zij brachten het bij Jezus, zij legden hun mantels op het veulen 
     en hielpen Jezus op zijn rug.  
36 En terwijl hij verder trok, spreidden zij hun mantels uit op de weg. 
37 Hij kwam ál dichter bij de glooiing van de Olijfberg.Toen begonnen zijn  
     talrijk vele leerlingen juichend God te loven, met grote stem, 
     om alle krachten die zij hadden gezien: 
38 ‘Gezegend de komende’ die koning is ‘in de naam van JHWH’ – 
 vrede zij in de hemel heerlijkheid in de hoge.  
39 Enkele Farizeeën uit de menigte zeiden hem: 
 Meester, roep je leerlingen tot de orde. 
40 Maar hij antwoordde en sprak: 
 Ik zeg jullie: als zij zwijgen, zullen de stenen roepen. 
 
Lied: Lied 8 (Het liefste lied van overzee II) 
                     

Overdenking 
 
Muzikaal intermezzo: Sonate in A moll Preludio, Largo en 
Allemanda, Allegro moderato van Arcangelo Corelli (1653 -1713) 
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GAVEN EN GEBEDEN 
 

Mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Inleiding op de inzameling van de gaven door de diaken van dienst 
 

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 

1e:  Wensambulance Noord-Holland  
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL22 ABNA 0612 0248 65  
t.n.v. Stichting Wensenambulance Noord-Holland. 
2e: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te  
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 
 
Met deze QR-code kunt u                      Heeft u geen Givt-app, 
via de Givt-app geven       gebruik dan deze code 
      

 

 
 
Orgelimprovisatie 
 
Gebed over de gaven 
_________________________________________________________ 
Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden, 
gevolgd door het zingen van: Lied 961 
_______________________________________________________________________ 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
steeds beaamd met lied 368d    Componist Bernard Huijbers, Dichter Vijftig psalmen, Psalm 25,17                

    
        
 
 
 
 
 
 
We bidden samen het Onze Vader 
 

De kinderen komen terug in de kerk met de Palmpaasstokken 
 

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  
 
Slotlied: Lied 555  
           

    *** 

http://www.givtapp.net/
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MEDEDELINGEN 
 

Agenda 
wo 16-04 12.00  Kerk Open tot 14.00   
do  17-04 10.30  Koffieochtend, KC  
za 19-04 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur 
 

Oranjeconcert 
Zaterdag 26 april verzorgt Jaap Stork het 37e Oranjeconcert in de Dorpskerk 
in Bloemendaal. Speciale gast is Erik van Muiswinkel. Aanvang: 12.00 uur 
Toegang: gratis, vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Dit concert wordt georganiseerd door de Vrienden van de Dorpskerk 
    

Zondag 13 april 2025 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum 
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk, voorganger: ds. Jessa van der Vaart 
 

Programma’s van Radio Bloemendaal 
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren. 
Online vanaf 13 april Uit Daan’s Platenkoffer Onderwerp: Lucht wolken en hemel. 
Alle Dag Kerk: deze week: ds. Erick Versloot, organist: Wilbert Magré 
 

Meditaties in de veertigdagentijd met Juup van Werkhoven-Romeijn 
De laatste meditatie in deze serie is vanaf donderdag 17 april online. 
Thema: Traagheid, onverschilligheid 

DIENSTEN GOEDE WEEK EN PASEN IN DE DORPSKERK 
 
17 april 2025 Witte Donderdag 19.30 uur, dienst van Schrift en Tafel,  
ds. Jessa van der Vaart en ds. Tjitske de Vries-Meijer,  
m.m.v. De Cantorij o.l.v. Xandra Mizée 
 
18 april 2025 Goede Vrijdag 19.30 uur 
ds. Jessa van der Vaart 
m.m.v. Het Kleinkoor o.l.v. Christiaan Winter 
        
19 april 2025 Stille Zaterdag 21.30 uur 
Paaswake, ds. Jessa van der Vaart 
m.m.v. De Cantorij o.l.v. Xandra Mizée 
 
20 april 2025 PASEN 10.00 uur 
ds. Jessa van der Vaart 
m.m.v. trompettist Marc Kaptijn 
 
U kunt de diensten ook volgen via www.radiobloemendaal.nl of via uw 
internetradio. 

 


