
 

 
Opgang, 27 april 2025 
 
Teksten 

1. Marc - Antoine Charpentier, Prose pour le jour de Pâques, H.13 

Victimae paschali laudes 
immolent Christiani. 
Agnus redemit oves, 
Christus innocens Patri 
reconciliavit peccatores. 
Mors et vita duello 
conflixere mirando; 
dux vitae, mortuus, regnat vivus. 
Dic nobis Maria: 
quid vidisti in via? 
Sepulcrum Christi viventis? 
et gloriam vidi resurgentis; 
angelicos testes, 
sudarium et vestes. 
Surrexit Christus spes mea, 
praecedet suos in Galilaeam. 
Scimus Christum surrexisse 
a mortuis verre: 
tu nobis, victor Rex, 
miserere. 
Amen. Alleluia. 

Christen, offer nu je loflied 
aan wie als paaslam bloedde, 
lam dat schapen verloste, 
Christus die alle zondaars 
schuldloos weer verzoende met zijn vader 
Zie hoezeer dood en leven 
hard en wonderlijk streden: 
gestorven leeft Hij nu, vorst van leven. 
Vertel ons, Maria, 
wat zag je in de gaarde? 
Ik zag het graf van wie levend, 
de glorie van wie weer opgestaan is. 
Een engel Gods wees naar 
zijn zweetdoek en zijn kleren. 
Mijn hoop, mijn Christus herleefde, 
Hij zal ons voorgaan naar Galilea. 
Zeker weten wij dat Christus 
verrees uit de doden. 
O vorst die overwon, 
schenk genade. 
Amen. Alleluia. 

2. Johann Sebastian Bach, Bleib bei uns, denn es will Abend werden (Cantate BWV 6) 

Koor  
Bleib bei uns, denn es will Abend werden, 
und der Tag hat sich geneiget.« 
 
3. Aria, Alt 
Hochgelobter Gottessohn, 
laß es dir nicht sein entgegen, 
daß wir itzt vor deinem Thron 
eine Bitte niederlegen: 
Bleib, ach bleibe unser Licht, 
weil die Finsternis einbricht. 
 
4. Aria Sopraan 
Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ, 
weil es nun Abend worden ist, 
dein göttlich Wort, das helle Licht, 
laß ja bei uns auslöschen nicht. 
      
In dieser letzt'n betrübten Zeit 
verleih uns, Herr, Beständigkeit, 
daß wir dein Wort und Sacrament 
rein b'halten bis an unser End. 
 
 

5. Recitatief, bas 
Es hat die Dunkelheit 
an vielen Orten überhand genommen. 
Woher ist aber dieses kommen? 
Bloß daher, weil sowohl die Kleinen als die Großen 
nicht in Gerechtigkeit 
vor dir, o Gott, gewandelt 
und wider ihre Christenpflicht gehandelt. 
Drum hast du auch den Leuchter umgestoßen. 
 
6. Aria tenor  
Jesu, laß uns auf dich sehen, 
daß wir nicht 
auf den Sündenwegen gehen. 
Laß das Licht deines Worts  
uns helle scheinen 
und dich jederzeit treu meinen. 
 
7. Koraal 
Beweis dein Macht, Herr Jesu Christ, 
der du Herr aller Herren bist; 
beschirm dein arme Christenheit, 
daß sie dich lob' in Ewigkeit. 
 

Vervolg pagina 2  



Pagina 2 
 

8. Lied 962 Wat ik gedaan heb 

Tekst: Huub Oosterhuis, melodie Antoine Oomen. 

Wat ik gewild heb  
wat ik gedaan heb 
wat mij gedaan werd  
wat ik misdaan heb 
 
wat ongezegd bleef  
wat onverzoend bleef 
wat niet gekend werd  
wat ongebruikt bleef 
 
al het beschamende  
neem het van mij 
en dat ik dit was  
en geen ander – 
dit overschot van stof van de aarde: 
dit was mijn liefde.  
 
Hier ben ik. 

 

9. Lied 126a   Als God ons thuisbrengt 
Tekst: Huub Oosterhuis, melodie Bernard Huijbers 

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 
Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
Dan zegt de wereld: ‘Hun God doet wonderen.’ 
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 
Gij onze vreugde. 
Breng ons dan thuis, keer ons tot leven 
zoals rivieren in de woestijn 
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde. 
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Huub_Oosterhuis
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