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woensdag 9 april 2025 
 

van 12.40 tot 13.00 uur 

Engelse Hervormde Kerk 

Begijnhof – Amsterdam 

 

Thema: Delen is vermenigvuldigen 
 

Voorganger: 

Ds. Erick Versloot 

(PKN, Mijdrecht) 
 

Organist: 

Wilbert Magré

 
 



Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur 

 

- NLB 547: 1 - 4 
Met de boom des levens wegend op zijn rug 

droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 
Kyrie eleison,wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 

Laten wij dan bidden in dit aardse dal, 
dat de lieve vrede ons bewaren zal, 

Kyrie eleison,wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 
want de aarde vraagt ons om het zaad des doods, 
maar de hemel draagt ons op de adem Gods. 

Kyrie eleison,wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 
Laten wij God loven, leven van het licht, 

onze val te boven in een evenwicht, 
Kyrie eleison,wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

  

- NLB 536: 1 - 4 
Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 
de tien geboden en de veertig slagen, 
dit hele leven dat geen leven is. 

 

De schepping die voor ons gesloten was 

ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
O zoon van David, wees met ons bewogen, 

het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 



Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 

Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

 
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 

Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 

sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 

- NLB 653: 1, 2 en 7 
U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons ’t aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin! 
 

Gij zijt het brood van God gegeven, de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven voor iedereen en voor altijd. 

Gij voedt ons nog, o hemels brood, met leven midden in de dood. 
 

O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. 

Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is. 

 

- NLB 117a: 1 en 2 
Gij volken loof uw God en Heer 

wil Hem het loflied zingen. 
Laat de fonteinen van zijn eer 
in ieder hart ontspringen, 

omdat Hij u verkoren heeft, 

omdat Hij u genade geeft, 

door Christus, halleluja. 
 

 



Hoe groot is zijn barmhartigheid 

voor allen allerwege, 

zijn waarheid en zijn tederheid 
als overvloed van regen. 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 
en geeft om niet de zaligheid. 

Zing, zing Hem, halleluja. 
 

 
 

 
 

 
Aanvang dienst 12.40 uur 
 

Woorden van begroeting 
 

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen 
 

Groet 
 

Zingen: Psalm 145: 3 en 5 
Genadig en barmhartig is de Heer, 

lankmoedig en vol goedheid altijd weer. 
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep, 

al wat Hij uit de schoot der aarde riep. 

U loven, Heer, de werken van uw handen, 

de hemelen, de zeeën en de landen. 
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden 

die elke dag uw goedheid ondervinden. 
 



Zie, aller ogen zijn op U gericht, 

Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht. 

Gij opent uwe hand, en al wat leeft 
vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft. 

Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen, 
in al zijn daden is Hij ons genegen. 

Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming; 
wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming. 

 
Overdenking: Waarom of waartoe? 

n.a.v. Johannes 12 : 23 – 26 
Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt 

verheven. 24 Werkelijk, Ik verzeker u, als een graankorrel niet in de 
aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft 
brengt hij veel vruchten voort. 25   Wie zich aan zijn leven vastklampt, 

verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor 
het eeuwige leven. 26 Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal 

ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd 
worden. 
 

Korte instrumentale improvisatie 
 

Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader” 
 

Collecte voor de Alle-Dag-Kerk   
Geen contant geld bij je? 

Scan dan de QR-code voor digitale betaling 
Alle giften zijn welkom 

 

Zingen: NLB 650: 1 - 7 

 
De aarde is vervuld van goedertierenheid, 
van goddelijk geduld en goddelijk beleid. 



Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, 

zij gaat in alle nood door heel het leven heen. 

 
Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af 

omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf. 
 

Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn: 
de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn. 

 
De sterren hemelhoog zijn door dit zaad bereid 

als dienaars tot de oogst der goedertierenheid. 
 

Het zaad der goedheid Gods, het hoge woord, de Heer, 
valt in de voor des doods, valt in de aarde neer. 
 

Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht, 
de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht. 

 
Zegen 

 
Uitleidend orgelspel 

 

 

 
 

 

 
Na afloop van de dienst is er koffie en thee. 

Wij vinden het leuk om iedereen te ontmoeten. 

Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. 

 

 



Volg ons via:   @alledagkerkamsterdam  

  Podcast. Alledagkerk 

 

www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of 
luisteren naar de meditaties; Gedrukte tekst is aan te vragen bij 

Anny Kijk in de Vegte -   annykidv@planet.nl 
 

De diensten zijn ook te beluisteren op dinsdag vanaf 12.25 uur via 
www.radiobloemendaal.nl   

 
De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van 

korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar 
ook niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn. 

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor 

de middagpauzediensten. 
 

Giften en donaties zijn van harte welkom: 
NL05INGB0000238938 / NL27RABO0127086544  t.n.v. Stichting 
Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status. 

Zie website onder ‘Schenken’ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk 
 Komende zondag 19.00 uur– Voorstelling “Kruisig Hem” 

 

Bestuur Alledagkerk: Ds. Dirk van Duijvenbode – voorzitter 

   Everhard Zwart – secretaris    
   secretaris@alledagkerk.nl  

   Jaap van Rijn – penningmeester 
   Doke Hoekstra – bestuurslid 

   Ds. Koos Staat – bestuurslid  

http://www.alledagkerk.nl/
mailto:annykidv@planet.nl
http://www.radiobloemendaal.nl/
mailto:secretaris@alledagkerk.nl


KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
16 april  Voorganger: Ds. Bas van der Graaf 

   (PKN, Herv. Gemeente, Huizen) 

Organist: Everhard Zwart 

 

23 april  Voorganger: Ds. Wim Scheltens 

   (PKN, Lunteren) 

   Organist: Everhard Zwart 

 

30 april  Voorganger: Majoor Irene Jouvenaar 

   (Leger des Heils, Hilversum) 

   Organist: Wilbert Magré 

 

  7 mei  Voorganger: Ds. Koos Staat 

   (PKN, Herv. Gemeente, IJmuiden) 

   Organist/pianist: Rob van Dijk 

 

14 mei  Voorganger: Ds. Gerie Stougie 

   (PKN, Herv. Gemeente, Pernis) 

   Organist: Everhard Zwart 

 


