ORDE VAN DIENST
voor de viering op

zondag 1 juni 2025
in de Dorpskerk

aanvang: 10.00 uur

~ 6° Zondag na Pasen ~

Voorganger : ds. Job de Bruijn
Ouderling van dienst  : Liesbeth Spigt
Diaken : Marie-José van Peer
Organist : Agnes van Bekkum
Koster : Adriana Verkuyl

VOORBEREIDING

Orgelspel: Variaties over 'Komm heiliger Geist, Herre Gott' BuxWV 199 en
200, Dietrich Buxtehude (1637 - 1707)

Woorden van welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied: 280: 1,4 en5

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Allen : Amen.

Bemoediging en gebed van toenadering
Kyriégebed
Loflied: 655: 1 en 3

Inleiding op de lezingen
DE SCHRIFT

Eerste lezing: Handelingen 1: 1- 11 (NBV)

1 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van
Jezus beschreven,

2 vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen,
nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest had uitgekozen, had
gezegd wat hun opdracht was.

3 Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde;
gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij
met hen over het koninkrijk van God.



N

Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op:

‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte
van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling
zal gaan.

5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt

met de heilige Geest.’

Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem:

‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israél
herstellen?’

7 Hij antwoordde:

‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft
vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen
zullen plaatsvinden.

8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht
ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en
Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

9 Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en

opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen.

10 Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden,

stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen.

11 Ze zeiden:

‘Galileeérs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit

jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze

terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’
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Lied: 662: 1 en 3

Tweede lezing: Johannes 14: 15- 21 (NBV)

15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.

16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven,
die altijd bij je zal zijn:

17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want

ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij
woont in jullie en zal in jullie blijven.

18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.

19 Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie
zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven.

20 Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en
dat ik in jullie ben.

21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij

liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij
aan hem bekendmaken.’

Lied: 791: 4,5en 6



Overdenking, afgesloten met lied: De hemel zwaait

Orgelspel: Andante religioso uit Sonate 1V, Felix Mendelssohn (1809-1847)
Lied: 316:1,3en4

GAVEN EN GEBEDEN

Mededelingen door de ouderling van dienst

Inleiding op de inzameling van de gaven door de diaken van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1% Diaconie U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de
Diaconie: NL 75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. ‘collecte 1 juni’.

2¢. Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u Heeft u geen Givt-app,
via de Givt-app geven gebruik dan deze code

i G

Orgelimprovisatie

Gebed over de gaven

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden,
gevolgd door het zingen van: Lied 961

Dankgebed, voorbeden en gezongen gebed
Stilte

We bidden samen het Onze Vader
Slotlied: 978: 1 en 4
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b

Orgelspel: Fuga in G mineur, BWV 578 Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

*k%


http://www.givtapp.net/

MEDEDELINGEN

Agenda
wo 04-06 12.00 Kerk Open tot 14.00

do 05-06 10.30 Koffieochtend, KC
za 07-06 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur

Filmmiddag 11 juni 2025

Op verzoek wordt er weer een Nederlandse film gedraaid in het Kerkelijk
Centrum, “Neem me mee” vertoond, een film uit 2023.

Zes 70-plussers, onbekenden van elkaar, gaan samen op vakantie
naar Zuid-Frankrijk. Nog voor hun busje de landsgrens passeert, is
er al onenigheid; met elkaar en met de jonge reisleider Thijs, die de
organisatie zwaar onderschat heeft. Als de reis vordert en het
gezelschap elkaar beter leert kennen, ontstaat er een onverwachte
vriendschap. Ze genieten, delen geheimen en onzekerheden,
mijmeren, steunen elkaar en stappen zelfs buiten hun comfortzone.
Je bent tenslotte nooit te oud voor nieuwe ervaringen.

De hoofdrollen in “Neem me mee” zijn voor niemand minder dan
Jeroen Krabbé, Renée Soutendijk, Olga Zuiderhoek, Kees Hulst,
Helen Kamperveen, Geert de Jong en Minne Koole.

De film duurt ruim anderhalf uur en begint om 15:00 uur. Inloop
vanaf 14:30 uur. Er is een pauze en na afloop schenken we een
glaasje met daarbij — zoals u gewend bent - een bitterbal.

De kosten bedragen 3 Euro, die u ter plekke kunt betalen.

We hopen op weer een gezellige middag!

Liesbeth Spigt, Joost en Hetty Lub

Zondag 1 juni_2025 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Pieter Beerthuizen
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk, voorganger: ds. Job de Bruijn

Programma’s van Radio Bloemendaal

De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren.
Online vanaf 1 juni: Orgelpunt door Bert Wisgerhof

In deze uitzending staan orgelwerken van de Italiaanse organist en
componist Marco Enrico Bossi centraal. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat
hij stierf. Bossi was in zijn tijd zonder twijfel de belangrijkste organist van
Italié. Hij gaf concerten door heel Europa en in de Verenigde Staten en was
geliefd om zijn improvisaties.

Als pedagoog en docent had hij een internationale faam. Presentator Na een
succesvolle tournee in Amerika stierf Bossi begin 1925 onverwacht tijdens
de thuisreis over de oceaan.




Bert Wisgerhof laat een zestal stukken van hem horen. Daaronder het
“Colloquio colle rondinl” (“Gesprek met de zwaluwen”), een impressionistisch
eerbetoon aan de heilige Franciscus. Ook kunnen we luisteren naar Bossi’s
“Piéce héroique”.

De componist César Franck schreef een stuk met dezelfde titel. Laat u
verrassen door de kennismaking met dit andere heldenstuk van Bossi. De
zes orgelstukken horen we in uitvoeringen door o.a. de onlangs overleden
Engelse organist Nicolas Kynaston en door Margreeth Chr. de Jong, die
daarbij het orgel van de Nieuwe Kerk in Middelburg bespeelt.

Alle Dag Kerk: deze week: ds. Hilde Graafland, organist Everhard Zwart

Vrouwen zingen voor vrede

Op zaterdag 21 juni vindt de tweede editie van ‘Vrouwen zingen voor vrede’
plaats in de Oosterkerk in Haarlem. Deze editie is een samenwerking tussen
Yvonne Moonen, Zangschool Canto, Stichting Zohor, de Oosterkerk en
Vrouwelijke Turkse Pioniers.

Er worden gezamenlijk eenvoudige en hartverwarmende liedjes gezongen
om de onderlinge verbondenheid te ervaren en vergroten. Exclusief voor alle
vrouwen en meiden. Je hoeft niet te kunnen zingen!

15.00 uur inloop,17.30 uur: einde. Oosterkerk, Zomerkade 165, Haarlem
Aanmelden via yvonne@inclusioninc.nl

Dienst zondag 8 juni 2025 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorgangers: ds. Jessa van der Vaart en ds. Niek Scholten
m.m.v. Pinksterkoor o.l.v. Xandra Mizée

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio




