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woensdag 14 mei 2025 
 

van 12.40 tot 13.00 uur 

Engelse Hervormde Kerk 

Begijnhof – Amsterdam 

 

Thema: “De klok horen luiden” 
 

Voorganger: 

Ds. Gerie Stougie 

(PKN, Herv. Gemeente, Pernis) 
 

Organist: 

Everhard Zwart

 
 



Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur 
 

- Psalm 68:7  

God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 

Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 

en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 

Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 

Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 

ons aan de dood ontkomen. 
 

- ELB 79 
Vrede zij u, vrede zij u.  

Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 

Vrede zij u, vrede zij u.  
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 

 
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.  

Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. 
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 

Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. 
 

Ontvangt mijn Geest, heilige Geest 
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. 

Ontvangt mijn Geest, heilige Geest 
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. 

 
 



- Zingen:  HH 679  

Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 

waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. 

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 

Refrein  Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord dat het licht overwint. 

 
Heer, ’k wil komen in uw nabijheid, 

uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 

Schijn in mij, schijn door mij. Refrein 
 

Staan wij oog in oog met U, Heer, 
daalt uw stralende licht op ons neer. 

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 

Schijn in mij, schijn door mij. Refrein 
 

- JdH 960: 1, 2, 4 en 5 
Roept uit aan alle stranden, Verbreidt van oord tot oord, 

Verkondigt alle landen Het Evangeliewoord! 
 

Roept uit de Heer der Heeren, Als aller volkren vriend! 

De volkren moeten leren Wat tot hun vrede dient. 
  

De doven moeten horen. De onkundigen verstaan, 
De blinden 't heillicht gloren, De kreuplen leren gaan; 

 



De treurenden vergeten Hun leed en droefenis, 

En al wat arm is weten Dat daar een Heiland is! 

 
Aanvang dienst 12.40 uur 

 
Woorden van begroeting 

 
Voorganger:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Allen:        die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Allen:        en niet laat varen het werk van Zijn handen 
 

Groet        Genade en vrede voor u en jullie van God de Vader, 

                  Jezus Christus de Zoon en de Heilige Geest.  

Allen:        Amen  
 

Zingen: Lied 919: 1, 2, 4 
 

Gij die alle sterren houdt  

in Uw hand gevangen.  
Here God, hoe duizendvoud  

wekt Gij ons verlangen. 
Ach, ons hart is verward,  

leer het op Uw lichte  
hoge rijk zich richten.  

 
Want de lichten die wij zelf  

aan de hemel stelden,  
glinsterend in het zwart gewelf,  

sterren, ongetelde, -  
al hun glans dooft nochtans,  
dan is heel ons leven 

door de nacht omgeven.  



Christus, stille vaste ster,  

o Gij licht der lichten,  

waarnaar wij van her en der,  
onze schreden richten, -  

geef ons moed; ’t is ons goed,  
U te zien, getrouwe,  

Uw hoog rijk te aanschouwen. 
  

Overdenking: “De klok horen luiden” 
 

n.a.v. Lukas 24: 33-34, 36, 46-49 
Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf 

en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk 
uit de dood opgewekt en Hij is aan Simon verschenen!’  
Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden 

staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’  
Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en 

sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat 
in Zijn Naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te 

komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan 
getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.  

 
Korte instrumentale improvisatie 

 
Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader” 

 
Collecte voor de Alle-Dag-Kerk   

 

Geen contant geld bij je? 
Scan dan de QR-code voor digitale betaling 

Alle giften zijn welkom 
 

 



Zingen: Lied 632 

 

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven. 

Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht aangeheven. 

 
Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren, 

doven van harte, verhard om Zijn woord niet te horen, 
Hij is zo groot, Hij overmande de dood. 

Wij zijn in Jezus herboren. 
 

Nu zend Uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen 
en zo voortaan eren Uw heilige naam 

en U in waarheid aanbidden. 
 

Zegen 
 

Uitleidend orgelspel 
 

 
 

 
 

 

 

Na afloop van de dienst is er koffie en thee. 
Wij vinden het leuk om iedereen te ontmoeten. 

Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. 

 

 

 



Volg ons via:   @alledagkerkamsterdam  

  Podcast. Alledagkerk 

 

www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of 
luisteren naar de meditaties; Gedrukte tekst is aan te vragen bij 

Anny Kijk in de Vegte -   annykidv@planet.nl 
 

De diensten zijn ook te beluisteren op dinsdag vanaf 12.25 uur via 
www.radiobloemendaal.nl   

 
De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van 

korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar 
ook niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn. 

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor 
de middagpauzediensten. 
 

Giften, donaties en schenkingen zijn van harte welkom: 
NL05INGB0000238938 / NL27RABO0127086544  t.n.v. Stichting 

Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status. 

Zie website onder ‘Schenken’ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk 
 Komende zondag 19.00 uur - Voorganger Taco Koster 

Muziek:  Benjamin Bakker 

Bestuur Alledagkerk: Ds. Dirk van Duijvenbode – voorzitter 

   Everhard Zwart – secretaris    
   secretaris@alledagkerk.nl  

   Jaap van Rijn – penningmeester 
   Doke Hoekstra – bestuurslid 

   Ds. Koos Staat – bestuurslid  

http://www.alledagkerk.nl/
mailto:annykidv@planet.nl
http://www.radiobloemendaal.nl/
mailto:secretaris@alledagkerk.nl


KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

21 mei  Voorganger: Ds. Jaap Smit 

   (Voorm. Commissaris Zuid-Holland, Oegstgeest) 

   Organist: Wilbert Magré 

 

28 mei  Voorganger: Ds. Hilde Graafland 

   (PKN, Gouda) 

   Organist: Everhard Zwart 

 

  4 juni  Voorganger: Ds. Koos Staat 

   (PKN, Herv. Gemeente, IJmuiden) 

   Organist/pianist: Rob van Dijk 

 

11 juni  Voorganger: Ds. Robert-Jan van Amstel 

   (PKN, Gereformeerde Kerk, Putten) 

   Organist: Everhard Zwart 

 

18 juni  Voorganger: Dhr. Jan van den Bosch 

(TV presentator Hour of Power) 

   Organist: Everhard Zwart 


