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woensdag 21 mei 2025 
 

van 12.40 tot 13.00 uur 

Engelse Hervormde Kerk 

Begijnhof – Amsterdam 

 

Thema: “Zonder Kompas geen Koers” 
 

Voorganger: 

Ds. Jaap Smit 

(Voorm. Commissaris Zuid-Holland, Oegstgeest) 

 

Organist: 

Wilbert Magré

 
 



Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur 
 

- NLB 657: 1, 2 en 4 

Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank. 
 

Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen of in verdriet verstild: 
het lied van uw verlangen heeft mij aan ’t licht getild. 

 
Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest. 
 

- JdH 105 

Zoekt eerst het koninkrijk van God, en zijn gerechtigheid. 
En dit alles ontvangt u bovendien. Hallelu, halleluja. 

Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.  
 

Gij kunt niet leven van brood alleen, maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. 

Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.  
 

Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien. 
Klopt en de deur zal voor u open gaan. Hallelu, halleluja. 

Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.  
 

 
 



- Psalm 97: 1 en 6 

Groot koning is de Heer. Volken bewijs Hem eer, 

breek uit in jubel, aarde nu Hij de macht aanvaardde. 
De landen wijd en zijd zijn in zijn naam verblijd. 

Op recht en op gericht heeft Hij zijn troon gesticht 
in de verborgenheid. 

 
Gods heil, Gods glorie staat licht als de dageraad 

reeds voor het oog te gloren van wie Hem toebehoren. 
En vreugde van de Heer stroomt in hun harten neer. 

Gij die rechtvaardig zijt, wees in de Heer verblijd. 
Zijn naam zij lof en eer! 

 
- HH 247: 1 - 3 
God die alles maakte, de lucht en ’t zonlicht blij, 

de hemel, zee en aarde, zorgt ook voor mij. 
 

God die ’t gras gemaakt heeft, de bloemen in de wei, 
de bomen, vruchten, vogels, zorgt ook voor mij. 

 
God die alles maakte, de maan, de sterrenrij, 

als duist’re wolken komen, zorgt steeds voor mij. 
 

- NLB 978: 1 en 4 
Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, 

de steile bergen, koele meren, het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

 

Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet. 
 

 



Aanvang dienst 12.40 uur 

 

Woorden van begroeting 
 

Voorganger:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Allen:           die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen:             en niet laat varen het werk van Zijn handen 

 

Groet         

 

Zingen: NLB 283: 1 – 5 
 

In de veelheid van geluiden in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen van het woord, dat ons verblijdt. 

 
En van overal gekomen, drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, richten wij ons naar de zon. 

 
Want wij mensen op de aarde raken van het duister moe. 

Als uw hart ons niet bewaarde sliepen wij ten dode toe. 
 

Laat uw dauw van vrede dalen in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen van uw goedertierenheid. 

 
Die ons naam voor naam wilt noemen, al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen en dit huis zingt met ons mee! 

 

Overdenking: “Zonder Kompas geen Koers” 
n.a.v. Handelingen 17: 16 - 25 

16 Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij 

het zien van de vele godenbeelden in de stad. 17 In de synagoge sprak hij met de 

Joden en met de Grieken die God vereerden, en op het marktplein ging hij 



dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. 18 Onder hen waren ook 

enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden: ‘Wat beweert 

die praatjesmaker toch?’ Anderen merkten op: ‘Hij schijnt een boodschapper van 

uitheemse goden te zijn,’ want hij verkondigde het goede nieuws over Jezus en de 

opstanding.  19 Ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden: ‘Kunt u ons 

uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? 20 Want wat u 

zegt, klinkt ons vreemd in de oren; we willen graag weten wat u bedoelt.’ 21 Alle 

Atheners en de vreemdelingen die er wonen hebben immers voor niets anders tijd 

dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. 
22  Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei: ‘Atheners, ik heb 

gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. 23 Want toen ik in 

de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte 

ik ook een altaar met het opschrift: “Aan de onbekende god”. Wat u vereert 

zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. 24  De God die de wereld heeft 

gemaakt en alles wat er leeft, Hij die Heer is van hemel en aarde, woont niet in 
door mensenhanden gemaakte tempels. 25  Hij laat zich ook niet bedienen door 

mensenhanden alsof er nog iets is dat Hij nodig heeft, Hij die zelf aan iedereen 

leven en adem en al het andere schenkt. 

 

Korte instrumentale improvisatie 
 

Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader” 
 

Collecte voor de Alle-Dag-Kerk   
 

Geen contant geld bij je? 
Scan dan de QR-code voor digitale betaling 

Alle giften zijn welkom 
 

Zingen: NLB 919: 1 – 4 

 
Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen, 

Here God, hoe duizendvoud wekt Gij ons verlangen! 
Ach, ons hart is verward, leer het op uw lichte 

hoge rijk zich richten. 



Want de lichten die wij zelf aan de hemel stelden, 

glinsterend in het zwart gewelf, sterren, ongetelde, – 

al hun glans dooft nochtans, dan is heel ons leven 
door de nacht omgeven. 

 
God, is dan wat U verliet uit uw hand gevallen? 

Mist Gij onze wereld niet bij uw duizendtallen? 
Blijf niet ver, doe één ster in de nacht ons gloren, 

of wij zijn verloren! 
 

Christus, stille vaste ster, o Gij licht der lichten, 
waarnaar wij van her en der onze schreden richten, – 

geef ons moed; ’t is ons goed U te zien, getrouwe, 
uw hoog rijk te aanschouwen. 
 

Zegen 
 

Uitleidend orgelspel 
 

 
 

 
 

 
 

 
Na afloop van de dienst is er koffie en thee. 

Wij vinden het leuk om iedereen te ontmoeten. 
Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. 

 

 
 



Volg ons via:   @alledagkerkamsterdam  

  Podcast. Alledagkerk 

 

www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of 
luisteren naar de meditaties; Gedrukte tekst is aan te vragen bij 

Anny Kijk in de Vegte -   annykidv@planet.nl 
 

De diensten zijn ook te beluisteren op dinsdag vanaf 12.25 uur via 
www.radiobloemendaal.nl   

 
De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van 

korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar 
ook niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn. 

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor 
de middagpauzediensten. 
 

Giften, donaties en schenkingen zijn van harte welkom: 
NL05INGB0000238938 / NL27RABO0127086544  t.n.v. Stichting 

Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status. 

Zie website onder ‘Schenken’ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk 
 Komende zondag 19.00 uur - Voorganger Pim Brouwer 

Muziek:  Vincent Benjamin en Sarah Brandjes 

Bestuur Alledagkerk: Ds. Dirk van Duijvenbode – voorzitter 

   Everhard Zwart – secretaris    
   secretaris@alledagkerk.nl  

   Jaap van Rijn – penningmeester 
   Doke Hoekstra – bestuurslid 

   Ds. Koos Staat – bestuurslid  

http://www.alledagkerk.nl/
mailto:annykidv@planet.nl
http://www.radiobloemendaal.nl/
mailto:secretaris@alledagkerk.nl


KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

28 mei  Voorganger: Ds. Hilde Graafland 

   (PKN, Gouda) 

   Organist: Everhard Zwart 

 

  4 juni  Voorganger: Ds. Koos Staat 

   (PKN, Herv. Gemeente, IJmuiden) 

   Organist/pianist: Rob van Dijk 

 

11 juni  Voorganger: Ds. Robert-Jan van Amstel 

   (PKN, Gereformeerde Kerk, Putten) 

   Organist: Everhard Zwart 

 

18 juni  Voorganger: Dhr. Jan van den Bosch 

(TV presentator Hour of Power) 

   Organist: Everhard Zwart 

 

25 juni  Voorganger: Ds. Panc Vermaat 

   (PKN, Veenendaal) 

   Organist/pianist: Rob van Dijk 


