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woensdag 28 mei 2025 
 

van 12.40 tot 13.00 uur 

Engelse Hervormde Kerk 

Begijnhof – Amsterdam 

 

Thema: “Wij leven onder de wolk” 
 

Voorganger: 

Ds. Hilde Graafland 

(PKN, Gouda) 

 

Organist: 

Everhard Zwart

 
 



Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur 

 

- Psalm 47: 1 en 2 
 

Volken wees verheugd, jubel, toon uw vreugd, 
prijs met handgeklap  ’s Heren koningschap. 

Ja, Hij is de Heer,  volken slaat Hij neer, 
zijn geduchte kracht  geeft ze in onze macht. 

Met zijn eigen hand  meet Hij Jakob ’t land, 
die daar woont met trots,  als beminde Gods. 

 
God stijgt blinkend schoon  met gejuich ten troon. 

Luid bazuingeschal  meldt het overal. 
Zing Gods eer, hef aan,  ’s konings eer, hef aan. 
Heel de aarde hoort  naar des Heren woord, 

is zijn rijksgebied.  Zing een kroningslied! 
Die de volken leidt  troont in heiligheid. 

 
- Op een lichte wolkenwagen 

 
Op een lichte wolkenwagen  

Wordt de Heer van d' aard gedragen, 
Vaart Hij op naar 's hemels troon (bis) 

 
Alles moet voor Hem zich buigen 

Ied're tong Zijn lof getuigen 
En Hem eren als Gods Zoon (bis) 
 

Vorsten, machten, krachten, tronen, 
Zij, die 't hemelrijk bewonen 

Eren Jezus' heerlijkheid (bis) 
 



Alle macht is Hem gegeven; 

Allen, die op aarde leven, 

Maak' Hij tot Zijn dienst bereid(bis) 
 

- Heilige Geest, Gij hemelhoge   
(tekst: Jaap Zijlstra, mel. Ps 149) 

Heilige Geest, Gij hemelhoge,  die ons het licht geeft in de ogen,  

de warmte in de stem, de vreugde in ‘t hart van de verheugde,  

raak ook nu onze lippen aan, geef ook nu tongen te verstaan,  

wij talen naar uw woord, uw zin, o Geest, woon bij ons in.  
 

Heilige Geest, Gij eensgezinde, wij tasten allen in den blinde,  

sinds Babel gaan wij eigen wegen, o tolk, kom Gij ons tegen.  

Wees de gids naar de ene stad, wijs de weg, wijs het steile pad,  

wees hartveroverend en spoor ons aan en ga ons voor.  
 

Heilige Geest, Gij wel ter tale, die ons verruimd doet ademhalen,  

bevlogene, o vlam van vrede, deel ons uw tongval mede.  

Schenk een twijg, een ontloken groet, breng een mare die juichen doet,  

breek uit in bloeisel overal en lied’ren zonder tal.  
 

- Hemelhoog 326 

Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam, 
die hemel en aarde verenigt te zaam, 
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart, 

Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij, die naam nog niet? 

Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied! 
 

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 
want Hij kwam om zalig te maken op aard’; 

zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, 
genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. 

Kent gij, kent gij, die Jezus niet, 
die om ons te redden, de hemel verliet? 



Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof 

en d’ engelen zingen voortdurend zijn lof. 

O mochten w’ om Jezus verheerlijkt eens staan, 
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan 

Jezus, Jezus, uw naam zij d’ eer, 
want Gij zijt der mensen en engelen Heer! 

 
 

 
 

 
Aanvang dienst 12.40 uur 

 
Woorden van begroeting 
 

Voorganger:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Allen:           die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen:             en niet laat varen het werk van Zijn handen 

 

Groet         

 

Zingen: NLB 655: 1 - 5 
 

Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 

met water uit de harde steen. 

Het is vol wonderen om u heen. 

 
Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 

en geeft het zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw gezang! 



Een lied van uw verwondering 

dat nóg uw naam niet onderging, 

maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 

 
De hand van God doet in de tijd 

tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 

de heilige tekens te verstaan. 
 

Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 

en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 
 

Overdenking: “Wij leven onder de wolk” 
n.a.v. Handelingen 1: 9-11 
9 Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en 
opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. 10 Terwijl Hij 

zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden 
er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11  Ze zeiden: 

‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die 
uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze 

terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’ 
 

Korte instrumentale improvisatie 
 

Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader” 

 
Collecte voor de Alle-Dag-Kerk  Geen 

contant geld bij je? 
Scan dan de QR-code voor digitale betaling 

Alle giften zijn welkom 



Zingen: ELB 140  

 

Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op zijnen troon! 
Hoor, hoe het hemels loflied al verwint in heerlijk schoon. 

Ontwaak, mijn ziel en zing van Hem die voor u stierf. 
En prijs Hem in all' eeuwigheên, die 't heil voor u verwierf. 

 
Kroon Hem, der liefde Heer! Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 

Zijn wonden tonen 't gans heelal wat Hij voor 't mensdom deed. 
De eng'len om Gods troon, all' overheid en macht, 

zij buigen dienend zich ter neer voor zulke wond're pracht. 
 

Kroon Hem, de Vredevorst, wiens macht eens heersen zal 
van pool tot pool, van zee tot zee, 't klinke over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt en vrede heerst alom, 

wordt d'aarde weer een paradijs. Kom, Here Jezus, kom! 
 

Zegen 
 

Uitleidend orgelspel 
 

 
 

 
 

 

 

Na afloop van de dienst is er koffie en thee. 
Wij vinden het leuk om iedereen te ontmoeten. 

Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. 

 

 

 



Volg ons via:   @alledagkerkamsterdam  

  Podcast. Alledagkerk 

 

www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of 
luisteren naar de meditaties; Gedrukte tekst is aan te vragen bij 

Anny Kijk in de Vegte -   annykidv@planet.nl 
 

De diensten zijn ook te beluisteren op dinsdag vanaf 12.25 uur via 
www.radiobloemendaal.nl   

 
De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van 

korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar 
ook niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn. 

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor 
de middagpauzediensten. 
 

Giften, donaties en schenkingen zijn van harte welkom: 
NL05INGB0000238938 / NL27RABO0127086544  t.n.v. Stichting 

Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status. 

Zie website onder ‘Schenken’ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk 
 Komende zondag 19.00 uur - Voorganger Caspar de Gelder 

Muziek:  Wilbert Magré en Gemma Blaauw 

Bestuur Alledagkerk: Ds. Dirk van Duijvenbode – voorzitter 

   Everhard Zwart – secretaris    
   secretaris@alledagkerk.nl  

   Jaap van Rijn – penningmeester 
   Doke Hoekstra – bestuurslid 

   Ds. Koos Staat – bestuurslid  

http://www.alledagkerk.nl/
mailto:annykidv@planet.nl
http://www.radiobloemendaal.nl/
mailto:secretaris@alledagkerk.nl


KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

  4 juni  Voorganger: Ds. Koos Staat 

   (PKN, Herv. Gemeente, IJmuiden) 

   Organist/pianist: Rob van Dijk 

 

11 juni  Voorganger: Ds. Robert-Jan van Amstel 

   (PKN, Gereformeerde Kerk, Putten) 

   Organist: Everhard Zwart 

 

18 juni  Voorganger: Dhr. Jan van den Bosch 

(TV presentator Hour of Power) 

   Organist: Everhard Zwart 

 

25 juni  Voorganger: Ds. Panc Vermaat 

   (PKN, Veenendaal) 

   Organist/pianist: Rob van Dijk 

 

  2 juli  Voorganger: Evangelist Jurjen ten Brinke 

   (Presentator EO, Amsterdam) 


