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woensdag 18 juni 2025 
 

van 12.40 tot 13.00 uur 

Engelse Hervormde Kerk 

Begijnhof – Amsterdam 
 

Thema: “Twee mannen, twee boten, 

twee stormen” 
 

Voorganger: 

Dhr. Jan van den Bosch 

(TV presentator Hour of Power) 
 

Organist: 

Everhard Zwart

 
 



Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur 

 

- Psalm 107: 1 en 13 
Gods goedheid houdt ons staande zolang de wereld staat! 

Houd dan de lofzang gaande voor God die leven laat. 
Al wie door Hem bevrijd uit ongastvrije streken, 

naar huis wordt heengeleid, zal van zijn liefde spreken. 
 

Hun vege levens spaart Hij, de golven maakt Hij stil. 
Het stormgeweld bedaart Hij, het voegt zich naar zijn wil. 

Scheepsvolk, heradem weer, gij kunt aan rust u laven 
en dank nu God de Heer, Hij leidt u naar de haven. 

 
- NLB 939: 1 en 2 
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 

stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht 

leidt mij uw hand. U blijft nabij. 
Uw vrede diep, uw liefde groot 

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 

U bent de grond waarop ik sta. 
 

U werd een mens, U daalde neer 
in onze pijn en schuld en strijd. 

U droeg de last, verrezen Heer 
die ons van elke vloek bevrijdt: 

U sloeg de zonden aan het kruis 

en brengt ons bij de Vader thuis; 
want door uw bloed, uw levenskracht 

komen wij vrij voor God te staan. 
 

 



- HH 355: 3 

Ruwe stormen mogen woeden,  

alles om mij heen zij nacht, 
God, mijn God zal mij behoeden, 

God houdt voor mijn heil de wacht. 
Moet ik lang zijn hulp verbeiden, 

zijne liefde blijft mij leiden 
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, 

voert Hij mij in ’t eeuwig licht. 
 

- Gezang 203: 1 en 2 
O eeuwige Vader, sterk in macht, 

wiens arm betoomt der baren kracht, 
die wijst de grondloze oceaan 
de hem gestelde perken aan, 

o wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee! 

 
O Christus, wiens bestraffend woord 

door wind en water werd gehoord, 
die onder ’t stormen rustig sliep 

en wandelde over ’t schuimend diep, 
o wil verhoren onze beê 

voor hen, die zijn in nood op zee! 
 

- JdH 231: 1 
Zie ons wachten aan de stromen, aan den oever der rivier; 

Straks zal onze Bootsman komen, en wij varen af van hier. 

Hoe de storm ook moge woeden, op de reis naar d’ eeuwigheid, 
Jezus is de trouwe Bootsman, die ons altijd veilig leidt. 

 
 

 



Aanvang dienst 12.40 uur 

 

Woorden van begroeting 
 

Voorganger:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Allen:           die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen:             en niet laat varen het werk van Zijn handen 

 

Groet         

 

Zingen: Hemelhoog 399: 1, 2 en 3 
 

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. 

Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. 
 

Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is, 

en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 

’t Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn 

gemaakt. 
 

Prijst de Heer de weg is open naar de Vader, naar elkaar. 

Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 

’t Is uw Geest die mij doet zeggen Jezus Christus is de Heer! 

 

Overdenking: “Twee mannen, twee boten, twee stormen” 
 

n.a.v. Mattheus 8 : 23 - 27 
23  Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden Hem. 24 Plotseling 

begon het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven 



werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. 25 Ze maakten Hem wakker en 

riepen: ‘Red ons, Heer, we vergaan!’ 26  Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn 

jullie zo angstig, kleingelovigen?’ Toen stond Hij op en sprak de wind en 
het water bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust. 27 De 

mensen stonden verbaasd en zeiden: ‘Wat is dit toch voor iemand, dat 
zelfs de wind en het water Hem gehoorzamen?’ 

 
Korte instrumentale improvisatie 

 
Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader” 

 
Collecte voor de Alle-Dag-Kerk   

 
Geen contant geld bij je? 
Scan dan de QR-code voor digitale betaling 

Alle giften zijn welkom 
 

Zingen: HH 200: U zij de Glorie  

 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af, 

heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf. 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 

Wees dan volk des Heren, blij en welgezind, 

en zeg telkenkere Christus overwint! 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

 



Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 

In zijn god’lijk wezen is mijn glorie groot, 

niets heb ik te vrezen in leven en dood. 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 
Zegen 

 
Uitleidend orgelspel 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Na afloop van de dienst is er koffie en thee. 

Wij vinden het leuk om iedereen te ontmoeten. 

Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. 

 

 
 

 
 

 



Giften, donaties en schenkingen zijn van harte welkom: 

NL05INGB0000238938 / NL27RABO0127086544  t.n.v. Stichting 
Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status. 

Zie website onder ‘Schenken’ 

 
De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van 

korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar 
ook niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn. 

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor 
de middagpauzediensten. 

 

Volg ons via:   @alledagkerkamsterdam  

  Podcast. Alledagkerk 

 
www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of 
luisteren naar de meditaties; Gedrukte tekst is aan te vragen bij 

Anny Kijk in de Vegte -   annykidv@planet.nl 
 

De diensten zijn ook te beluisteren op dinsdag vanaf 12.25 uur via 
www.radiobloemendaal.nl   

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk 
 Komende zondag 19.00 uur - Voorganger Ds Eveline Schot 

Muziek:  Benjamin Bakker 

Bestuur Alledagkerk: Ds. Dirk van Duijvenbode – voorzitter 

   Everhard Zwart – secretaris    
   secretaris@alledagkerk.nl  

   Jaap van Rijn – penningmeester 
   Doke Hoekstra – bestuurslid 

   Ds. Koos Staat – bestuurslid  

http://www.alledagkerk.nl/
mailto:annykidv@planet.nl
http://www.radiobloemendaal.nl/
mailto:secretaris@alledagkerk.nl


KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

25 juni  Voorganger: Ds. Panc Vermaat 

   (PKN, Veenendaal) 

   Organist/pianist: Rob van Dijk 

 

  2 juli  Voorganger: Evangelist Jurjen ten Brinke 

   (Presentator EO, Amsterdam) 

   Organist: Martin Zonnenberg 

 

  9 juli  Voorganger: Ds. Arnold Vroomans 

   (PKN, Rijnsburg) 

   Organist/pianist: Everhard Zwart 

 

16 juli  Voorganger: Ds. Wim Scheltens 

   (PKN, Lunteren) 

   Organist: Rob van Dijk 

 

23 juli  Voorganger: Ds. André Vlieger 

   (PKN Van Goghkerk, Zundert) 

   Organist: Bert Kooijman 


