
       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
          Zondag 6 juli 2025 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 
             ~  3e Zondag van den zomer  ~ 

   
 
Voorganger  : ds. Lennart Heuvelman 
Ouderling van dienst : Beppechien Bruins Slot 
Diaken   : Marie-José van Peer 
Organist  : Dirk Out 
Koster   : Ewout Lensvelt 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel: Andante, KV 616 van Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
 
Woorden van welkom- door de ouderling van dienst  
 

Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 2              

 
Groet 
Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  
    en van Jezus Christus, onze Heer 
Allen  : Amen.    
 

Bemoediging en gebed van toenadering  
 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
 

 
Kyriëgebed 
             

 
Loflied: 216                                       

 
Inleiding op de lezingen 
 
DE SCHRIFT 
 
Eerste lezing: Jesaja 66: 10-14 (NBV)  
10 Laat allen die Jeruzalem liefhebben 

zich met haar verheugen en juichen om haar, 
laat allen die om haar treuren 
nu samen met haar jubelen. 
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11 Aan haar vertroostende moederborst 
zullen jullie drinken en verzadigd worden, 
haar rijke, volle borsten 
zullen je zogen en verkwikken. 

12 Want dit zegt de HEER: 
Ik laat de vrede als een rivier naar haar toe stromen, 
de rijkdom van alle volken als een overlopende beek, 
en jullie zullen ervan drinken. 
Je zult op de heup gedragen worden 
en worden gewiegd op haar schoot. 

13 Zoals een moeder haar zoon troost, 
zo zal ik jullie troosten; 
in Jeruzalem zul je troost vinden. 

14 Wat jullie daar zien, zal je hart verblijden, 
je botten zullen gedijen als het jonge groen. 
De HEER zal zijn dienaren zijn macht tonen 
en zijn vijanden zijn verbolgenheid. 

 
Lied: 737: 1, 2, 4, 5 en 21                   
 
Tweede lezing:  Lucas 10: 1-20 (NBV) 
1    Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die hij twee aan 
      twee voor zich uit zond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was 
      heen te gaan.  
2    Hij zei tegen hen:  

‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de 
eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen 
te halen.  

3      Ga op weg, en bedenk wel: ik zend jullie als lammeren onder de 
wolven.  

4      Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee, en  
        groet onderweg niemand.  
5 Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: 
  “Vrede voor dit huis!”  
6 Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn; 

zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren.  
7 Blijf in dat huis, en eet en drink wat men je aanbiedt, want de 

arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het 
andere.  

8 En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat 
je wordt voorgezet,  

9 genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen:  
 “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.”  
10 Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek 

dan door de straten en zeg:  
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11 “Zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we van 
ons af als aanklacht tegen u; maar bedenk wel: het koninkrijk van 
God is nabij!”  

12 Ik zeg jullie: het lot van Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan het 
lot van die stad.  

13 Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de 
wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, zouden de 
inwoners van die steden zich allang in een boetekleed hebben 
gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn. 

14 Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker 
zijn dan dat van jullie.  

15 En jij, Kafarnaüm, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult 
worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen!  

16 Wie naar jullie luistert, luistert naar mij, en wie jullie afwijst, wijst mij 
af. En wie mij afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft.’ 

17   De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en zeiden: ‘Heer, zelfs de    
       demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam.’  
18   Hij zei tegen hen:  
 ‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen!  
19 Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven om slangen en 

schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te 
breken, zodat niets jullie kan schaden.  

20 Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie 
onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel 
opgetekend is.’    

 
Lied: 967: 1, 4, 5 en 7                 

 
Overdenking 
 
Orgelspel: Sinfonia, BWV 156 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
 

Mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Inleiding op de inzameling van de gaven door de diaken van dienst 
 

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 

1e:  Kerk in Actie Werelddiaconaat Ghana 
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Stop kinderarbeid Ghana.   
2e: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te  
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 
 
 

http://www.givtapp.net/
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Met deze QR-code kunt u                      Heeft u geen Givt-app, 
via de Givt-app geven       gebruik dan deze code 
      

 

 
 
Orgelimprovisatie 
 

Gebed over de gaven 
 

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden, 
gevolgd door het zingen van: Lied 961 
____________________________________________________________ 
 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed steeds beaamd met lied 368 H          
      
We bidden samen het Onze Vader 
 
Slotlied: 657: 1, 2 en 4                      

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  
 
Orgelspel: Preludium en Fuga in F, BWV 556 van  
                  Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
    *** 
 
MEDEDELINGEN 
 
Agenda 
wo 09-07 12.00  Kerk Open tot 14.00   
do  10-07 10.30  Koffieochtend, KC  
za 12-07 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur    
 
Zomer!!!! Tijd voor de jaarlijkse high tea 
Wegens het grote succes in voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een 
high tea. Deze wordt gehouden op dinsdag 22 juli a.s. in het Kerkelijk 
Centrum. Omdat veel mensen zich hierop verheugen, raden we u aan op 
tijd te reageren! 
ALLE gemeenteleden, die elkaar in deze vakantietijd ook buiten de 
kerkdiensten om eens willen spreken/zien, zijn van harte welkom. Echter het 
maximum aantal bezoekers is 35. 
Wilt u zich s.v.p. vóór zondag 20 juli opgeven bij het Kerkelijk Bureau,  
tel. 023 – 524 1913,  e-mail bureau@dorpskerkbloemendaal.nl.   
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De inloop is om 14:30 u, aanvang 15:00 uur. De kosten bedragen  
€ 7,50 per persoon. 
Als u zich hebt opgegeven maar toch bent verhinderd, wilt u dit dan s.v.p. op 
tijd doorgeven, anders moeten we helaas de door ons gemaakte kosten in 
rekening brengen. Bovendien kan er dan nog iemand anders worden 
uitgenodigd. 
We gaan ervan uit dat u zelf voor vervoer zorgt, maar mocht dit een 
probleem opleveren, geeft u dit dan even door. 
We hopen op een gezellige middag! 
Informatie over de zomerlunch op donderdag 21 augustus volgt t.z.t. 
Hetty Lub en Liesbeth Spigt, Werkgroep pastoraat 
 
Programma’s van Radio Bloemendaal 
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren. 
 
Alle-Dag-Kerk deze week: Dhr. Jurjen ten Brinke, organist Martin Zonnenberg 
 
 
 
 

                                          
Dienst zondag 13 juli  2025 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  
Voorganger: ds. Johan Visser 

 
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 

of via uw internetradio 
 

 


