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Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur 

 

- Psalm 8: 1, 3, 4 en 6 

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 

machtige God, Gij die uw majesteit 

ten hemel over ons hebt uitgebreid. 

 

Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 

de maan, de duizend sterren die daar branden, 

wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 

het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 

 

Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 

een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, 

Gij doet hem heersen over zee en land, 

ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand. 

 

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. 

Heer, onze God, hoe vol van majesteit 

hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. 

 

- HH 591: 1 - 4 

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, 

die U ons noemt door sterren, zon en maan. 

Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 

tonen het wonder van uw heerlijkheid. 

 

Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep, 

zeeën en land met macht te voorschijn riep, 

wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 

en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 

 



U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 

U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. 

U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid 

leven om Jezus’ wil in eeuwigheid! 

 

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 

dat in ons zingt met eindeloos refrein. 

Prijzend uw liefde, heffen wij het aan 

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam! 

 

- NLB 363 

Dat ’s Heren zegen op u daal’, 

zijn gunst uit Sion u bestraal’, 

Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer 

looft, looft dan aller heren Heer! 

 

- NLB 919: 1, 2 en 4 

Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen, 

Here God, hoe duizendvoud wekt Gij ons verlangen! 

Ach, ons hart / is verward, leer het op uw lichte 

hoge rijk zich richten. 

 

Want de lichten die wij zelf aan de hemel stelden, 

glinsterend in het zwart gewelf, sterren, ongetelde, – 

al hun glans / dooft nochtans, dan is heel ons leven 

door de nacht omgeven. 

 

Christus, stille vaste ster, o Gij licht der lichten, 

waarnaar wij van her en der onze schreden richten, – 

geef ons moed; / ’t is ons goed U te zien, getrouwe, 

uw hoog rijk te aanschouwen. 

 

 

 



Aanvang dienst 12.40 uur 

 

Woorden van begroeting 

 

Voorganger:   Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Allen:            die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger:   die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Allen:              en niet laat varen het werk van Zijn handen 

 

Groet         

 

Zingen: NLB 220     (melodie “Zo vriendelijke en veilig als het licht”) 
 

Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon, 

een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel, 

ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond, 

zoekt naar het licht en opstaat om te leven, 

zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht, 

zo taalt ons lied naar U, o God van vrede. 

 

Lof zij uw naam die oplicht in de nacht, 

uw luister staat geschreven in de sterren, 

zo hoog van eer, een uitstraling zo zacht, 

taal van genegenheid, tijding van verre. 

Wij zien verwonderd naar de stille pracht, 

zou ooit een mens die heerlijkheid verwerven? 

 

In sierlijk schrift, hoog aan de hemeltrans, 

hebt Gij de nacht uw signatuur gegeven. 

Wij zijn geschreven met dezelfde hand, 

dezelfde gratie wekt ook ons tot leven. 

De morgenster, zozeer aan U verwant, 

Hij heeft het uur der duisternis verdreven. 

 



God van ons hart, Gij die ons zingen doet, 

uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen, 

uw adem geeft ons innigheid en gloed, 

o leid ons uit het huis van schad' en schande – 

Gij schenkt de sterveling een vergezicht, 

uw stad van licht daalt neer over de landen. 

 

Overdenking: “Vincent, schilder van medemenselijkheid” 

n.a.v. Psalm 8 

 
2 HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. 

Uw luister aan de hemel wordt bejubeld  
3  door de mond van kinderen en zuigelingen. 

Tegen uw vijanden hebt U een macht gebouwd 

om hun wraak en verzet te breken. 
4 Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, 

de maan en de sterren door U daar bevestigd, 
5   wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, 

het mensenkind dat U naar hem omziet? 
6  U hebt hem bijna een god gemaakt, 

hem gekroond met glans en glorie, 
7  hem toevertrouwd het werk van uw handen 

en alles aan zijn voeten gelegd: 
8 schapen, geiten, al het vee, 

en ook de dieren van het veld, 
9 de vogels aan de hemel, de vissen in de zee 

en alles wat trekt over de wegen der zeeën. 
10 HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. 

 

Korte instrumentale improvisatie 

 

Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader” 

 

 



 

Collecte voor de Alle-Dag-Kerk   

Geen contant geld bij je? 

Scan dan de QR-code voor digitale betaling 

Alle giften zijn welkom 

 

Zingen: NLB 422: 1 - 3 

 

Laat de woorden die we hoorden klinken in het hart. 

Laat ze vruchten dragen alle, alle dagen door uw stille kracht. 

 

Laat ons weten, nooit vergeten hoe U tot ons spreekt: 

sterker dan de machten zijn de zwakke krachten, vuur dat U 

ontsteekt. 

 

Laat ons hopen, biddend hopen, dat de liefde wint. 

Wil geloof ons geven dat door zo te leven hier Gods rijk begint. 

 

Zegen 

 

Uitleidend orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop van de dienst is er koffie en thee met iets lekkers. 

Wij vinden het leuk om iedereen nog even te ontmoeten. 

Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. 

 

 



 

Giften, donaties en schenkingen zijn van harte welkom: 

NL05INGB0000238938 / NL27RABO0127086544  t.n.v. Stichting 

Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status. Zie 

website onder ‘Schenken’ 

 
De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van 

korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar ook 

niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn. 

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor 

de middagpauzediensten. 

 

Volg ons via:    @alledagkerkamsterdam  

  Podcast. Alledagkerk 

 

www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of 

luisteren naar de dienst; Gedrukte tekst is aan te vragen bij Anny 

Kijk in de Vegte - annykidv@planet.nl 

 

De dienst is ook te beluisteren op dinsdag vanaf 12.25 uur via 

www.radiobloemendaal.nl   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk 

Zondag 27 juli t/m 17 augustus GEEN DIENSTEN 

 

Bestuur Alledagkerk: Ds. Dirk van Duijvenbode – voorzitter 

   Everhard Zwart – secretaris    

   secretaris@alledagkerk.nl  

   Jaap van Rijn – penningmeester 

   Doke Hoekstra – bestuurslid 

   Ds. Koos Staat – bestuurslid  

http://www.alledagkerk.nl/
mailto:annykidv@planet.nl
http://www.radiobloemendaal.nl/
mailto:secretaris@alledagkerk.nl


KO M E N D E   M I D DA G PA U Z E D I E N S T E N  
 

30 juli  Voorganger: Ds. Klaas de Vries 

   (NGK, Koepelkerk, Arnhem) 

   Organist: Everhard Zwart 

 

  6 augustus Voorganger: Ds. Teus Prins 

   (PKN, Aalsmeer) 

   Organist/pianist: Rob van Dijk 

 

13 augustus Voorganger: Ds. Paul Visser 

   (PKN, Den Haag) 

   Organist: Everhard Zwart 

 

20 augustus Voorganger: Ds. Koos Staat 

   (PKN Herv. Gemeente, IJmuiden) 

   Organist/pianist: Rob van Dijk  

 

27 augustus Voorganger: Ds. Jan Reijm 

   (PKN, Hillegondakerk, Rotterdam) 

   Organist: Martin Zonnenberg 

 

 


