
       ORDE VAN DIENST   
           voor de viering op  
     Zondag 17 augustus 2025 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 
                ~ 9e Zondag van de zomer ~   

 
Voorganger  : ds. Jessa van der Vaart 
Ouderling van dienst : Monique Brink 
Diaken   : Anita de Groot 
Organist  : Cees Verschoor 
Koster   : Ewout Lensvelt 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel: Aria uit suite in D van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
Woorden van welkom- door de ouderling van dienst  
 
Aanvangslied: 283     

 
Groet 
Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  
    en van Jezus Christus, onze Heer 
Allen  : Amen.    
 

Bemoediging en gebed van toenadering  
             

 

Kyriëgebed 
      

Loflied: 687        
          
Inleiding op de lezingen 
 
DE SCHRIFT 
 
Eerste lezing: Psalm 82 (Gerhardt en Van der Zeyde) 
 
1 In de godenschare, onwrikbaar, staat God,  
 houdt te midden der goden het recht hoog.  
2 Hoe lang nog richt gij in onrecht,  
 verleent gij de bozen uw gunst? 
3 Geef de schamele recht en de wees,  
 bescherm wie gering en berooid is,  
4 geef wie arm is en honger lijdt uitkomst,  
 ontruk hem aan de greep van wie kwaad wil.  
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5 Geen besef is er meer en geen oordeel: 
 in duisternis wandelen zij om. 
 Alom wankelt de grondslag der aarde.  
6 Ik was het die sprak: Gij zijt goden,  
 zonen van de Allerhoogste gij allen. 
7 Toch – de dood van elk mens zult gij sterven: 
 zo goed als een vorst valt, valt gij.  
8 Sta op, o God, richt de aarde: 
 gij die rechtmatig bezit 
 alle volken. 
 
Lied: Psalm 82            

 
Tweede lezing: Lukas 12, 49-58 (Oosterhuis Van Heusden) 
 
49 Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen 
 en wat wil ik anders dan dat het branden zal.  
50 Ik moet in een doop worden ondergedompeld 
 en hoe ben ik aangegrepen zolang het niet is volbracht.  
51 Denk je dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? 
 Nee, zeg ik jullie, om verdeeldheid te brengen. 
52 Van nu af zal het zijn: vijf in één huis, verdeeld, 
 drie tegen twee, twee tegen drie. 
53 Verdeeld zullen zijn: vader en zoon, zoon en vader, tegen elkaar, 
 moeder en dochter, dochter en moeder, tegen elkaar, 

schoonmoeder en schoondochter, schoondochter en 
schoonmoeder, tegen elkaar. 

 

56 Toen sprak hij tot de menigten: 
 Als jullie een wolk zien opstijgen in het westen, zeg je onmiddellijk: 
 ‘Er komt regen’ – en zo gebeurt het ook. 
55 En waait de wind uit het zuiden, zeg je: 
 ‘Het wordt heet’ – en zo gebeurt het. 
56 Huichelaars,  
 het aanschijn van aarde en hemel ben je in staat te herkennen – 
 waarom ben je niet in staat deze tijd te herkennen? 
57 En waarom onderscheiden jullie niet zelf wat rechtvaardig is? 
58 Stel, je gaat met je tegenpartij naar de rechtbank, 
 probeer dan onderweg met hem tot een schikking te komen, 
 anders sleept hij jou voor de rechter  
 en de rechter zal je overleveren aan de diender 
 en de diender zal je gevangenzetten. 
 En ik zeg je: Je komt daar niet uit 
 voordat je de laatste cent hebt betaald. 
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Lied: 527 1, 3, 4 en 5     
 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Inleiding op de inzameling van de gaven door de diaken van dienst 
 
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 
1e: Heifer Nederland U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL86 
TRIO 0320 95004 41 t.n.v. Heifer Nederland of online doneren via de website 
heifer.nl. 

 
2e: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te  
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 
 
Met deze QR-code kunt u                      Heeft u geen Givt-app, 
via de Givt-app geven       gebruik dan deze code 
      

 

 
 
Orgelimprovisatie 
 
Gebed over de gaven 
 

 
Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden, 
gevolgd door het zingen van: Lied 961 
_____________________________________________________________ 
                                                    

 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
steeds beaamd met lied 368 H          

                                                                               
We bidden samen het Onze Vader 
 
 

http://www.givtapp.net/
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Slotlied: 1001   

 
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  
 
Orgelimprovisatie  
 
    *** 
MEDEDELINGEN 
 
Agenda 
wo 20-08 12.00  Kerk Open tot 14.00   
do  21-08 10.30  Koffieochtend, KC 
  12.30 Lunch, KC 
  20.00 Open avond Gaza, KC 
za 23-08 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur 
    
Open gesprek over GAZA 
De humanitaire crisis die zich voltrekt in Gaza als gevolg van de oorlog, roept 
machteloosheid op, emoties en vragen – ook aan de kerk. Op donderdag 21 
augustus is er tijdens een open avond gelegenheid om daarover met elkaar in 
gesprek te gaan. Er is ruimte om te delen wat er leeft en dominee Jessa van der 
Vaart zal verslag doen van de acties die vanuit voorgangers en gemeentes 
georganiseerd worden richting de landelijke kerk. 
De avond begint om 20.00 uur. Het is handig als u zich van tevoren opgeeft bij 
Liesbeth Spigt via spigt@telfort.nl. 
 
Programma’s van Radio Bloemendaal 
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren. 
 
Alle-Dag-Kerk deze week: ds.Paul Visser, organist Everhard Zwart 
 
 
 
 

                                          
Dienst zondag 24 augustus 2025 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  
Voorganger: ds. Florida de Kok 

 
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 

of via uw internetradio 
 

 


