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Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur 
 

- Psalm 103: 3 en 5 

Hij is een God van liefde en genade, 

barmhartigheid en goedheid zijn de daden 

van Hem die niet voor altijd met ons twist, 

die ons niet doet naar alles wat wij deden, 

ons niet naar onze ongerechtigheden 

vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 

 

Zoals een vader liefdevol zijn armen 

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 

God onze Vader, want wij zijn van Hem. 

Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 

Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen, 

slechts leven op de adem van zijn stem. 

 

- JdH 330  

Leer mij Uw weg, o Heer, leer mij Uw weg.  

Schenk van Uw kracht mij meer, leer mij Uw weg.  

Houdt mij in evenwicht, dat 'k voor Uw aangezicht  

wandel in 't volle licht, leer mij Uw weg.  

 

Hoe ook mijn leven wordt, leer mij Uw weg.  

't Leven zij lang of kort, leer mij Uw weg.  

Is dan mijn loop volbracht, vrees ik geen dood of macht,  

daar mijn ziel U verwacht, leer mij Uw weg.  

 

Wat ook dit leven brengt, Hij is nabij.  

't Zij 't vreugd of droefheid schenkt, Hij is nabij.  

Hoe sterk ook satans macht, Jezus geeft licht en kracht,  

ieder die Hem verwacht; Hij is nabij 

 

 



- JdH 569: 1 en 3 

Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad, Wees Gij mijn Gids. 

Wijs mij de weg naar Sions gouden stad, Wees Gij mijn Gids. 

Blijf dicht mij bij, Ga stap voor stap mij voor, 

Dan ben ’k gerust En veilig volg ’k Uw spoor. 

 

Nu aan Zijn hand, dwaal ’k nimmer van den weg, Hij is mijn Gids. 

’t Zij door moeras of wel langs struik en heg, Leidt mij mijn Gids. 

Licht, vriend’lijk licht stroomt van Zijn aangezicht, 

’k houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht. 

 

- NLB 247: 1, 3 en 4 

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 

Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

 

U heb ik nodig, uw genade is 

mijn enig licht in nacht en duisternis. 

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 

In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

 

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 

Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 

Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 

Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 

 

- Hemelhoog 420: 1 - 4 

Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind, 

dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. 

Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, 

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 

 

 



Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. 

Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. 

Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, 

leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 

 

Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind 

dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. 

Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, 

spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan. 
 

Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend 

hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. 

Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, 

toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 

 

 

Aanvang dienst 12.40 uur 

 

Woorden van begroeting 

 

Voorganger:   Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Allen:            die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger:   die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Allen:             en niet laat varen het werk van Zijn handen 

 

Groet         

 

Zingen: Psalm 77: 4 en 6 

 

God, op wat Gij eens verrichtte, wil ik mijn betrouwen stichten. 

Wat Gij eens gedaan hebt is steeds in mijn gedachtenis. 

Heel de wereld zag uw sterkte, zag de wonderen die Gij werkte, 

toen Gij, groot in heiligheid, Jakobs volk hebt uitgeleid. 

 



God, uw pad was door de golven. Wateren hebben het bedolven 

en uw voetspoor uitgewist: geen die nog uw treden gist. 

Maar Gij gaf een goed geleide aan het volk dat Gij bevrijdde: 

Mozes’ en Aärons hand voerde ’t in een veilig land. 

 

Overdenking: God staat niet in de “Walk of Fame” 

n.a.v. Psalm 77 
1 Voor de koorleider.  
2 Luid roep ik God, ik schreeuw het uit, luid roep ik God – dat Hij mij hoort. 
3  Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer, bij nacht hef ik mijn handen, 

rusteloos, mijn ziel laat zich niet troosten. 
4 Ik denk aan God en moet zuchten, mijn gedachten vermoeien mijn geest.  
5 U laat me mijn ogen niet sluiten, van onrust vind ik geen woorden, 
6  ik zie terug op voorbije tijden, op de dagen en jaren van vroeger, 
7 bij nacht denk ik aan mijn spel op de snaren, mijn hart zoekt, mijn geest vraagt: 
8  Zou de Heer voor eeuwig verstoten, zou Hij niet langer liefhebben? 
9 Is zijn trouw voorgoed verdwenen, zijn woord voor eens en altijd verstomd? 
10  Vergeet God genadig te zijn, verbergt zijn ontferming zich achter zijn toorn?  
11  En ik zeg: ‘Ik weet wat mij kwelt, de hand van de Allerhoogste is niet meer 

dezelfde.’ 
12  Ik denk terug aan de daden van de HEER – ja, ik denk aan uw wonderen van 

vroeger, 
13 overweeg elk van uw werken en houd in gedachten uw grote daden. 
14  Uw weg, God, is een heilige weg – welke god is zo groot als onze God? 
15 U bent de God die wonderen doet, U hebt de volken uw macht getoond, 
16  uw arm heeft uw volk bevrijd, de kinderen van Jakob en Jozef.  
17  Toen het water U zag, o God, toen het water U zag, begon het te beven, 

een huivering trok door de oceanen. 
18  De wolken stortten water, de hemel dreunde luid, uw pijlen flitsten heen en 

weer, 
19  uw donder rolde dreunend rond, bliksems verlichtten de wereld, 

de aarde trilde en schokte. 
20  Door de zee liep uw weg, door de wijde wateren uw pad, 

maar uw voetsporen bleven onzichtbaar. 
21  U leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aäron. 

 

Korte instrumentale improvisatie 

 



Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader” 

 

Collecte voor de Alle-Dag-Kerk  

 

Geen contant geld bij je? 

Scan dan de QR-code voor digitale betaling 

Alle giften zijn welkom 

 

Zingen: NLB 913: 1, 2 en 4 

 

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand, 

moedig sla ik dus de ogen, naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen, Vader wat Gij doet is goed. 

Leer mij slechts het heden dragen, met een rustig, kalme moed. 

 

Heer ik wil Uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. 

Zalig Hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. 

Schijnen mij Uw wegen duister, zie ik vraag U niet: waarom? 

Eenmaal zie ik al Uw luister, als ik in Uw hemel kom. 

 

Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, 

loop ik met gesloten ogen, naar het onbekende land. 

 

Zegen 

 

Uitleidend orgelspel 

 
 

 

Na afloop van de dienst is er koffie en thee met iets lekkers. 

Wij vinden het leuk om iedereen nog even te ontmoeten. 

Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. 

 

 



www.alledagkerk.nl voor veel informatie, het complete rooster en 

het naluisteren van de dienst.  

Gedrukte tekst van de preek is aan te vragen bij: 

Anny Kijk in de Vegte - annykidv@planet.nl 

 

Wordt onze volger via Facebook:     alledagkerkamsterdam    

Alleen de preek beluister je via Spotify:   Podcast Alledagkerk 

 

De complete dienst is te beluisteren op volgende dinsdag vanaf 12.25 

uur via www.radiobloemendaal.nl 

 

Giften, donaties en schenkingen zijn van harte welkom: 

NL05INGB0000238938 / NL27RABO0127086544  t.n.v. Stichting  

Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status.  

Zie website onder ‘Schenken’ of informeer bij 

penningmeester@alledagkerk.nl 
 

De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van 

korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar ook 

niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn. 

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor 

de middagpauzediensten.  
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk 

Komende zondag Ds. Koos Staat 

Muziek: niet bekend 

 

Bestuur Alle-Dag-Kerk:  Ds. Dirk van Duijvenbode – voorzitter 

       Everhard Zwart – secretaris    

       secretaris@alledagkerk.nl  

       Jaap van Rijn – penningmeester 

       Doke Hoekstra – bestuurslid 

       Ds. Koos Staat – bestuurslid  

http://www.alledagkerk.nl/
mailto:annykidv@planet.nl
http://www.radiobloemendaal.nl/
mailto:secretaris@alledagkerk.nl


KO M E N D E   M I D DA G PA U Z E D I E N S T E N  
 

 3 september Voorganger: Mgr. Jan Hendriks 

   (RK Bisschop, Haarlem/Amsterdam) 

   Organist: Everhard Zwart 

 

10 september Voorganger: Ds. Ruud Stiemer 

   (PKN, Grote Kerk, ’s Hertogenbosch) 

   Organist: Martin Mans 

 

17 september Voorganger: Evangelist Johan Krijgsman 

   (Benthuizen) 

   Organist: Wilbert Magré 

 

24 september Voorganger: Ds. Arenda Haasnoot 

   (PKN, De Brug, Spijkenisse) 

   Organist: Everhard Zwart 

 

  1 oktober  Voorganger: Ds. Dirk van Duijvenbode 

   (PKN, Dorpskerk, Hoek van Holland) 

   Organist/pianist: Rob van Dijk 

 

 


