ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 14 september 2025
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur

~ 13® Zondag van de zomer ~

Startzondag
Voorganger : ds. Jessa van der Vaart
Ouderling van dienst  : Beppechien Bruins Slot
Diaken : Jan van der Kroon
Organist : Dirk Out
Koster : Ewout Lensvelt
Kinderkring : Voor alle kinderen van de basisschool
Creche : Voor alle kinderen van 0-4 jaar

VOORBEREIDING
Orgelspel: A Trumpet Minuet’ van Alfred Hollins (1865-1942)

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst

Aanvangslied: 280: 1, 2,3,5en7

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Allen : Amen.

Bemoediging en gebed van toenadering

V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Kyriégebed
Loflied: 274
Moment met de kinderen

Inleiding op de lezingen



DE SCHRIFT

Eerste lezing: uit Handelingen 12, 1-11 Alex van Heusden

1 Omstreeks die tijd sloeg Herodes, de koning,

de hand aan enkelen van de gemeente om hen te mishandelen.
2 Hij bracht Jakobus, de broer van Johannes, om met het zwaard.
3 Toen hij zag dat dit de Judeeérs welgevallig was,

ging hij door en nam ook Petrus in hechtenis —
het waren de dagen van de ongezuurde broden.
4 Nadat hij hem had opgepakt, zette hij hem gevangen
en gaf hem over aan vier viertallen soldaten om hem te bewaken,
van plan om hem na het Pascha voor het volk te brengen.

5 Zo werd Petrus in de gevangenis bewaakt,
maar door de gemeente werd vurig tot God voor hem gebeden.
6 In die nacht, toen Herodes hem ging voorleiden,

lag Petrus te slapen tussen twee soldaten in,
met twee ketenen aan hen geboeid,
wachters voor de poort hielden de wacht.
7 En zie: daar stond een engel van de Heer bij hem
en licht straalde in het cachot.
Hij stootte Petrus in de zij, wekte hem en zei:
Sta vlug op!
En de ketenen vielen van zijn handen.
8 De engel sprak tot hem:
Doe je gordel om en je sandalen aan.
Zo deed hij.
Ook zei hij tegen hem:
Sla je mantel om en volg mij.
9 Hij ging naar buiten en volgde hem.
Hij wist niet of het waar was wat door de engel geschiedde —
hij meende en visioen te zien.
10 Zij gingen langs de eerste wachtpost en langs de tweede
en kwamen bij een ijzeren poort die naar de stad leidde,
die automatisch voor hen openging.
Zij gingen naar buiten, liepen één straat ver —
en op dat moment was de engel niet meer bij hem.
11 En Petrus, tot zichzelf gekomen, sprak:
Nu weet ik waarlijk dat de Heer zijn engel heeft gezonden
en mij gerukt heeft uit de hand van Herodes
en uit alles wat er van het volk de Judeeérs te duchten viel.

Lied: 756: 1,2 en 3



Tweede lezing: uit Handelingen 12, 12-25 Alex van Heusden
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Toen hij zich dat realiseerde, kwam hij bij het huis van Maria, de
moeder van Johannes, die ook Marcus wordt genoemd,
waar er heel wat bijeen waren om te bidden.
En toen hij klopte op de deur van het poortgebouw,
kwam een dienstmeisje horen wie er was.
Haar naam was Rhodé — Roos.
Toen zij de stem van Petrus herkende,
maakte zij van blijdschap niet het poortgebouw open, maar rende
naar binnen en berichtte dat Petrus voor het poortgebouw stond.
Maar zij zeiden tot haar:
Je bent gek.
En zij maar volhouden dat het echt zo was.
Zij zeiden:
Het is zijn engel.
En Petrus maar kloppen. Toen zij dan opendeden,
zagen zij hem en stonden versteld.
En hij maande hun met zijn hand dat zij stil moesten zijn
en verhaalden hen hoe de Heer hem uit de gevangenis had uitgeleid
en sprak:
Brengen jullie dit bericht aan Jakobus en aan de broeders.
En hij ging heen en reisde naar een andere plaats.
En toen het dag geworden was,
was de paniek onder de soldaten niet gering
over wat er met Petrus geschied was.
Herodes ging hem zoeken en vond hem niet, hij ondervroeg de
bewakers, hij beval hen af te voeren, hij vertrok uit Judea naar
Caesarea — Keizerstad. Daar verbleef hij.
Hij was zeer vertoornd op de Tyriérs en de Sidoniérs.
Die kwamen eendrachtig (in één delegatie) bij hem
en wisten Blastus, de kamerheer van de koning, te overreden
en vroegen om vrede, want hun gebied was voor het voedsel
afhankelijk van dat van de koning.
En op een overeengekomen dag zat Herodes,
gehuld in een koninklijk gewaad,
op het verhoog en hield een lange rede tot hen.
En het volk hief aan:
Van een god is deze stem, niet van een mens!
Onmiddellijk stootte een engel van de Heer,
omdat hij niet de eer aan God had gegeven.
Hij werd door wormen opgevreten en blies zijn laatste adem uit.
En het woord van God nam toe en verbreidde zich.
Barnabas en Saulus keerden terug naar Jeruzalem
na hun dienst te hebben vervuld
en ze namen Johannes mee, die ook Marcus werd genoemd.



Lied: 756 :4,5en 6
Overdenking
Lied: 767 1,2,3,4en7

AFSCHEID EN BEVESTIGING AMBTSDRAGERS
Afscheid van aftredende ambtsdragers

Gebed

Presentatie van (opnieuw) aantredende ambtsdrager
Opdracht

Gelofte en verbintenis

Belofte van de gemeente

V: Gemeente van Christus,
belooft u
uw ambtsdrager te omringen
met uw meeleven,
hem bij te staan
in onze gezamenlijke dienst
aan de Heer en zijn Rijk,
en hem keer op keer
te dragen met uw gebed?

A: Ja, dat beloven wij!
Lied: 362:1 en 2

GAVEN EN GEBEDEN

Mededelingen door de ouderling van dienst

Inleiding op de inzameling van de gaven door de diaken van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1¢: KiA Wereld diaconaat: Straatkinderen in Indonesié

U kunt dit werk steunen door aan de collecte te geven of uw bijdrage over te
maken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Straatkinderen

Indonesié’.

2¢: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te

maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59


http://www.givtapp.net/

Met deze QR-code kunt u Heeft u geen Givt-app,
via de Givt-app geven gebruik dan deze code
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Orgelimprovisatie

Gebed over de gaven

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden,
gevolgd door het zingen van: Lied 961

Dankgebed, voorbeden en stil gebed steeds beaamd met lied 368 H
We bidden samen het Onze Vader

De kinderen komen terug uit de kinderkring

Inleiding op de overstap van de tieners

Zegen voor Aafke en Mats

Slotlied: 416

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b
Orgelspel: 'Te Deum’ van Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)
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Na de dienst bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten
bij koffie of thee in het Kerkelijk Centrum

MEDEDELINGEN

Agenda
di 16-09 12.30 Sierlijke Kroon, KC

wo 17-09 10.30 Schilderen met Adrie Winter, KC

12.00 Kerk Open tot 14.00
do 18-09 10.30 Koffieochtend, KC

20.00 Filosofiekring, KC

20.00 Bijbeltafel voor ongelovigen, Consistorie
za 20-09 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur



Programma’s van Radio Bloemendaal
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren.

Alle-Dag-Kerk deze week: ds. Ruud Stiemer, organist Martin Mans

Dienst zondag 21 september 2025 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorgangers: ds. Tjitske de Vries- Meijer en
ds. Jessa van der Vaart

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio




