
       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
       Zondag 21 september 2025 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 
 

                 ~ 1e Zondag van de herfst ~ 
   
Voorganger  : ds. Tjitske de Vries-Meijer 
     ds. Jessa van der Vaart 
Ouderling van dienst : Liesbeth Spigt 
Diaken   : Anneke Weenink 
Organist/ pianist : Dirk Out 
Saxofonist  : Ineke Wentink 
Koster   : Adriana Verkuyl 
 

Afscheid van ds. Tjitske de Vries-Meijer 
als predikant van de Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen 

 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel: ‘Was Gott tut das ist wohlgetan’  

       van Johann Peter Kellner (1705-1772) 
 
Woorden van welkom- door de ouderling van dienst  
 
Aanvangslied: Lied 276    

Groet 
Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  
    en van Jezus Christus, onze Heer 
Allen  : Amen.    
 

Bemoediging en gebed van toenadering  

 
Kyriëgebed 
 
Loflied: Lied 146 vers 1, 2 en 3 

Inleiding op de lezingen 
 
DE SCHRIFT 
 
 
 
 



2 

 

Eerste lezing: Amos 8: 4-7 (NBV21) 
4 Jullie die de armen kwaad willen berokkenen en uit zijn op de 

ondergang van de machtelozen van dit land, luister!  
5 Jullie zeggen: ‘Wanneer is de dag van de nieuwemaan voorbij, zodat 

we weer koren kunnen verkopen? Wanneer de sabbat, zodat we 
weer graan kunnen verhandelen?’ Jullie maken de efa kleiner, jullie 
maken de sjekel zwaarder en jullie knoeien met de weegschaal.  

6 Jullie kopen de zwakken voor een handvol zilver, de armen voor een 
paar sandalen, en jullie zeggen: ‘Ook het kaf verkopen we als 
graan!’  

7 Dit zweert de HEER bij de trots van Jakobs volk: Nooit zal Ik een 
van jullie daden vergeten. 

 
Muzikaal intermezzo saxofoon en piano: 

’Tambourin’  van Jean-Philippe Rameau 1683-1764) 
 
Tweede lezing: Lucas 16: 1-17 (NBV21) 
1 Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen:  

Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen 
kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwistte.  

2 De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem:  
“Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer,  
want je kunt niet langer rentmeester blijven.”  

3 Toen zei de rentmeester bij zichzelf:  
Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op 
het land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me.  

4 Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de 
mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij 
hen thuis ontvangen.  

5 Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De 
eerste vroeg hij:  

“Hoeveel bent u mijn heer schuldig?”  
6  “Honderd vaten olijfolie,”  

antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem:  
“Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van.”  

7 Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar:  
“En u, hoeveel bent u schuldig?”  
“Honderd balen graan,”  

luidde het antwoord. De rentmeester zei:  
“Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van.”  

8 En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had 
gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met 
elkaar om dan de kinderen van het licht.  
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9 Ook Ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse mammon, 
opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de 
mammon er niet meer is. 

10 Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om 
veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het 
om veel gaat.  

11 Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse 
mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen 
toevertrouwen?  

12 En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, 
wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt?  

13 Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten 
en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en 
de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de 
mammon.’ 

14 De farizeeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze 
haalden honend hun neus voor Hem op.  

15 Maar Jezus zei tegen hen:  
‘U wilt bij de mensen voor rechtvaardig doorgaan, maar God 
kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is 
een gruwel in de ogen van God. 

16 De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien 
wordt het koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt 
met klem genodigd binnen te komen.  

17 Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook 
maar één tittel van de wet wegvalt. 1 

8 Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt 
overspel, en ook wie trouwt met een vrouw die door haar 
man is verstoten, pleegt overspel. 

 
Muzikaal intermezzo saxofoon en piano:  

‘Vocalise’ van Sergie Rachmaninoff (1873-1943) 
 
Overdenking 
Lied: 912 wisselzang: vers 1 allen, vers 2 mannen, vers 3 vrouwen, vers 4 
mannen, vers 5 vrouwen, vers 6 allen  

 

 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Inleiding op de inzameling van de gaven door de diaken van dienst 
 
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 

http://www.givtapp.net/
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1e: Ouderenwerk 
Als u uw bijdrage wilt overmaken, is deze welkom op het rekeningnummer van 
de Diaconie: NL75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. ‘Collecte ouderenwerk 21 
september’. 
 
2e: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te  
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 
 
Met deze QR-code kunt u                      Heeft u geen Givt-app, 
via de Givt-app geven       gebruik dan deze code 
      

 

 
 
Muzikaal intermezzo saxofoon en piano:  
 ‘Gymnopédie’ van Erik Satie (1866-1925) 
 
Gebed over de gaven 
 

 
Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden, 
gevolgd door het zingen van: Lied 961 
_____________________________________________________________                                                       
 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
steeds beaamd met lied 368 J         
 
We bidden samen het Onze Vader 
. 
Afscheid en losmaking van ds. Tjitske de Vries-Meijer 
 
Gebed 
 
Slotlied (staande): Lied 423          

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  
 
Orgelspel: ‘Grand Choeur alla Händel’  
                   van Alexandre Guilmant (1837-1911) 
 
    *** 
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MEDEDELINGEN 
 

Agenda 
wo 24-09 10.30 Schilderen met Adrie Winter 

12.00  Kerk Open tot 14.00   
do  25-09 10.30  Koffieochtend, KC  
za 27-09 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur 
    

Voorlichtingsbijeenkomst valpreventie 
Op 1 oktober a.s. organiseert Sport Support Bloemendaal i.s.m. Welzijn 
Bloemendaal een voorlichtingsbijeenkomst over valpreventie en gezond 
bewegen voor 65+ in het Kerkelijk Centrum. 
U bent van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen. De inloop is vanaf 
10.30 uur. Aanvang11.00 uur. Met gratis lunch. Opgave via 
valpreventie@sportsupport.nl of 06-12902473.Degene die 
zich al hebben opgegeven bij Liesbeth Spigt hoeven dat niet nogmaals te doen. 
Programma’s van Radio Bloemendaal 
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren. 
Vanaf 14 september online: Dichtwerk met Leny Deurloo 
Dichtwerk van eind september gaat over de herfst. Bij herfst kun je denken aan 
het einde van de zomer als bloeiperiode, het ondergang van bloei, dus aan een 
tijd van verval en een voorportaal van de dood. In de gedichten die Leny uitzocht 
voor haar uitzending gelden heel andere associaties. Hier gaat het over een 
wandeling als wij de geur van hooi van onze voeten losschuifelen. Het gaat over 
eikels, kastanjes en paddenstoelen die ons naar sprookjes voeren, over hoe op 
zilveren voeten de groet van de goden op de mensen wordt overgebracht. Herfst 
als mooie periode van rust, stilte en ijle vergezichten. 
 

Vanaf deze week online: Orgelpunt met Bert Wisgerhof 
Deze orgelpuntaflevering is een terugblik op het 16e Schnitger Orgel Festival dat 
afgelopen juni zich in Alkmaar werd gehouden. Van Dick Koomans kreeg Bert 
daar zoveel mooi geluidsmateriaal van, dat hij dat op 21 september wil gebruiken 
als voortzetting van zijn eerdere uitzending naar aanleiding van het Alkmaarse 
orgelfestival. Nu met meer opnamen van de Nederlandse finalist Diederik 
Blankesteijn en van de concerten door juryleden. 
 

Alle-Dag-Kerk deze week: dhr. Johan Krijgsman, organist Wilbert Magré 
 

                                  Dienst van Schrift en Tafel 
zondag 28 september 2025 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart 

 
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 

of via uw internetradio 
 

 


