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Teksten

1. Antonio Vivaldi, Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo

2. Adrian Batten, O sing joyfully, Psalm 81 vers. 1-4

O sing joyfully unto God our strength :

make a cheerful noise unto the God of Jacob.

Take the song, bring hither the tabret :

the merry harp with the lute.

Blow up the trumpet in the new-moon :

even in the time appointed, and upon our solemn feast-day.
For this was made a statute for Israel :

and a law of the God of Jacob.

3. G.F. Handel uit de Messiah, And the Glory of the Lord, Koor - Jesaja 40:5
And the glory of the Lord shall be revealed,

and all flesh shall see it together,

for the mouth of the Lord hath spoken it.

4. Samuel S. Wesley, Lead me Lord

Lead me, Lord, lead me in thy righteousness,
make thy way plain before my face.

For it is thou, Lord, thou, Lord only,

that makest me dwell in safety.

5. Klaas Bolt, variatie over Psalm 43, Dan ga ik op tot Gods altaren
Dan ga ik op tot uw altaren

tot U, o bron van zaligheid.

Dan mag mijn ziel uw heil ervaren

en dankbaar ruisen alle snaren

voor U die al mijn vreugde zijt

en eind’loos mij verblijdt.

6. Gabriel Fauré, Cantique de Jean Racine

Woord gelijk aan de Allerhoogste!

Onze enige hoop, eeuwige dag,

wij verbreken de vredige stilte van de nacht,

Goddelijke Heiland, richt uw blik op ons.

Verspreid over ons het vuur van uw machtige genade,
Dat de hele onderwereld viucht bij de klank van uw stem,
Neem de slaap weg van een smachtende ziel,

Die haar brengt tot het vergeten van uw wetten!

O Christus, wees dit trouwe volk gunstig gezind

Dat om u te zegenen bijeen is gekomen,

Ontvang de gezangen die het aanbiedt tot uw onsterfelijke glorie,
Dat het terug moge keren vol van uw gaven.
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7. John Rutter, All things bright and beautiful

Refrein: The sunset and the morning
All things bright and beautiful, That brightens up the sky.
All creatures great and small,
All things wise and wonderful: The cold wind in the winter,
The Lord God made them all. The pleasant summer sun,
The ripe fruits in the garden,
Each little flow’r that opens, He made them every one.
Each little bird that sings,
He made their glowing colors, He gave us eyes to see them,
He made their tiny wings. And lips that we might tell
How great is God Almighty,
The purple-headed mountains, Who has made all things well.

The river running by,

8. Georg Friedrich Handel, Lord I trust Thee
Lord | trust Thee, | adore Thee,

ah, thou friend of man restore me.

On thy loving grace relying,

for the bread of life I’'m sighing.

Quench my thirst and let my hunger cease,
fill my heart with joy and endless peace.
When the breath of life has left my,

may my soul be blended with Thee.

9. Felix Mendelssohn, Verleih’ uns Frieden gnadiglich,
Verleih” uns Frieden gnéadiglich,

Herr Gott, zu unser’n Zeiten,

Es ist doch ja kein Ander’ nicht,

Der fir uns kénnte streiten,

Denn du, unser Gott alleine.



