ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 5 oktober 2025
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur

~ 3° Zondag van de herfst ~

Israélzondag

Voorganger : ds. Ineke Clement

Ouderling van dienst  : Monique Brink

Diaken : Anneke Weenink

Organisten : Agnes van Bekkum en Anne Brummelkamp
Koster : Adriana Verkuyl

VOORBEREIDING

Orgelspel: Ballo del granduca, Jan Pieters zoon Sweelinck (1562 - 1621)
en Fantasia in F, Georg Philipp Telemann (1681 — 1767)

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst

Aanvangslied: psalm 122: 1 en 2

Groet

Voorganger : Wees gegroet in de naam van de Levende
Die was, die is en die op ons toekomt
In Jezus Christus, onze Heer

Allen : Amen.

Bemoediging en gebed van toenadering
Kyriégebed

Loflied: 657: 3 en 4

Inleiding op de lezingen

Gebed

DE SCHRIFT

Eerste lezing: Deuteronomium 32:1-7 (NBV)

1 ‘Leen mij uw oor, hemel, nu ik ga spreken,
luister, aarde, naar wat ik zeggen zal.



Moge mijn onderricht neerdalen als regen
mogen mijn woorden zijn als milde dauw,
als regen die de grond doordrenkt,
lenteregen die het groen in bloei zet.

Want de naam van de HEER roep ik uit:

de HEER is onze God, laat iedereen hem prijzen!
Hij is een rots, hij staat voor recht;

alles wat hij doet is volmaakt.

Trouw is God, rechtvaardig en zuiver,

in hem is geen spoor van kwaad.

Maar zijn kinderen werden hem ontrouw:

tot hun schande gaven zij hun kindschap op.
Vals en trouweloos is dit volk.

Is dit uw antwoord aan de HEER?

Hoe komt u zo dwaas? Waar is uw verstand?
Is hij niet uw vader, uw schepper?

Hij heeft u gemaakt, hij riep u tot leven.
Denk aan de tijden van weleer,

verdiep u in het verre verleden.

Vraag uw vader ernaar, hij zal het vertellen;
vraag de oudsten en zij zullen verhalen.

Orgelspel: Allegro spirituoso uit Sonatina 1, KV 213

Wolfgang Amadeus Mozart (1756- 1791)

Psalm 122 (NBV)
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Een pelgrimslied van David.

Verheugd was ik toen ik hoorde:‘Wij gaan naar het huis van de HEER,
verheugd ben ik, nu onze voeten staan binnen je poorten, Jeruzalem.
Jeruzalem, als een stad gebouwd, hecht en dicht opeen.

Daar komen de stammen samen, de stammen van de HEER,

om Israéls plicht te vervullen, te prijzen de naam van de HEER.

Daar zetelt het gerecht, daar troont het huis van David.

Vraag om vrede voor Jeruzalem:‘Dat rust hebben wie van je houden,
dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting.’

Om mijn verwanten en vrienden zeg ik: ‘Vrede zij in jou.’

Om het huis van de HEER, onze God, wens ik je al het goede.

3

Lied: 737:1,2,3, 4 en 21

Tweede lezing: Matteiis 7:24 - 28

24

Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken
worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.



25 Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er
stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte
het niet in, want het was gefundeerd op een rots.

26 En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan
vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde
op zand.

27 Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er

stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt,
stortte het in, en er bleef alleen een ruine over.’

28 Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep
onder de indruk van zijn onderricht.

Lied: 313:1en 3

Overdenking

Orgelspel: Andante, Menuet en Trio uit Sonatina 1,
KV 213 Wolfgang Amadeus Mozart (1756- 1791)

GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen door de ouderling van dienst
Inleiding op de inzameling van de gaven door de diaken van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1¢: KIA Werelddiaconaat, Dialoog Israél U kunt dit werk steunen door uw
bijdrage aan dit programma over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457
457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het project 'Dialoog Israél' of doneer
online. Hartelijk dank!

2¢: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te

maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u Heeft u geen Givt-app,
gebruik dan deze code

Orgelimprovisatie


http://www.givtapp.net/

Gebed over de gaven

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden,
gevolgd door het zingen van: Lied 961

Dankgebed, voorbeden en stil gebed
steeds beaamd met lied 368 J

We bidden samen het Onze Vader
Slotlied (staande): 802: 1, 4en 6
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b

Orgelspel: Contredanse en Rondo uit Sonatina 1, KV 213
Wolfgang Amadeus Mozart (1756- 1791)
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MEDEDELINGEN

Agenda
wo 08-10 10.30 Schilderen met Adrie Winter, KC

12.00 Kerk Open tot 14.00
do 09-10 10.30 Koffieochtend, KC

20.00 Op verhaal komen, Consistorie
za 11-10 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur

Zondag 12 oktober

Op zondag 12 oktober werkt verhalenverteller Kees Posthumus mee aan de
kerkdienst ‘Vier de schepping’, over het thema ‘duurzaamheid’.

In de dienst worden drie verhalen verteld, waarin de schoonheid van de
schepping wordt gevierd. ‘De eerste dans’ vertelt hoe God op de zevende dag de
mensen leert dansen, geinspireerd door vlinders, zwanen en apen. In ‘Wie heeft
de wereld gemaakt?’ passeren tal van dieren en mensen de revue, die proberen
te overleven in een veranderend klimaat. Het derde verhaal, ‘De eerste kus ter
wereld’ geeft een antwoord op de vraag hoe mensen op het idee kwamen om
elkaar te gaan zoenen.

Openstelling Maranatha zaterdag 18 oktober 15 — 17 uur

Zoals u wellicht hebt kunnen zien, is de verbouwing van Maranatha zo goed als
afgerond; momenteel wordt alleen de tuin nog ingericht. Hoogste tijd dus om u de
gelegenheid te geven het eindresultaat te bekijken. Daarom nodigen we u uit om
op zaterdag 18 oktober a.s. tussen 15 en 17 uur een kijkje te komen nemen.
Daarnaast kunnen we u melden dat we op dit moment (tijdelijke) huurders aan
het zoeken zijn voor Maranatha. De eerste kandidaten hebben zich al
aangekondigd en met een aantal daarvan worden vervolgafspraken gepland.
Uiteraard houden we u op de hoogte van de voortgang.




Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u een lid van het college van
kerkrentmeesters hierover benaderen.

Programma’s van Radio Bloemendaal
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment
beluisteren. Online vanaf 5 oktober: Orgelpunt met Kees Schuurman

Alle-Dag-Kerk deze week: ds. Dirk van Duijvenbode, organist Rob van Dijk

Dienst zondag 12 oktober 2025 in de Dorpskerk
“Vier de schepping”
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart
Verhalenverteller: Kees Posthumus
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl/
of via uw internetradio




