
         ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
          Zondag 12 oktober 2025 
               in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 
                 ~ 4e Zondag van de herfst ~ 
 

  THEMA: VIER DE SCHEPPING!  
 
Voorganger  : ds. Jessa van der Vaart 
Verhalenverteller : Kees Posthumus 
Lector   : Frank Cornet 
Ouderling van dienst : Henk ter Steege 
Diaken   : Bea te Winkel 
Organist  : Dirk Out 
Koster   : Adriana Verkuyl 
Crèche   : Voor alle kinderen van 0-4 jaar 
De kinderen van de basisschool blijven in de dienst  
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel: ‘Schafe können sicher weiden’, BWV 208  

       van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
Woorden van welkom- door de ouderling van dienst  
 
Aanvangslied: 278              

 
Groet 
Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  
    en van Jezus Christus, onze Heer 
Allen  : Amen.    
 

Bemoediging en gebed van toenadering  
         

Kyriëgebed 
                                                                                  

 
Loflied: 274      

 
Inleiding 
 
Lezen: Genesis 1: 20 t/m 25 en Genesis 2: 1 t/m 4 (NBV) 
20 God zei:  

‘Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de 
aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.’  
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21 En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens 
waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. 
En God zag dat het goed was.  

22 God zegende ze met de woorden:  
‘Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de  
zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde.’  

23 Het werd avond en het werd morgen. De vijfde dag. 
24 God zei:  

‘De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee, 
kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo gebeurde het. 

25 God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en 
 alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was. 

 
 
1 Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid.  
2 Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij 

van het werk dat hij gedaan had.  
3 God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die 

dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. 
4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, 

zo werden ze geschapen. 
 
Verhaal: De eerste dans  
 
Lied: 839      

 
Lezen: Psalm 104, 1-12 (NBV) 
1 Prijs de HEER, mijn ziel. HEER, mijn God, hoe groot bent u. 

Met glans en glorie bent u bekleed, 
2 in een mantel van licht gehuld. 

U spant de hemel uit als een tentdoek 
3 en bouwt op de wateren uw hoge zalen,  

u maakt van de wolken uw wagen 
en beweegt u op de vleugels van de wind, 

4 u maakt van de winden uw boden, 
van vlammend vuur uw dienaren. 

5 U hebt de aarde op pijlers vastgezet, 
tot in eeuwigheid wankelt zij niet. 

6 De oerzee bedekte haar als een kleed, 
tot boven de bergen stonden de wateren. 

7 Toen u dreigde, vluchtten zij weg, 
toen uw donderstem klonk, stoven zij heen: 

8 naar hoog in de bergen, naar diep in de dalen, 
naar de plaatsen die u had bepaald. 
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9 U stelde een grens die zij niet overschrijden, 
nooit weer zullen zij de aarde bedekken. 

10 U leidt het water van de bronnen door beken, 
tussen de bergen beweegt het zich voort. 

11 Het drenkt alles wat leeft in het veld, 
de wilde ezels lessen er hun dorst. 

12 Daarboven wonen de vogels van de hemel, 
uit het dichte groen klinkt hun gezang. 

 
Verhaal: Wie heeft de wereld geschapen? 
 
Lied: 978         

 
Lezen: Hooglied 1, 1-7 (NBV) 
1 Hooglied, van Salomo. 
2 Laat hij mij kussen, 

laat zijn mond mij kussen! 
Jouw liefde is zoeter dan wijn, 

3 zoet is de geur van je huid, 
je naam is een kostbaar parfum. 
Daarom houden de meisjes van jou. 

4 Neem mij met je mee. Laten we rennen! 
Mijn koning brengt mij in zijn kamers. 
Laten we juichen en zingen om jou! 
Laten we jouw liefde prijzen, 
meer nog dan wijn. 
Natuurlijk houden de meisjes van jou! 

5 Meisjes van Jeruzalem, 
donker ben ik, en mooi, 
als de tenten van Kedar, 
als het doek van Salomo’s tenten. 

6 Kijk niet op mij neer omdat ik donker ben, 
omdat de zon mij heeft gebrand. 
Mijn moeders zonen waren hard voor mij: 
ik moest hun wijngaarden bewaken. 
Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. 

7 Zeg mij toch, mijn allerliefste, 
waar laat jij je kudde weiden, 
waar laat jij die ’s middags rusten? 
Laat me toch niet dwalend 
langs de kudden van je vrienden gaan. 

 
 
Verhaal: De eerste kus 
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Lied: 791          

 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Inleiding op de inzameling van de gaven door de diaken van dienst 
 

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 

1e: Diaconie 
U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie: NL 75 
ABNA 0576 1736 81 o.v.v. ‘collecte 12 oktober’.  
2e: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te  
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 
 

Met deze QR-code kunt u                      Heeft u geen Givt-app, 
via de Givt-app geven       gebruik dan deze code 
      

 

 

Orgelimprovisatie 
 
Gebed over de gaven 
 

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden, 
gevolgd door het zingen van: Lied 961 
_____________________________________________________________ 
 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
steeds beaamd met lied 368 J         
 
We bidden samen het Onze Vader 
 
Slotlied: 423    

 
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  
                     
Orgelspel: ‘De Koekoek en de Nachtegaal’ van  
                   Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
 
    *** 

http://www.givtapp.net/
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MEDEDELINGEN 
 

Agenda 
wo 15-10 10.30 Schilderen met Adrie Winter, KC 

12.00  Kerk Open tot 14.00   
do  16-10 10.30  Koffieochtend, KC 
  20.00 Filosofiekring, KC 
  20.00 Bijbeltafel voor ongelovigen, Consistorie 
za 18-10 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur  
   
Sierlijke Kroon 
Op dinsdag 21 oktober 2025 komt de heer Wim van Hooff een lezing 
houden over Haarlem in de Middeleeuwen. Ook toen waren er, net als nu, 
veel regels en wetten, boetes en straffen.  
U denkt misschien, wat een saai onderwerp, wetgeving! Nee hoor, met de 
stad Haarlem als voorbeeld bespreken wij de allerminst saaie onderwerpen 
uit de middeleeuwse samenleving. Vergezeld van mooie plaatjes. 
Plaats: Kerkelijk Centrum, Tijd: 14:30 uur (inloop vanaf 14 uur)           
U bent van harte welkom! 
 

Openstelling Maranatha zaterdag 18 oktober 15 – 17 uur 
Zoals u wellicht hebt kunnen zien, is de verbouwing van Maranatha zo goed 
als afgerond; momenteel wordt alleen de tuin nog ingericht. Hoogste tijd dus 
om u de gelegenheid te geven het eindresultaat te bekijken. Daarom 
nodigen we u uit om op zaterdag 18 oktober a.s. tussen 15 en 17 uur een 
kijkje te komen nemen. 
Daarnaast kunnen we u melden dat we op dit moment (tijdelijke) huurders 
aan het zoeken zijn voor Maranatha. De eerste kandidaten hebben zich al 
aangekondigd en met een aantal daarvan worden vervolgafspraken 
gepland. Uiteraard houden we u op de hoogte van de voortgang. Mocht u 
hier vragen over hebben dan kunt u een lid van het college van 
kerkrentmeesters hierover benaderen. 
 

Programma’s van Radio Bloemendaal 
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren. 
 
Alle-Dag-Kerk deze week: diaken Rob Polet, organist Wilbert Magré 
 

                   Dienst zondag 19 oktober 2025 in de Dorpskerk 
aanvang 10.00 uur  

Voorganger: dr. Freek Bakker 
 

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 
of via uw internetradio 

 
 


