
 

 
Opgang, 12 oktober 2025 
 
Teksten 
1. Martin Zonnenberg  Concertino over psalm 139 vers 1 en 2 
HEER, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

't l igt alles open voor uw ogen. 
 
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

wie weet mijn wegen zoals Gij ? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 

en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 
2. Sebastian Knüpfer, Erforsche mich, Gott  
Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz.  
Prüfe mich und erfahre, wie ich’s meine,  

und siehe, ob ich auf bösem Wege bin.  
Leite mich auf ewigem Wege.  
 

3. John Blow, O Lord, Thou hast searched me 
Psalm 139:1-10,13 

O lord, thou hast searched me, and known me. 
Thou knowest my downsitting and mine uprising, thou understandest my thought afar off.  
Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all  my ways. 

For there is not a word in my tongue, but, lo, O Lord, thou knowest it altogether. 
Thou hast beset me behind and before, and laid thine hand upon me. 
Such knowledge is too wonderful for me; i t is high, I cannot attain unto it. 
 

Whither shall I go from thy spirit? or whither shall  I flee from thy presence? 
If I ascend up into heaven, thou art there: if I make my bed in hell, behold, thou art there. 
If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea; 
Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. 

For thou hast possessed my reins: thou hast covered me in my mother's womb. 
         
         4. Johann Sebastian Bach, Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz, BWV 136  

Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz; 
prüfe mich und erfahre, wie ichs meine! 
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5. Uit Taizé  Jacques Berthier, Jésus le Christ 
Jezus, U bent het l icht in ons leven, 
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 

Jezus, U bent het l icht in ons leven, 
Open mij voor Uw liefde, o Heer. 
 
Solisten daar doorheen: 

Heer u zoekt mij en kent mij  
of ik sta of zit, weet u 
u gaat me voor en achtervolgt me, 
u omringt mij  

u legt uw hand op me 
ik neem de vleugels van de dageraad 
ik verblijf buiten de zeeën 

zelfs daar leidt uw hand mij  
uw rechterhand grijpt me vast 
ik zal zeggen, mij toevertrouwd door de duisternis  
duisternis is geen duisternis voor u 

de nacht als de dag verlicht 
ik dank u voor zoveel wonderen 
wonder dat ik ben, wonder dat uw werken 
doorzoek mij, o God, ken mijn hart 

leid me op het pad van de eeuwigheid 
 
6. Johann Ludwig Krebs, Motette Erforsche mich, Gott für fünfstimmigen Chor und Orgel  
Tekst psalm 139 vers 23 en 24 

Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz;  
prüfe mich und erkenne, wie ich's meine.  
Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin,  
und leite mich auf ewigem Wege."  

  


