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Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur

-LvdK 440:1,2en 4

Ik heb de vaste grond gevonden
waarin mijn anker eeuwig hecht

de dood van Christus voor de zonden,
van eeuwigheid als grond gelegd.

Die grond zal onverwrikt bestaan

als aard’ en hemel ondergaan.

Het is het eeuwige erbarmen

dat mijn besef te boven gaat,

het zijn de liefdevolle armen,

het is zijn hart, dat openstaat.

Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft
die Hem het hart gebroken heeft.

Daarop wil ik gelovig bouwen,
getroost, wat mij ook wedervaart;
mij aan Gods vaderhart vertrouwen,
wanneer mijn zonde mij bezwaart.
Steeds vind ik daar opnieuw bereid
oneindige barmhartigheid.

- Hemelhoog 479: 1 en 3

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.

Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.



Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer.

Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd.

Enin uw vergeving leef ik nu.

- Hemelhoog 667: 1 -3

Wees stil voor het aangezicht van God want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God

want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht.

Wees stil, want de heerlijkheid van God

omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment;
de kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt.

Niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God

daalt neer op dit moment.

- Gezang 174:1-3

Vaste Rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt,

laat mij steunen op uw trouw, laat mij rusten in uw schalw,
waar het bloed, door U gestort, mij de bron des levens wordt.

Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, Gij alleen.



Zie, ik breng voor mijn behoud U geen wierook, mirr’ of goud;
moede kom ik, arm en naakt, tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedet, die de zondaar leven doet!

Aanvang dienst 12.40 uur

Woorden van begroeting

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen
Groet

Zingen: Psalm 121: 1en 3

Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan,

waar komt mijn hulp vandaan?

Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

De Heer brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.

Uw schaduw aan uw rechterhand: de zon zal u niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

Overdenking: “Rondjes lopen”
n.a.v. Jozua 5: 13 t/m 6: 5



Vernietiging van Jericho

'3 Toen Jozua enige tijd later in de omgeving van Jericho liep, zag hij
plotseling een man tegenover zich met een getrokken zwaard in de
hand. Jozua ging op hem af en vroeg: ‘Hoor je bij ons of bij de

vijand?" ™ De man antwoordde: ‘Bij geen van beide, ik ben de
aanvoerder van het leger van de HEER. Daarom ben ik hier.’ Jozua viel
op zijn knieén, boog diep voorover en vroeg hem: ‘Mijn heer, ik ben uw
dienaar, wat beveelt u mij?’ > De aanvoerder van het leger van

de HEER zei tegen Jozua: ‘Trek je sandalen uit, want de grond waarop je
staat, is heilig.” Jozua deed wat hem bevolen was.

" Jericho was toen al volkomen afgegrendeld uit angst voor de
Israélieten, er kon niemand in of uit. ? De HEER zei tegen Jozua: Ik lever
Jericho met zijn koning en al zijn dappere krijgslieden aan je uit. 3 Jullie
moeten om de stad trekken; alle weerbare mannen moeten eenmaal
om de stad gaan, en dat zes dagen achter elkaar. * Er moeten zeven
priesters met zeven ramshoorns voor de ark van het verbond uit gaan,
terwijl ze op hun ramshoorn blazen. Maar op de zevende dag moeten
jullie zevenmaal om de stad trekken, > en als jullie dan de ramshoorns
horen schallen, moet het volk uitbarsten in luid geschreeuw. De muur
van de stad zal dan instorten en iedereen zal de stad binnenklimmen
vanaf de plaats waar hij zich bevindt.

Korte instrumentale improvisatie

Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader”
Collecte voor de Alle-Dag-Kerk

Geen contant geld bij je?

Scan dan de QR-code voor digitale betaling
Alle giften zijn welkom




Zingen: NLB 939: 1 en 3

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,

stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.

Uw vrede diep, uw liefde groot

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,

U bent de grond waarop ik sta.

Van eerste kreet tot laatste zucht

leef ik in U, en U in mij.

Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.

Want U regeert, U overwint,

U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Zegen

Uitleidend orgelspel

Na afloop van de dienst is er koffie en thee met iets lekkers.

Wij vinden het leuk om iedereen nog even te ontmoeten.
Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek.




www.alledagkerk.nl - voor veel informatie, het complete rooster en
het naluisteren van de dienst.

Gedrukte tekst van de preek is aan te vragen bij:

Anny Kijk in de Vegte - annykidv@planet.nl

Wordt onze volger via Facebook: n alledagkerkamsterdam
Alleen de preek beluister je via Spotify: e Podcast Alledagkerk

De complete dienst is te beluisteren op volgende dinsdag vanaf
12.25 uur via www.radiobloemendaal.nl

Giften, donaties en schenkingen zijn van harte welkom:
NLO5INGB0000238938 / NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting
Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status.
Zie website onder ‘Schenken’ of informeer bij
penningmeester@alledagkerk.nl

De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van
korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar ook
niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn.

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor
de middagpauzediensten.

Bestuur Alle-Dag-Kerk: Ds. Dirk van Duijvenbode - voorzitter
Everhard Zwart - secretaris
secretaris@alledagkerk.nl

Jaap van Rijn - penningmeester
Doke Hoekstra - bestuurslid
Ds. Koos Staat - bestuurslid

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk
Komende zondag Rozelinde Hoogendijk
Muziek: Allard de Bruine
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KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN

29 oktober

5 november

12 november

19 november

26 november

Voorganger: Ds. Gerco Lock
(PKN Bethelkerk, Scheveningen)
Organist: Wilbert Magré

Voorganger: Diaken Andre van Aarle
(RK, H. Adrianuskerk, Langeraar)
Organist: Everhard Zwart

Voorganger: Ds. Kees Baggerman
(PKN, I/sseldijkkerk, Krimpen a/d [/ssel)
Organist/pianist: Rob van Dijk
Voorganger: Ds. Henk Methorst
(PKN, Ontmoetingshuis, Veenendaal)
Organist: Wilbert Magré
Voorganger: Ds. Joost Roselaers

(Waalse Kerk, Amsterdam)
Organist: Everhard Zwart
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