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Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur 

 

- Psalm 24: 1 en 3 

De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein, 

de wereld en die daarin wonen. 

Het land rijst uit de oceaan, rivieren breken zich ruim baan 

om Gods volmaakte macht te tonen. 

 

God is hem zegenrijk nabij, in ’t recht des Heren wandelt hij, 

de God des heils zal hem verblijden. 

Een nieuw geslacht gaat op in ’t licht en zoekt des Heren aangezicht, 

Jakob, het volk dat Hij zal leiden. 

 

- HH 591: 1 - 4 

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, 

die U ons noemt door sterren, zon en maan. 

Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 

tonen het wonder van uw heerlijkheid. 

 

Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep, 

zeeën en land met macht te voorschijn riep, 

wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 

en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 

 

U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 

U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. 

U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid 

leven om Jezus’ wil in eeuwigheid! 

 

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 

dat in ons zingt met eindeloos refrein. 

Prijzend uw liefde, heffen wij het aan 

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam! 

 



- Gezang 21: 1 en 4  (LvdK) 

Alles wat adem heeft love de Here, 

zinge de lof van Isrels God! 

Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

Die lijf en ziel geschapen heeft 

worde geloofd door al wat leeft. 

Halleluja! Halleluja! 
 

Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde, 

die al wat is tot aanzijn riep, 

de enige God die zijn macht openbaarde, 

Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. 

Hij, die het al heeft in zijn hand, 

houd ook ons zwak geloof in stand. 

Halleluja! Halleluja! 
 

- NLB 978: 1 en 4 

Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, 

de steile bergen, koele meren, het vaste land, de onzekere zee. 

Van U getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 

Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet. 
 

- ELB 465 

Mijn zegen krijg je mee, trek nu de wereld in. 

De aarde is weer droog, er is een nieuw begin. 

Woon hier en overal, de wereld is voorjou 

en kijk de regenboog: Ik blijf je altijd trouw. 
 

Mijn zegen krijg je mee, trek nu de wereld in. 

Blijf altijd dicht bij Mij, Ik geef je leven zin. 

Woon hier en overal, de wereld is van jou 

en kijk de regenboog: Ik blijf je altijd trouw. 



Aanvang dienst 12.40 uur 

 

Woorden van begroeting 

 

Voorganger:   Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Allen:            die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger:   die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Allen:             en niet laat varen het werk van Zijn handen 

 

Groet         

 

Zingen: NLB 650: 1 - 7 

De aarde is vervuld van goedertierenheid, 

van goddelijk geduld en goddelijk beleid. 
 

Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, 

zij gaat in alle nood door heel het leven heen. 
 

Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af 

omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf. 
 

Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn: 

de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn. 
 

De sterren hemelhoog zijn door dit zaad bereid 

als dienaars tot de oogst der goedertierenheid. 
 

Het zaad der goedheid Gods, het hoge woord, de Heer, 

valt in de voor des doods, valt in de aarde neer. 
 

Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht, 

de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht. 

 

Overdenking: “Gods Schepping” 

n.a.v. Genesis 9: 1 - 11 



1  Toen zegende God Noach en zijn zonen; Hij zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar 

en word talrijk en bevolk de aarde. 2 De dieren die in het wild leven, de vogels 

van de hemel, de dieren die op de aardbodem rondkruipen en de vissen van 

de zee zullen ontzag en angst voor jullie voelen – ze zijn in jullie macht. 3  Alles 

wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef Ik je, zoals Ik je 

ook de planten heb gegeven. 4  Maar vlees waarin nog leven is, waar nog 

bloed in zit, mag je niet eten. 5 En Ik zal genoegdoening eisen wanneer jullie 

eigen bloed, waarin je levenskracht schuilt, wordt vergoten; Ik eis daarvoor 

genoegdoening van mens en dier. Van iedereen die zijn medemens doodt, eis 

Ik genoegdoening. 6  Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door 

mensen vergoten, want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt. 7  Wees 

vruchtbaar en word talrijk, en verspreid je over de hele aarde.’ 
8 Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: 9 ‘Hierbij sluit Ik een verbond met 

jullie en met je nakomelingen, 10 en met alle levende wezens die bij jullie zijn: 

vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op 

aarde. 11  Ik sluit met jullie dit verbond: nooit weer zal alles wat leeft door het 

water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed 

komen om de aarde te vernietigen. 

 

Korte instrumentale improvisatie 

Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader” 

 

Collecte voor de Alle-Dag-Kerk  

 

Geen contant geld bij je? 

Scan dan de QR-code voor digitale betaling 

Alle giften zijn welkom 

 

Zingen: Gezang 487 (LvdK) 

De Heer heeft mij gezien en onverwacht 

ben ik opnieuw geboren en getogen. 

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 

gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 

Zo komt Hij steeds met stille overmacht 

en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 



Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 

Heeft in zijn handen onze naam geschreven. 

De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 

plant als een boom in ons zijn eigen leven, 

wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 

en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 

 

Gij geeft het uw beminden in de slaap, 

Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 

Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 

zoals de regen neerdaalt in de bomen, 

zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 

zo zult Gij uw beminden overkomen. 

 

Zegen  

 

Uitleidend orgelspel 

 

 

 

 

 

 
 

 

Na afloop van de dienst is er koffie en thee met iets lekkers. 

Wij vinden het leuk om iedereen nog even te ontmoeten. 

Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. 

 

 
 
 
 
 
 



www.alledagkerk.nl  - voor veel informatie, het complete rooster en 

het naluisteren van de dienst.  

Gedrukte tekst van de preek is aan te vragen bij: 

Anny Kijk in de Vegte - annykidv@planet.nl 

 

Wordt onze volger via Facebook:                     alledagkerkamsterdam    
 

Alleen de preek beluister je via Spotify:         Podcast Alledagkerk 

 

De complete dienst is te beluisteren op volgende dinsdag vanaf  

12.25 uur via www.radiobloemendaal.nl 

 
  

Giften, donaties en schenkingen zijn van harte welkom: 

NL05INGB0000238938 / NL27RABO0127086544  t.n.v. Stichting  

Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status.  

Zie website onder ‘Schenken’ of informeer bij 

penningmeester@alledagkerk.nl 
 

 

De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van 

korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar ook 

niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn. 

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor 

de middagpauzediensten.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk 

Komende zondag Ds. Taco Koster 

Muziek: Wilbert Magré 

 

Bestuur Alle-Dag-Kerk:  Ds. Dirk van Duijvenbode – voorzitter 

       Everhard Zwart – secretaris    

       secretaris@alledagkerk.nl  

       Jaap van Rijn – penningmeester 

       Doke Hoekstra – bestuurslid 

       Ds. Koos Staat – bestuurslid  
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KO M E N D E   M I D DA G PA U Z E D I E N S T E N  
 

15 oktober  Voorganger: Ds. Ad van Nieuwpoort 

   (PKN, Duinzichtkerk, Den Haag) 

Organist: Everhard Zwart 

 

22 oktober  Voorganger: Ds. René Visser 

   (PKN, buurtdominee De Bron, Amsterdam) 

   Organist/pianist: Rob van Dijk 

 

29 oktober  Voorganger: Ds. Gerco Lock 

   (PKN Bethelkerk, Scheveningen) 

   Organist: Wilbert Magré 

 

  5 november Voorganger: Diaken Andre van Aarle 

   (RK, H. Adrianuskerk, Langeraar) 

Organist: Everhard Zwart 

 

12 november Voorganger: Ds. Kees Baggerman 

   (PKN, IJsseldijkkerk, Krimpen a/d IJssel) 

   Organist/pianist: Rob van Dijk 

 

 


