
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur 

 

Woensdag  12 november 2025 
 

Thema: “In goede aarde” 
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Organist/pianist: Rob van Dijk 
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Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur 

 

- Psalm 136: 1, 12 en 13 

Loof de Heer, want Hij is goed, 

trouw in alles wat Hij doet. 

Want zijn goedertierenheid 

zal bestaan in eeuwigheid. 

 

Loof de Heer, die al wat leeft 

dagelijks zijn spijze geeft, 

die ons laaft en die ons voedt. 

Eeuwig is Hij trouw en goed. 

 

Aan de God des hemels zij 

eer en dank en heerschappij, 

want zijn goedertierenheid 

zal bestaan in eeuwigheid. 

 

- NLB 650: 1, 2, 3, 6 en 7 

De aarde is vervuld van goedertierenheid, 

van goddelijk geduld en goddelijk beleid. 

 

Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, 

zij gaat in alle nood door heel het leven heen. 

 

Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af 

omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf. 

 

Het zaad der goedheid Gods, het hoge woord, de Heer, 

valt in de voor des doods, valt in de aarde neer. 

 

Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht, 

de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht. 

 



- NLB 764: 1, 4 en 6 

Een zaaier ging uit om te zaaien, 

hij zaaide zo wijd als de wind, 

zo wijd als de winden waaien 

waar niemand een spoor van vindt. 

 

De lage, de hoge gevaren 

bedreigen het kiemende graan, 

maar soms kan het openbaren 

de zin van het aardse bestaan. 

 

O zaaier, ga uit om te zaaien 

de kiem waaruit leven ontstond, 

zo wijd als de winden waaien 

en maak ons tot moedergrond! 

 

- NLB 841: 1 en 2 

Wat zijn de goede vruchten, 

die groeien aan de Geest? 

De liefde en de vreugde, 

de vrede allermeest, 

geduld om te verdragen 

en goedertierenheid, 

geloof om veel te vragen, 

te vragen honderd-uit; 

 

geloof om veel te geven, 

te geven honderd-in, 

wij zullen leren leven 

van de verwondering: 

dit leven, deze aarde, 

de adem in en uit, 

het is van Gods genade 

en zijn lankmoedigheid. 



Aanvang dienst 12.40 uur 

 

Woorden van begroeting 

 

Voorganger:   Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Allen:            die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger:   die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Allen:             en niet laat varen het werk van Zijn handen 

 

Groet         

 

Zingen: Psalm 65: 1 en 2 

 

De stilte zingt U toe, o Here, 

in uw verheven oord. 

Wij zullen ons naar Sion keren 

waar Gij ons bidden hoort. 

Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 

tot U komt al wat leeft, 

tot U, o redder uit ellende, 

die alle schuld vergeeft. 

 

Zalig wie door U uitverkoren 

mag wonen in uw hof, 

hoezeer hij door zijn schuld verloren 

terneerlag in het stof. 

Wij worden door U begenadigd 

die heilig zijt en goed. 

Gij die ons in uw huis verzadigt 

met alle overvloed. 

 

Overdenking: “In goede aarde” 

n.a.v. Mattheus 13: 1-9 

 



Gelijkenissen over het koninkrijk van de hemel 
1  Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer 

zitten. 2  Er kwam een grote mensenmassa om Hem heen staan, en 

daarom ging Hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever 

bleef. 3 Hij sprak in allerlei gelijkenissen tot hen: ‘Een zaaier ging eropuit 

om te zaaien. 4 Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, 

en er kwamen vogels die het opaten. 5 Een ander deel viel op 

rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen 

op omdat het niet diep in de grond kon doordringen; 6  en toen de zon 

opkwam verschroeide het, en doordat het geen wortel had droogde het 

uit. 7 Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten 

verstikten ze het. 8 Maar er viel ook zaad in goede grond, en dat droeg 

vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels 

dertigvoudig. 9  Laat wie oren heeft goed luisteren!’ 

 

Korte instrumentale improvisatie 

 

Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader” 

 

Collecte voor de Alle-Dag-Kerk  

 

Geen contant geld bij je? 

Scan dan de QR-code voor digitale betaling 

Alle giften zijn welkom 

 

Zingen: NLB 146c: 1, 3 en 7 

 

Alles wat adem heeft love de Here, 

zinge de lof van Israëls God! 

Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

Die lijf en ziel geschapen heeft 

worde geloofd door al wat leeft. 

Halleluja! Halleluja! 



Welgelukzalig is ieder te noemen, 

die Jakobs God als helper heeft! 

Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 

die dag aan dag met Christus leeft? 

Wie met de Heer te rade gaat, 

die staat Hij bij met raad en daad. 

Halleluja! Halleluja! 

 

Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 

Hem die zo grote dingen doet. 

Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 

zinge nu blijde: God is goed! 

Love dan ieder die Hem vreest 

Vader en Zoon en heilige Geest! 

Halleluja! Halleluja! 

 

Zegen  

 

Uitleidend orgelspel 

 

 

 

 

 

 
 

 

Na afloop van de dienst is er koffie en thee met iets lekkers. 

Wij vinden het leuk om iedereen nog even te ontmoeten. 

Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. 

 

 
 
 

 



 

Volg jij ons al via Facebook ?       alledagkerkamsterdam    
 

Beluister de preken via Spotify:  Podcast Alledagkerk 
 

De complete dienst is te beluisteren op de volgende dinsdag vanaf  

12.25 uur via www.radiobloemendaal.nl 

Gedrukte tekst van de preek is aan te vragen bij: 

Anny Kijk in de Vegte - annykidv@planet.nl 

www.alledagkerk.nl  - voor veel informatie, het complete rooster en 

het naluisteren van de dienst.  
 

  

Giften, donaties en schenkingen zijn van harte welkom: 

NL05INGB0000238938 / NL27RABO0127086544  t.n.v. Stichting 

Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status. 

Zie website onder ‘Schenken’ of informeer bij 

penningmeester@alledagkerk.nl 
 

 

De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van 

korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar ook 

niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn. 

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor 

de middagpauzediensten.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk 

Komende zondag Ds. Taco Koster 

Muziek: Wilbert Magré 

 

Bestuur Alle-Dag-Kerk:  Ds. Dirk van Duijvenbode – voorzitter 

       Everhard Zwart – secretaris    

       secretaris@alledagkerk.nl  

       Jaap van Rijn – penningmeester 

       Doke Hoekstra – bestuurslid 

       Ds. Koos Staat – bestuurslid  
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KO M E N D E   M I D DA G PA U Z E D I E N S T E N  
 

19 november Voorganger: Ds. Henk Methorst 

   (PKN, Ontmoetingshuis, Veenendaal) 

   Organist: Wilbert Magré 

 

26 november Voorganger: Ds. Joost Röselaers 

   (Waalse Kerk, Amsterdam) 

Organist: Everhard Zwart 

 

  3 december Voorganger: Ds. Dirk van Duijvenbode 

   (PKN, Dorpskerk, Hoek van Holland) 

   Organist/pianist: Rob van Dijk 

 

10 december Voorganger: Dhr. Jurjen ten Brinke 

   (Evangelist, EO & ACCL, Amsterdam) 

   Organist: Wilbert Magré 

 

17 december Voorganger: Ds. Wim Scheltens 

   (PKN, Lunteren) 

Organist: Everhard Zwart 

 
 

 


