ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 7 december 2025
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur

~ 2e Zondag van Advent ~

Voorganger : ds. Jaap Smit
Ouderling van dienst  : Ton Bruggeman
Diaken : Anneke Weenink
Organist : Dirk Out

Koster : Ewout Lensvelt

VOORBEREIDING

Orgelspel: Partita ‘Christus, der ist mein Leben’
van Johann Pachelbel (1653-1706)

Woorden van welkom en aansteken adventskaarsen door de ouderling

Aanvangslied: 80:1,2 en 6

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Allen : Amen.

Bemoediging en gebed van toenadering
Kyriégebed

Lied om ontferming: 272:1,2 en 3
Inleiding op de lezingen

DE SCHRIFT

Eerste lezing: Micha 5:1-6 (NBV)

1 Uit jou, Betlehem in Efrata,te klein om tot Juda’s geslachten te behoren,
uit jou komt iemand voort die voor mij over Israél zal heersen.
Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden,in de dagen van weleer.

2 Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard,worden zijn
broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn
terugkeren naar de andere Israélieten.



3 Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht
van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam.

Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde,

4 en hij brengt vrede. Wanneer Assyrié ons land binnenvalt
en zijn voet in onze paleizen zet, zullen wij zeven herders doen opstaan,
ja, acht vorsten uit mensen gekozen.

5 Met het zwaard zullen zij Assyrié kaalslaan, met blinkende wapens Nimrod
vernietigen. Hij zal ons bevrijden van Assyrié wanneer het ons land
binnenvalt en onze grenzen overschrijdt.

6 En wat er van Jakob is overgebleven, te midden van machtige volken,
zal zijn als dauw die van de HEER komt, als regendruppels op het groen,
dat niets verwacht van een mens en niet naar mensenkinderen uitziet.

Lied: 25a: 1 en 2

Tweede lezing: Lucas 1:39-45 (NBV)

39 Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een
stad in Juda,

40 waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette.

41 Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar

schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest
42 en riep luid:
‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend
is de vrucht van je schoot!

43 Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?

44 Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in
mijn schoot.

45 Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer

in vervulling zullen gaan.’
Lied: 433:1,2,4en5
Overdenking
Lied: 462:1,2,3en 5
GAVEN EN GEBEDEN

Inleiding op de inzameling van de gaven door de diaken van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net


http://www.givtapp.net/

1¢: Diaconie
U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie:
NL 75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. ‘collecte 7 december’.

2¢: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u Heeft u geen Givt-app,
via de Givt-app geven gebruik dan deze code
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Orgelimprovisatie

Mededelingen door de ouderling van dienst

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden,
gevolgd door het zingen van: Lied 961

Dankgebed, voorbeden en stil gebed

We bidden samen het Onze Vader

Slotlied (staande): 435:1 en 2

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b

Orgelspel: Fuga in F, BuxWV 157 van Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Inzameling van de gaven bij de uitgang: Diaconie/ Kerk
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Na de dienst bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten
bij koffie of thee in het Kerkelijk Centrum



MEDEDELINGEN

Agenda
wo 10-12 12.00 Kerk Open tot 14.00

do 11-12 10.30 Koffieochtend, KC
za 13-12 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur

Kerstpakkettenactie voor Buurtgezinnen

De Diaconie organiseert dit jaar voor de vijffde keer de Kerstpakkettenactie
voor gezinnen die aangesloten zijn bij Buurtgezinnen en het niet breed
hebben. Dit jaar vullen we 13 dozen voor gezinnen in de gemeente
Bloemendaal, dus ook in Bennebroek en Vogelenzang.

Vandaag heeft u nog gelegenheid om in te tekenen op de boodschappenlijst.
Deze lijst ligt na de dienst bij de koffie in het Kerkelijk Centrum.

Op zondag 14 december v6or en na de kerkdienst, zamelt de Diaconie de
producten die u heeft toegezegd in.

De diaconie pakt diezelfde dag samen met de coérdinator van
Buurtgezinnen in Bloemendaal, Suus Kos, alle pakketten in, waarna Suus
ze nog voor de Kerst bij alle gezinnen thuisbezorgt.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn producten te kopen en af te geven in het
Kerkelijk Centrum, dan kunt u een donatie overmaken. Dat kan op het
rekeningnummer van de Diaconie, NL75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v.
Kerstpakkettenactie Buurtgezinnen.

Alvast heel hartelijk dank voor uw hulp! U bezorgt deze gezinnen een fijne
Kerst! Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd bellen met Anne-Marie
Scheeres (06-28279680), liefst na 18 uur.

Kerstviering Sierlijke Kroon

Wij nodigen jullie graag uit voor de Kerstviering van de Sierlijke Kroon op
dinsdag 16 december. Het thema is Geloof, Hoop en Liefde, eeuwen oude
woorden, die juist nu zo belangrijk zijn. Ds Jessa van der Vaart zal de viering
leiden en Agnes van Bekkum zal ons op de piano begeleiden. Na de viering
bent u uitgenodigd voor een gezellig samenzijn. ledereen is van harte
welkom. Graag voor 9 december opgeven bij een van de bestuursleden.
Plaats: Kerkelijk Centrum, Tijd: 14:30 uur (inloop vanaf 14 uur)

Programma’s van Radio Bloemendaal
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren.

Alledag kerk: ds. Dirk van Duijvenbode, organist Rob van Dijk



Meditaties in de Adventstijd: ‘Noodpakket’ door Juup van Werkhoven
De overheid vraagt ons om een noodpakket samen te stellen in deze bange
tijden. Een pakket met alles erin wat je nodig hebt om een paar dagen te
overleven. Maar wat we ook nodig hebben is een noodpakket voor de ziel.
Een noodpakket van hoop. In deze Adventstijd biedt Juup van Werkhoven-
Romeijn ons in haar adventsmeditaties een ‘noodpakket’ aan met klassieke
teksten die hoop geven. Met muziek en een actuele reflectie. Elke week een
ander thema: hoop, verwachting, vrede, licht....

Drie keer in de week, op maandag, woensdag en vrijdag, kun je via Radio
Bloemendaal hoop putten.

Via de website van Radio Bloemendaal, radiobloemendaal.nl, kun je je
opgeven voor de mails met een kunstafbeelding of fotomeditatie en een link
naar de uitzending.

Dienst zondag 14 december 2025 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart
m.m.v. Het Kleinkoor o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio




