
       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
     Zondag 14 december 2025 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 
                 ~  3e Zondag van Advent ~ 

   
 
Voorganger  : ds. Jessa van der Vaart 
Ouderling van dienst : Monique Brink 
Diaken   : Bea te Winkel 
Organist/ pianist : Dirk Out 
m.m.v.   : Het Kleinkoor o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen 
Koster   : Adriana Verkuyl 
Kinderkring  : Voor alle kinderen van de basisschool 
Crèche   : Voor alle kinderen van 0-4 jaar 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel: Variaties over ‘Komt, wilt u spoeden naar Bethlehem’  

       van Willem Vogel (1920-2011) 
 
Kleinkoor zingt: ‘Gaudete, Christus natus est’  

   Verheugt u, Christus is geboren 
 
 

Woorden van welkom en aansteken adventskaarsen door de ouderling  
 
Aanvangslied: 452: 1, 2 en 3                

Groet 
Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  
    en van Jezus Christus, onze Heer 
Allen  : Amen.    
 

Bemoediging en gebed van toenadering   
 
Kyriëgebed 
 
Lied om ontferming: 919: 1, 3 en 4    

De kinderen ontvangen het licht en gaan naar de Kinderkring 
         
Inleiding op de lezingen 
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DE SCHRIFT 
 
Eerste lezing: Jesaja 35: 1-10 (NBV) 
 
1 De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, 

de wildernis zal jubelen en bloeien, 
2 als een lelie welig bloeien, jubelen en juichen van vreugde. 

De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, 
met de schoonheid van de Karmel en de Saron. 
Men aanschouwt de luister van de HEER, 
de schoonheid van onze God. 

3 Geef kracht aan trillende handen, 
maak knikkende knieën sterk. 

4 Zeg tegen het moedeloze volk: 
‘Wees sterk en vrees niet, 
want jullie God komt met zijn wraak. 
Gods vergelding zal komen, 
hijzelf zal jullie bevrijden.’ 

5 Dan worden blinden de ogen geopend, 
de oren van doven worden ontsloten. 

6 Verlamden zullen springen als herten, 
de mond van stommen zal jubelen: 
waterstromen zullen de woestijn splijten, 
beken de dorre vlakte doorsnijden. 

7 Het verzengde land wordt een waterplas, 
dorstige grond wordt waterrijk gebied; 
waar eenmaal jakhalzen huisden, 
maakt dor gras plaats voor riet en biezen. 

8 Daar zal een gebaande weg lopen, 
‘Heilige weg’ genaamd, 
geen onreine zal die betreden. 
Over die weg zullen zij gaan, 
maar dwazen zijn er niet te vinden. 

9 Geen leeuw of roofdier zal daar komen, 
geen enkel wild dier dwaalt er rond, 
ze blijven er allemaal weg, 
alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan. 

10 Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug. 
Jubelend komen zij naar Sion, 
gekroond met eeuwige vreugde. 
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, 
gejammer en verdriet vluchten eruit weg. 

 
Kleinkoor zingt: ‘There is no rose of such virtue’ John Joubert (1927-2019) 
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Tweede lezing: Mattheus 11: 2-11 (NBG aangepast) 
 
2 Johannes hoorde in de gevangenis de werken van Christus 
 en liet hem door zijn leerlingen de vraag overbrengen: 
3  Ben jij het, die komen zou,  
  of moeten we een ander verwachten? 
4 En Jezus antwoordde en zei tot hen: 
  Ga heen en boodschap Johannes  
  wat je hoort en ziet: 
5  blinden worden ziend en lammen wandelen,  
  melaatsen worden gereinigd en doven horen 
  en doden worden opgewekt  
  en armen ontvangen het evangelie.  
6 En zalig is wie aan mij geen aanstoot neemt.  
7 Terwijl dezen heengingen,  
 begon Jezus tot de scharen te zeggen van Johannes: 
  Wat zijn jullie in de woestijn gaan aanschouwen?  
  Een riet, door de wind bewogen? 
8  Maar wat zijn jullie gaan zien? 
  Een mens in weelderige kleding? 
  Zie, die weelderige kleding dragen,  
  zijn aan de hoven der koningen.  
9  Maar waarom zijn jullie dan gegaan? 
  Om een profeet te zien? 
10  Ja, ik zeg jullie, zelfs meer dan een profeet.  
  Deze is het van wie geschreven staat: 
  Zie, ik zend mijn bode voor je aangezicht uit,  
  die jouw weg bereiden zal voor jou uit.  
11  Zeker is het, zeg ik je, onder wie uit vrouwen geboren zijn,  
  is er niemand opgestaan groter dan Johannes de Doper,  
  maar de kleinste in het Koninkrijk der hemelen is groter dan hij. 
 
Lied: 446: 1, 2, 3 en 5    

Overdenking 
 
Kleinkoor zingt: ‘Look at the World’ van John Rutter (1945 - ) 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Inleiding op de inzameling van de gaven door de diaken van dienst 
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Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 
1e: KiA Werelddiaconaat India 
Als u een bijdrage wilt overmaken, kan dat op NL 89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. 
Kerk in Actie o.v.v. ‘Kinderen India’ of doneer online. Hartelijk dank voor uw gift.     
2e: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te  
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 
 
Met deze QR-code kunt u                      Heeft u geen Givt-app, 
via de Givt-app geven       gebruik dan deze code 
      

 

 
 
Orgelimprovisatie 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
 

 
Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden, 
gevolgd door het zingen van: Lied 961           

_____________________________________________________________ 
 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
 
We bidden samen het Onze Vader

Slotlied (staande): 444    

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  
 
Orgelspel: Deel I uit Concerto in G, BWV 592  
                   van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
    *** 
 
 
 
 
 
 

http://www.givtapp.net/
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MEDEDELINGEN 
 
Agenda 
di 16-12 14.30 Kerstviering Sierlijke Kroon 
wo 17-12 12.00  Kerk Open tot 14.00   
do  18-12 10.30  Koffieochtend, KC 
  20.00 Filosofiekring, KC 
za 20-12 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur    
 
Programma’s van Radio Bloemendaal 
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren. 
Online vanaf 14 december: Orgelpunt met Harrie den Hertog 
In deze adventstijd kunt u luisteren naar kerstmuziek uit heel Europa op de 
orgels van de Hooglandse kerk in Leiden. 
 
Alledag kerk: Jurjen ten Brinke, organist Wilbert Magré 
 
Meditaties in de Adventstijd: ‘Noodpakket’ door Juup van Werkhoven 
De overheid vraagt ons om een noodpakket samen te stellen in deze bange 
tijden. Een pakket met alles erin wat je nodig hebt om een paar dagen te 
overleven. Maar wat we ook nodig hebben is een noodpakket voor de ziel. 
Een noodpakket van hoop. In deze Adventstijd biedt Juup van Werkhoven-
Romeijn ons in haar adventsmeditaties een ‘noodpakket’ aan met klassieke 
teksten die hoop geven. Met muziek en een actuele reflectie. Elke week een 
ander thema: hoop, verwachting, vrede, licht…. 
Drie keer in de week, op maandag, woensdag en vrijdag, kun je via Radio 
Bloemendaal hoop putten. 
Via www.radiobloemendaal.nl kun je je opgeven voor de mails met een 
kunstafbeelding of fotomeditatie en een link naar de uitzending. 
 
 
 
 

                                          
Dienst zondag 21 december 2025 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  
Voorganger: ds. Tjitske de Vries-Meijer 
m.m.v. de cantorij o.l.v. Xandra Mizée 

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 
of via uw internetradio 

 

 


